wou Gecesi 


e Whoopi Gİ 


| Romeo&juliet 


ÇANAKKALE SERAMİK VE KALEBODUR'UN YENİ ÜRÜN SERİSİ "ÖLÜMSÜZ AŞKLAR"DAN SEÇMELER:3 


nakkadle Serik İ 


UV Avr V Ey ESR) UYUMLU SER AMİ 


4 


aş e Sam & a ei e 


iz — 


Hazıran filmlerinde boş yok 


ÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR yapılan bütün sinema seyircisi araştırmalarında aşağı yukarı hep aynı sonuç çıktı: Sinemaya giden seyircilerin büyük çoğunluğu öğrenci gençlerdir. 

Sömestr tatiline denk gelen Ocak ve Şubat aylarındaki seyirci patlaması da, genç seyircinin sinema üzerindeki kesin hakimiyetini ispat eden daha basit ve açık bir göstergedir. 

Aynı gençler Haziran ayından itibaren ağır ağır sinema salonlarından çekilmeye başlar. Ama aynı anda, ABD'de okulları biten bütün öğrenciler sinema salonlarına hücum eder. Şirketler genç seyircinin ilgisini çekecek süper prodüksiyonlarını Haziran ayından başlayarak Temmuz ve Ağustos aylarında peş peşe vizyona girmeye başlar. “Summer movies” diye adlandırılan bu filmlerden birkaç tanesi o yılın en çok gişe hasılatına sahip filmi olur. 

Aynı tarihlerde Türkiye'deki tüm sinemalar tenha fuayyeleri, keyifsiz teştifatçıları, örgü ören gişeci hanımları ve yaz mevsimi krizini en ucuza nasıl atlatacağını kara kara düşünen işletmecileriyle sıkıntılı bir bekleyişe girmişlerdir. 

ABD ile Türkiye arasındaki bu kesin ayrım gerçekten şaşırtıcıdır. Bir yanda ağzına kadar dolu salonlar, öte yanda pasajlardaki dükkan sahiplerini bile bunalımlara sevkeden kesin bir terk edilmişlik duygu- 
SU: 

Şirketler ve sinema işletmecileri, yaz mevsimindeki bu “anlamsız” boşluğa son vermek için geçtiğimiz yıllarda birçok atılım yaptılar ama hepsinde, uçak fena halde yere çakıldı. 

Açıkcası, hiçbir kuvvet, yaz aylarında sinemaya gitmeyi sıkıcı bulan genç seyircilerin kararını değiştiremiyor. Kentlerde yaşayan, düzenli sinemaya gitme alışkanlığına sahip, kültür seviyesi yüksek gençlik kesimi, ABD ve Avrupa'daki benzerlerinin tam tersi istikamette yol almaya devam ediyor. Bunu değiştirmek kısa vadede mümkün değil. Şirketler de, “Batman Forever” gibi çok 


MEHMET AÇAR 


iş yapması beklenen yaz filmlerini riske atmak istemiyor ve sonbahara saklıyor. 

Fakat yine de, bundan beş altı yıl öncesine göre daha şanslıyız. Haziran ayında, Mayıs'tan kalan iki önemli film “Yağmurdan Önce” ve “Hazır Giyim” de dahil olmak üzere birinci vizyon filmlerin gösterimi sürüyor. 

Liste ilk bakışta hiç de fena değil. Örneğin, Meksikalı genç yönetmen Roberto Rodriguez'in bir kült film haline gelen ilk çalışması “El Mariachi”si... Vizyona gireceğini son anda öğrendiğimiz bu önemli filmin yazısını, alışkın olmadığınız bir bölümde “Özel Seans”ta göreceksiniz. 
Aslında bu filmin daha geniş sayfalar hak ettiğini ve ayın en ilginç filmlerinden biri olduğunu da belirtelim. 

Listenin geri kalanında, Mickey Rourke'un senaryosunu da yazdığı “Kaçak Aşıklar”, üç kuşaktan üç kadın oyuncuyu biraraya getiren “Erkek Yok Problem Yok”, korku sinemasının kayda değer yönetmenlerinden Tobe Hooper'ın “The Mangler”ı da var. Gösterimi bu aya kalan “Ed Wood”, “Rob Roy” gibi filmleri de ihmal etmemek gerekiyor. Kısaca, Haziran sinemasevetler için hiç de boş geçeceğe benzemiyor. Ayrıca ayın ortalarına doğru eleştirmenlerin seçtiği yılın en iyi filmlerini de seyredebilirsiniz. 

Herşey bir yana, Sinema dergisi sadece vizyona giren filmlere bağlı bir dergi değil. İnsanların belki daha az film seyrettiği ama dergi okumaya daha çok vakit ayırdığı aylara giriyoruz. Biz de, yaz aylarında geniş kapsamlı özel dosyaları, Türk sinema dergiciliğinde ilk kez bizim 


tarafımızdan denenen bir tarzla sunmaya devam ediyo- 
“ 


ruz. 

Bu ayın özel dosyaları da bunun bir göstergesi: “Yönetmenin Kurgu Gecesi Kabusu”, yapımcılarla yönetmenler arasında zamanında basına pek yansımamamış ilginç çatışmalar ve kurgu masasında takılı kalıp vizyona hiç çıkamayan filmler üzerine bir çalışma. “Türk Sinemasında Tipler Karnavalı” ise, her geçen gün biraz daha fazla rağbet gören geçmişin Yeşilçam'ına dair küçük bir dosya. “High School Cehennemi”, “Hollywood'un En Güçlüleri” ve geçen sayıdan devam ettiğimiz “Oyuncu Yönetmenlerin İlk Filmleri” de Haziran'ın diğer özel dosyaları... 

Umarım, bütün bunlardan siz de keyif alırsınız. Temmuz Sinema'sında buluşmak üzere... 

Lİ 
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Renault 19 Europa 


Renault I9 Europa... Evet, estetik; evet, çok çekici, çok konforlu, çok dinamik. 
Tutkuyla bağlanacağınız bir otomobil... Üstelik, Renault (9 Europa sağlamlığ estetiğe feda etmiyor. Hem görünümüyle, hem de sağlamlığıyla yıllarca yen yepyeni kalıyor. Örneğin Renault I9 Europa 1.8i RTI... 1.8i RTI geniş iç mekanında sürücüye ve yolculara mükemmel bir konfor sunuyor... Hidrolik ve yükseklü ayarlı direksiyon, elektrikli dış dikiz aynası, standart klima, ileri teknoloji ürünü 


— 


.. Yıllarca yepyeni. 


“çu, çevre dostu motor ve diğer tüm üstün özelliklerini uzun.. çok uzun sr aynı kalitede, aynı mükemmellikte yaşatıyor. 


#enault 19 Europa'nın 1.8i RTİ ile birlikte 1.6 RT, 1.4 RN ve 1.4i RT' den 

-uşen & değişik tipinden hangisini seçerseniz seçin, bu sizin en uzun süreli RENAULT 

xunuz olacak. Çünkü yıllar geçecek Renault I9 Europa hep yeni kalacak. YAŞANACAK OTOMOBİLLER 


— Mani O 


5s 5s igili ayrıntılı bilgi için BİLGİ RENAULT-MAİS'in (212) 293 26 26 numaralı telefonunu arayın, sırasıyla 1-7 no'lu tuşlara basın 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estetiğe feda etmiyor. Hem görünümüyle, hem de sağlamlığıyla yıllarca yeni.. 
yepyeni kalıyor. Örneğin Renault I9 Europa 1.8i RTI... 1.8i RTI geniş iç mekanında 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hakları SİNEMA dergisine, yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
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MİCKEY ROURKE- 


36 HAZIR GİYİM 


Robert Altman'ın olay filminden set izlenimleri, röportajlar... Anouk Aimee, Sophia Loren, Lauren Bacall... 


44 YAĞMURDAN ÖNCE 


1995 yılının en iyi filmlerinden biri... 
Makedon yönetmen Milcho 
Manchevski, “Barış bir kural değil, bir istisnadır” diyor. 


50 FTW YA DA KAÇAK 
AŞIKLAR 


Mickey Rourke ve Loti Singer, bu “karamsar rodeo”da, dünyaya “Fuck the World” diyen serseri, tutkulu aşıkları canlandırıyorlar. 


54 MICKEY ROURKE 


“Aktörlük mesleğine hiç saygım yok” diyen boksör eskisi, başrolünü oynadığı yeni filminin senaryosunu da kendisi yazdı. 


56 ETHAN HAWKE 


Dağınık, derin ve mütevazi... “Gün Doğmadan”ın (Before Sunrise) “pespaye” görünümlü yıldızı... 


60 ERKEK YOK, 
PROBLEM YOK 


Kaliteli melodramların yönetmeni Herbert Ross'dan, duygusal bir kadın filmi. Whoopi Goldbeg, Drew Barrymore ve Mary-Lousie Parker... 
Toplumdışı bir “aile”. 


KAÇAK AŞIKLAR' (F.T.W) 2 HAZİRAN 


64 DREW BARRYMOORE 


Sarışın Anka kuşu... 7 yaşında yıldızdı, 10 yaşında bitti... Ama şimdi Hollywood'un aranan sarışınlarından. 


66 BİR KADININ ANATOMİSİ 


Yavuz Özkan'ın öngördüğü bütçeyi aştığı yeni filminin setinden izlenimler, röportajlar... 


70 ROCK HUDSON 


“ALDS'in kaydırdığı ilk yıldız” Çarpıcı fotoğraflarla, bir anma yazısı... 


76 HOLLYWOOD'UN EN 
GÜÇLÜLERİ 


Premiere dergisinin Hollywood'un en güçlü yüz ismine yer verdiği geleneksel “Power 100” dosyası... 


82 TÜRK SİNEMASINDA 
TİPLER 


Yeşilçam tarihinden tipler: Anneler, babalar, ahçılar, uşaklar, bahçıvanlar, kötü adamlar... 


86 YÖNETMENİN KURGU 
GECESİ KABUSU 


Gelin, Hollywood tarihinde dolaşıp, filmleri tutucu şirketler tarafından katledilmemiş halleriyle seyredelinin “Temel İçgüdü”den, “Şeytan”dan, © Hitchcock filmlerinden asla göremediğiniz kareler... 


94 OYUNCU YÖNETMENLER - 2 


Ünlü oyuncuların ilk yönetmenlik deneyleri. İkinci bölüm... 


98 HIGH SCHOOL CEHENNEMİ 


Amerikan okul filmlerindeki klişeler. 
Bazılarına gülecek, bazılarında sosyolojik ya da ideolojik ipuçları yakalayacaksınız... 


Randevu 
10 AYIN FİLMLERİ 
14 ELEŞTİRİLER 
21 PROFİL 

29 BOX-OFFICE 

31 HINCAL ULUÇ 
33 SAFTER YILMAZ 
106 FİLMOGRAFİ 
108 SİNEMÜZİK 
109 SİNEKİTAP 
111 TV REHBER 
114 HAPPY END 


22 EROTİZMİN RELATİVİTESİ 
24 EL MARIACHI 

28 SETLERDEN 

30 MASKELER 


32 B FİLMİ BEBEKLERİ 


Erkeklerin ve kadınların erotik bulduğu sahneler. 


Meksikalı yönetmen Roberto Rodriguez'in 7 bin dolara çektiği bir ilk film. 


Hollywood'dan ve dünyadan son filmler. 


Freddy'den Robocop'a, maskelerle altlarındaki oyuncuları eşleştirin... 


Düşük bütçeli filmlerin güzelleri birarada. Bazılarını hatırlayacaksınız... 


“ İESSİİ 
© HAM NEESON 
16 HAZIRAN 


Haziran'da Tobe Hooper'ın 


“Ed Wood”u ve Roberto 


gibi meraklısı için ziyafet anlamına gelen filmler var. 


Nostradamus kutsal sayılan bir geye saygısızlık anlamına gelen “hilginin” peşinde. : 


NOSTRADAMUS 


Oyuncular. Teheky Karyo, Amanda Plummer, Assumpta Serna, Anthony Higgins, Julia Ormond, F.Murray Abraham; Senaryo: Dr.Knut Boeser ve Piers Astwortı; Müzik: Barrington Pheloung; Yönetmen: Roger Gbristan: Dağıtım: Özen Film; Gösterim Tarihi; 2 Haziran 


Kehanetleriyle tanınan Nostradamus'un yaşamı... 
Kilisenin ikiyüzlülüğü 
Nostradamus'u kutsal sayılan bir şeye saygısızlık anlamına gelen “bilginin” peşinde koşmaya iter. Bitkilerden yararlanarak edindiği ilaçlarını, veba salgını kurbanlarını iyileştirmek için kullanır... 


Seyirciler belki, ama sinemalar hala yaz rehavetine girmedi. 


“The Mangler”ı, Tim Burton'ın 


Rodriguez'in “El Mariachi”si 


AYIN Size içiNDEN 


Ancak bilgisi ve kehanet gücü, Engizisyon tarafından tutuklanan karısı ve çocuğunu kurtarmaya yetmez. Ailesi Engizisyonun elinde vebadan ölür... 


ED WOOD 


Oyuncular: Jonny Deep, Sarah Jessica Parker, Martin Landatı; Yönetmen: 


Tüm Burton; Dağıtım: ULP; Gösterim Tarihi: 9 Haziran 


“Plan Nine From Outer 
Space” ve “Glen or Glenda” 
gibi adi kötüye çıkmış filmleri yapan tuhaf film yönetmeni 
Ed Wood'un gerçek yaşam hikayesi... Ed, bir stüdyoda ayak işlerine bakan çırak olarak işe başlar. Ama hayalinde büyük bir yönetmen olmak yatar. Bir yapımcının ünlü bir travestiyle ilgili bir film yapmak istediğini duyunca, Ed bu filmi yönetebilecek tek kişinin kendisi olduğunda ısrar eder. 


Çünkü Ed, heteroseksüel 


& olmasına rağmen, yüksek 


topuklar ve pembe angora kazaklara büyük bir ilgi duymaktadır... 


THE MANGLER 


Oyuncular: Robert Engiund, Ted Levine, Daniel Matmor, Demetre Philips; Müzik: Barrington Pheloung; Senaryo: Tabe Hooper, Stephen Brooks, Peter Welbeok; Yönetmen: Tobe Hooper; Dağıtım: Özen Film; Gösterim Tarihi: 16 Haziran 


Sessiz ve huzurlu bir görünüşü olan Rikers Valley küçük bir 
New England kasabasıdır. 
Kasabanın hemen dışındaki 
Blue Ribbon (Mavi Kurdela) Çamaşırhanesi gri renkli asırlık bir binanın içine kurulmuştur. 
Bir gün çamaşırhanedeki çamaşır mengenesinin içine bir buz makinası düşer ve bundan sonra bir dizi tuhaf kaza olmaya başlar. Artık Blue Ribbon'daki herkes korku içindedir! Polis memuru 
Hunton bu ölümü incelemeye başlar... 


AŞK VE DANS 
Strekiy Baliroom 


Oyuncular. Paul Mercurio, Tara Morice, Bil Hunter; 

Yönetmen: Baz Luhrmanın 

Dağıtım: Warner Bros 

Daha önce Avustralya Film Festivali'nde gösterilen “Aşk 


Panl Mercurio ve Tura Morice harika danslarıyla izleyenleri büyülüyorlar... 

eee mile emnneleikilnne minin li 


ve Dans” tam bir dans şöleni... 
Bir dans yarışmasına hazırlanan kahramanımız, dans ettiği kızla çok farklı karakterdedir. Bu da danslarını oldukça olumsuz etkiler... Bu yüzden ayrılırlar... 
Şimdi kendine yeni birini bulmak zorundadır... Ve kimsenin aklına bile gelmeyen bir kızı seçer kendisine... 


zl 
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“Yeniüs Deltası”, 
“Dokuz Buçuk ve “Vabşi 


ALTI GÜN, ALTI GEGE 


7“) 


Oyuncular: Anne Parilland, Beatrice Dalle, Alain Ghabat, Patrick hurignac, Bernard Verley: Senaryo: Diane Kurys, Antoine Lacomblez; Müzik: Michael Nyman: Yönetmen: Diane Kurys; Dağıtım: Özen Film; Gösterim Tarihi: 30 Haziran 


gibi erotik 

Mr 
Zalman King'in bu son filmi... 


VENÜS DELTASI 


enis 
- vekile 


Oyuncular: Audie England, Gostas Mandylor, Eric Da Silva, Marek Vasut ette, Emma Louise Moore; Senaryo: Elisa Rottstein ve Patricia onisianna Knop; Müzik: George S.Clinton; yönetmen: Zalman King; Dağıtım: ULP; Gösterim Tarihi: 9 Haziran 


Konu: Paris 1939... Elena adlı Amerikalı bir yazar, menajeri Marcel tarafından bir partiye çağtılır... Yazar Lawrence'ın partisidir bu. 
Elena herkesin uyarılarına rağmen, Lawrence'a aşık olur. 
Aralarında büyük bir aşk başlar. Ama Elena 

onu bir akşam Patis caddelerinde, fahise peşinde yakalar! 


ROB ROY 


Oyuncular: Jessica Lange, Liam Neeson, Jotn Kurt, Tim Rot, Eric Stoltz; Müzik: Carter Burweli; senarist: Alan Sharp; Yönetmen: Michzel Gaton-Jones; Dağıtım UP, Gösterim Tarihi: 16 Haziran 


“Rob Roy” adıyla tanınan 
Robert Roy MacGregor, ölümünden iki buçuk yüzyıl geçmesine rağmen, İskoç folklorunnu unutulmayan bir efsanesi haline gelmiştir. Rob 
Roy değerli bir sığır tüccarıdır. 
Hayatındaki kargasa, 
Montrose Markisi'nden 1000 
sterlin borç almasıyla başlar... 
Çünkü para kaybolur. Borcu ve faizlerine karşılık Rob'un hapse atılması emredilir. Ama o kuzeye kaçar. Ailesinin 


güvencede olacağını, Marki'nin 


kadın ve çocuklara savaş açmayacağına inanır... 


: “This Boys Life” ve “Scandal” 
© filmleriyle tanınan İskoç asıllı 

yönetmen Michael Caton-Jones, 
Rob Roy'u yönetmek için İskoçya'ya 
: geri döndü... 


Pilmin yönetmeni Diane Kurys, sekiz yıllık bir oyunculuk 


kariyerinden sonra senarisiliğe ve 


yöntemenliğe yönelmiş... 


© ei üzen der İmanı iel imei şi sare Emin Ale Sürk Alice ve Elsa kızkardeştirler. 
Birbirlerini iki yıl görmemişlerdir. Elsa kocasını ve çocuklarını bırakıp Alice'ı tekrar bulmak için yollara düşer. Alice, Frank ile yeni bir yaşam kurmaya başlamıştır. 
Elsa hiç haber vermeden evine gelir. Frank'da Alice'in evine yeni taşınmıştır... Kısa süre içinde Alice'in yaşamı alt üst olur... Bütün herşey altı gün ve altı gece sürer. 
RM m iniz 
HAZIR GİYİM 

36-42 
YAĞMURDAN ÖNCE 

44-48 

KAÇAK AŞIKLAR 

50-53 
ERKEK YOK PROBLEM 

YOK 

60-62 

EL MARIACHI 


24-25 


TEHDİT 
GÜN DOĞMADAN 
NORTH 
İHTİRAS RÜZGARLARI 
VAHŞİ NEHİR 
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3MUŞAK 


Sinema sinemada izlenir. 


Hesaplayın, 144 televizyon ekranı ancak bir sinema perdesi ediyor. 


Elm Sokağı'nda 
Son Kabus 


(WES CRAVEN's N 


W NIGHTMARE) Yönetmen: Wes Craven. 


Oyuncular: Heather Langenkamp, David Newsom, Robert 


Englund, Miko Hughes... Dağıtım: UIP. 


Freddy ölmedi... Wes 
Craven'in bu konudaki 


kamp'a musallat oluyor. Görmeye başladığı korkutucu rüyatezi ise şu: Eğer onu başarılı bir lar ve Freddy'nin sesini duyduöyküye hapsedemezseniz, varlı- ğu telefonlara, oğlunun sahipğını fiziksel dünyada sürdüre- lenmiş gibi davranması da eklecektir. 


Wes Craven's New Nigh- 


niyor. Üstelik kocası da rüyasın- da gördüğü şekilde ölüyor. İşle- 


tmare, bir film setinde başlıyor. 


Freddy'nin yeniden tasarlanan eldiveni kendi başına setteki bir iki kişiyi öldürüyor. Az sonra 


rin çığrından çıkması üzerine aktris olan biteni (senaryoyu) öğrenmek istiyor... Ve senaryonun yaşadıklarıyla koşut gittiği- 


bütün bu giriş sahnesinin aslın- ni görüyor. 
da bir rüya olduğunu görüyoruz. İlk Freddy filminin (A 


Nightmare On Elm Street) baş- 


Bıçakelli Freddy Krucger'in yaratıcısı Craven, yaratığının oyuncak haline gelmesinden şi- rol oyuncusu Heather Langen- kayet ediyor, onun yeri insanların bilinçaltı, seyircilerin kahkahalar atarak izlediği ve lehinde tezahüratta bulunduğu bir or- 


kamp'ın gördüğü bir kabus... 
Ve Freddy'nin bir değil, iki evi olduğunu hatırlatıyor bize: Kabuslar ve filmler. tam değil. İşte Craven tezini bu 


noktada ortaya koyuyor: O çok 


Filmdeki kabus ise, Langen- 


Filmciler tehlikede. Fre/4/y, 4x &ez, içini boşaltıp kendisini popiler bir eğlenceliğe dönüştüren yapımalardan intikam almak ve böylece karanlık itibarını yeniden kazanmak için geri dönüyor... 


eski bir kötülük ve günümüzde kendini Freddy biçiminde gösteriyor, bu biçimden de memnun. Fakat artık insanlar ona alıştı ve o bir ticaret kapısına dönüştü, yeniden başarılı bir öyküye hapsedilmesi gerek. 
Wes Craven'in bu yeni öyküsü, Bernard Rose'un “Candyman”inde karşımıza çıkan fikrin çerçevesinde dönüyor aslında, Craven, modern dünya için popüler bir mit yaratmıştı, sonra bu mitin etkileyiciliğini yitirdiğini görüyor, ve ona eski saygınlığını kazandırmak için kolları sıvıyor. Rose'un filminde de, 


akademik bir araştırma sonucu itibarı sarsılan Candyman, bütün vahşetiyle geri dönüp insanların yüreğine korkuyu (ve inancı) iade ediyor. İki filmde de efsane geri döndüğü zaman daha karanlık ve korkutucu. Ve Freddy'nin durumunda, daha kötü... İki filmde de mitos ve korku, insan için vazgeçilmez bir olgu. Tabii, korku öyküleri de... 

Planın uygulanmasındaki başarı, elbette filmin başarılı olmasına bağlı. Yoksa Freddy hapsedilmeyecek. Yavaş yavaş, ilk filmle bir paralellik kuruluvor ve sonunda kendimizi Elm Sokağı'nda buluyoruz. 


reddy'nin krallığında... Craven da, ilk filmdeki numaralarını yewiden kullanmaya başlıyor. 

A Nightmare On Elm Stre- 
«te rüyanın mekaniğini çok et- 
«8 bir biçimde kullanan Crawen, şimdi ise gerçek dünyadaki 

gelerle rüyadakilerin arasında 


Sağlantı da kuruyor: Artık film- 


i karakter Nancy haline gelen aktris Langenkamp'in 
Freddy'nin inine ulaşmak için yorganın altındaki uyku haplarıw rakip etmesi... Masal anlatan 
&nne ve dinleyen çocuk için 
Hansel ve Gretel'in cadısı oluyor Freddy. Bu durumda varlığının aslında masalın, bu en eski kor- 
&u öyküsü biçiminin tarihi kadar eski olması pek de kabul edilemeyecek bir şey değil gibi görünüyor. 

Herşey olup bittikten sonra, 
Craven da ilk filmdeki kötü şöhver sahibi finalin acısını çıkarıp, öyküyü sağlam bir şekilde bağlıyor. Bir korku yönetmeni olarak yaratıcılığını, şikayet ettiği devam filmlerinin etkisizliğine düşmemesini de sağlıyor. Ama Craven'in gözü yükseklerde... 
Amacını yerine getirip kollektif bilinçaltımızı yeniden şekillendirebilir mi? Sonuçta, ilk film bir orjinal idi, bu ise, ne kadar tutarlı olsa da, bir yorum, bir eleştiri. Eğer ilki bir mit yarattıysa, bu film o mitin tarihini ve yapısını inceliyor, ve tabii ki bir korku filmi ilkinin saflığına sahip değil... 

Craven Freddy'ye saygınlığını bilinçaltımızda değil, zihnimizde iade etti. Çünkü Freddy Krueger bizim için çok eski ve kötü bir güç değil, çağımız Elm Sokağı'nın canisi. Ve çoğumuz için zaten hala hapis, o ilk filmde. Ancak onun simgelediği olgunun neden öykülere hapsedilmesi gerektiğini söylemek, belki de onu hapsetmek kadar önemli. 


KUTLUKHAN KUTLU 


Gün Doğmadan 


(BEFORE SUNRISE) Yönetmen: Richard Linklater. 
Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy. Dağıtım: Özen Film. 


1995 ABD yapımı, 101 dakika. 


Onlar Budapeste'den Viyana'ya doğru yolalan tre- nin iki yabancısı. Kız olanının ismi Celine ve Fransız; erkek olanının ismi Jesse ve Amerikalı. 
Avusturyalı bir çiftin kavgası, onlar için tanışma fırsatı oluyor. 
Ardından sohbet ediyorlar, tre- nin restoranında yemek yiyorlar ve ayrılık vaktini bekliyorlar. 
Jesse, Viyana'da iniyor. Ama öyküye son vermek için henüz çok erken. Tekrar trene dönüyor ve Celine'den, sabah kalkacak uçağı bekleyene kadar kendisine eşlik etmesini istiyor. Viyana'nın bütün gece mekanları emirlerine amadedir artık. Yürüyorlar, konuşuyorlar, öpüşüyorlar ve aşık oluyorlar. Ve sonuçta eldeki zamanı tüketiyorlar... Birlikte... 

33 yaşındaki genç Amerikalı 
yönetmen Richard Linklater, üçüncü filmi “Before Sunrise- 
Gün Doğmadan”da önce Jesse 


karakterindeki, klasik “Ameri- 


kalı” etiketini budayarak giriyor öyküye. Genç adam, o bildiğimiz aptal WASP'lardan değil. 
68 kuşağı bir ailenin çocuğu; 
okuyup tartışıyor, soru soruyor ve varoluşsal meseleler hakkında kafa patlatıyor. Bu haliyle de, entelijansiyanın merkezi Fransa kanadından filme dahil olan Celine'i etkiliyor. Celine de benzer özelliklere sahip. Aynı konular- dan o da muzdarip. Onun da ailesi 68'li ve aynı varoluşsal problemleri o da yaşıyor. Dolayısıyla, ortada konuşulacak çok konu var. Ve yaklaşık 14 saatlik bir zaman dilimi böylece doluyor. 

“Before Sunrise”ın girişinde, konunun ipuçlarını hemen elegeçirince, bu öykü nereye kadar uzayabilir ki, diye düşünüyorsunuz: Konuşacaklar, birbirleri aşık olacaklar ve sonuçta ya birleşecekler ya da “hadi eyvallah” diyecekler. 

Fakat Linklater, top çevir- 


meyi iyi biliyor. Ne zaman ki bir konu artık tüketilme noktasına geliyor, kartların bir diğeri açılıyor. Kuşak farklılıkları, ebeveyn mutlulukları, bireysel özgürlükler, feminizm, tanrı, ölüm, rcenkarnasyon, aşk, evlilik iki gencin tartışma başlıkları. 

“Before Sunrise”ı dolaptaki hangi rafa koymamız gerektiği sorusu ilk elde “tabii ki günümüz gençliği” cevabını bekliyor. 
Ne var ki, kişisel deneyimler bu filmin günümüz gençliğine bir hatta birkaç numara büyük geleceği yönünde. En azından benimkiler. Dolayısıyla Celine ve Jesse filme hayatın içinden dahil olmuyorlar. Onlar dünyanın gidişatına dair kimi fikirleri dillendiren, ellerindeki tebliği sunan iki konuşmacı sanki. İki genç ve güzel filozoflar, biraz da deneyimsiz... Fakat Linklater'ın anlatımı ve yarattığı atmosfer içinde, her ikisini de son derece gerçekçi, insani ve sıcak kılıyor. Patantez: Bu noktada insan karakterlerini aynı şekilde filozofik meselelere boğan ama bu işin üstesinden kalkamayan Türk yönetmenlerini düşünmeden edemiyor. Linklater, “Pulp Fiction” benzeri bol diyaloglara boğduğu filminden sonuç itibarıyla “yüz akıyla” çıkıyor. Yukarıda da de- 


Ethan Hawke ve July Delphy... “G5x Doğmadan”, ilk bakışta “günümüz gençliği” bir film gibi görünüyor. Ancak kişisel deneyimler, bu filmin günümüz gençliğine bir 


hatta birkaç numara büyük geleceğini gösteriyor... 


ne seslenen 


ğindiğimiz gibi “bu insanlar genç, niye bol bol konuşacaklarına işi eyleme dönmüyorlar” sorusuna yüklenmezseniz filmden büyük ihtimalle memnun ayrılacaksınız. Ayrıca bu yıl çıkacağınız muhtemel bir yolculuk için, “yol arkadaşlığı” konusunda fazlasıyla kop- ya veriyor “Before 
Sunrise.” En azından böylesi küçük hesap- 


larla da ayrılmak 


mümkün salondan. 


UGUR VARDAN 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eleştiriler 


Hazır Giyim 


(PRET A PORTER) Yönetmen: Robert Altman. Oyuncular: Sophia Loren, Marcello Mastoianni, Julia Roberts, Tim Robbins, Kim Basinger, Stephen Rea, Lauren Bacali, Anouk Aimee, Lili Taylor, Sally Kellerman, Tracey Ullman, Linda Hunt, Rupert Everett, Forrest Whitaker, Danny Aiello, Teri Garr, Lyle Lovett, Jean Rochefort, Michel Blanc, Görüntü Yönetmeni: Pierre Mignot, Jean Lepine, Yapımcılar: Bob Weinstein, Harvey Wienstein. Yapım tasarım: Stephen Altman. Senaryo: Robert Altman, Barbara Shulgasser 


ÜNLÜ HAZIR GİYİM markaları arasında, yaşlı, yorgun ama hala sevimli bir Marcello Mastroianni... Altman, acemi tüketici Mastroianni'nin yakın planından, afilli bir kamera hareketiyle, lüks butiğin vitrininden Moskova semalarına çıkarır seyirciyi... İronik yaklaşım sürer, jeneriğin ilk isimleri Rusça'dır. Tüketim kültürünün 
“sabık komünist” Rusya'yı bile işgal ettiği bir dünyada yaşadı-Şımızı üstüne basa basa vurgulayan bu açılıştan sonra Altman filmlerine özgü o kaos başlar. 
İlk yarım saat, her “Altmanesk” filmde olduğu gibi, hikayeyi keşfetme mücadelesiyle geçer. Bir sürü karakter, bir sürü olay, bir sürü diyalog... Çok şükür, Eyfel Kulesi vardır da, tüm bu karambolün Paris'te gerçekleştiğini anlamakta güçlük çekmeyiz. Tabii, bir de TV muhabiri Kim Basinger sayesinde bir şeyi daha anlarız. Havaalanları ve otel lobilerinde sürüp giden bu koşuşturmacanın nedeni, hemen ertesi gün başlayacak hazır giyim defileleridir. Ünlü modacılar kreasyonlarını sunacaklar 


ve o yıl insanların neler giyece- 


ğine karar vereceklerdir. 


İlk yarım saat geçip gidince, karakterleri tanımaya başlarız. 
Ünlü bir moda fotoğrafçısının peşinden koşan moda editörleri, 
Moda Konseyi Başkanı'nın ölümünü araştıran iki Fransız dedektif, partnerlerine çaktırma- dan kaçamak peşinde koşan tasarımcılar ve diğerleri... 

Kendimizi en çok otel faresi Mastroianni'ye yakın hissederiz, ama nedense onun da filmde ne aradığını anlamamız için daha çok vakit geçmesi gerekmektedir. Tabii, bir de türlü aksilikler nedeniyle aynı odayı paylaşan ve valizleri kaybolduğu için yarı çıplak bir halde, bütün günlerini odada televizyonun karşısında geçiren bir kadın ile erkeğin yıldırım aşkına şahit oluruz. 

Sonlara doğru, Altman'ın, 
Sophia Loren ve Marcello Mastrojanni arasındaki “yitiri masum aşk” ile yarı çıplak Tim Robbins ve Julia Roberts'ın otel odasında bulduğu “dolaysız aşk”ı, moda dünyasının sevgi- den muaf tutulmuş ilişkilerine bir alternatif olarak getirdiğini anlarız... 

Şüphesiz kaba bir kontrastur bu, ama Altman'ın “Hazır 


Giyim”deki genel yaklaşımı da 


açıkçası biraz kabadır. Evet, modaya ve tüketim kültürüne radikal bir çıkış sözkonusu... 
Tıpkı finaldeki o çırılçıplak defile gibi... Herkesin protesto etmeden, tam aksine çılgınca bir isteriyle alkışladığı bu radikal tavır, yani giysilerden tümüyle arınmış o çıplak bedenler, Altman'ın başından beri kurmaya çalıştığı o cümleyi de yerli yerine koyar: Moda denilen bu saçmalığa ne gerek var? Bize gereken moda değil, masum aşklar, dolaysız ilişkiler ve biraz da samimiyet... 

Altman'ın kurduğu bu cümleye karşı çıkmak doğrusu çok zor. Liberal rüzgarlarla beslenen ve artık tüketim toplumunu kendine hasım seçmeyen aydın muhalefetinin egemenliğini kurduğu bir dünyada Altman'ın akıntıya karşı kürek çeken bu yaklaşımına saygı duymak da gerekiyor. Onun o bükülmez ve sağlam 68 ruhuna da itirazımız yok. Hatta, filmin geneline sinmiş kaba yaklaşımın da bir yere kadar çok rahatsız edici olmadığını söyleyebiliriz. 

Ama tüm bunlar, “Hazır 
Giyim”in bir filmden çok, görsel bir kaosa benzediği gerçeğini değiştiremiyor. “Oyuncu”daki o anlatım ustalığını, hikayeye olan hakimiyeti, “Short 
Cuts”daki o keskin sosyal gözlemleri ve insan portrelerini, “Hazır Giyim”de aramak boşuna bir çaba... Bütün karakterler şematize ve tek boyutlu... Di- 
Zer filmlerde, ne zaman ve nasıl bittiğini anlayamadığınız o “Altmanesk karmaşa” burada finale kadar bir türlü bitmiyor. 
Öyle ki, bazı karakterlerin bu filme niye konulduğunu anla- 


manız, hikayelerden bazılarını 


çözmeniz çok zor. 

Ama bu zorluk, filmin derinliğinden ya da Altman'ın girift anlatımından kaynaklanmıyor. Alıman belki de ilk defa elindeki malzemeye bu kadar şematik ve karikatürize yaklaşıyor. Şüphesiz, hafızalara çakılı kalacak o final sahnesi filmi bir yere kadar topluyor ve bu radikal yaklaşıma yazık olmuş diye iç geçiriyorsunuz ama Alt- 


man'da alışık olduğunuz o ince- 
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“Hazır Giyim”in 
90'ların kültürel hayatında önemli bir yere oturduğu da bir gerçek. Altman'ın, özellikle “genç marjinal ruhlu modacılar”la dalga geçerken abartıya kaçmasını basit bir komedi unsuru olarak görmek imkansız... 


liği, zeka pırıltılarını yine de bulamıyorsunuz. 

Tüm bu sinemasal zaaflarına karşın “Hazır Giyim”in 
90'ların kültürel hayatında önemli bir yere oturduğu da bir gerçek. Altman'ın, özellikle 
“genç marjinal ruhlu modacılar”la dalga geçerken abartıya kaçmasını basit bir komedi unsuru olarak görmek imkansız... 
Bertolt Brecht'in burjuvalarla dalga geçtiği tiyatro oyunlarını hatırlatan, nefret dolu grotesk 


bir tarz bu... Ona “iyi sinema” yaptırmayı unutturacak bu nefret, üzerinde biraz düşündüğünüzde, çok da anlamsız değil. 
Hazır giyim modası, bugün 
68 ruhunun, özgürlük, sıradışılık, çılgınlık, uçukluk gibi bütün yüzeysel formlarını bünyesinde barındıran ve yerleşik burjuva kültürüne karşı tepki duyarak işe başlayan tasarımcılara da kucak açtı... Ama “harbi bir muhalif” olan Robert Alt- 


man, underground'u temsil et- 


tiklerini, sokakların modasını aradıklarını söyleyen modadaki bu genç kuşağı belli ki fazlasıyla ikiyüzlü buluyor. 

Buna karşılık, Anouk Aimee'nin zarif varlığında simgeleşen saf burjuva kültürüne ise belirli bir saygıyla yaklaşıyor. Modacıların namusunu kurtaran o radikal tavrın, metro istasyonun- da underground bir hava yaratmaya çalışan siyahi modacıdan (Forrest Whiretraker) ya da postmodern çılgınlıklar sergileyen eşcinsel tasarımcıdan (Richard E. Grant) değil, Teksaslı bir yatırımcıyla ortak olmayı reddeden Parisli eski kuşak bir burjuvadan gelmesi de şüphesiz basit bir tesadüf değil. Burada, Altman'ın tüketim toplumuna adapte olan bütün marjinallere karşı duyduğu keskin bir kültürel nefret var. Ayrıca, marjinal modacıların Avrupa'da filmi yasaklatmaya kadar varan tavırları da unutulmamalı. 

Kısaca, “Hazır Giyim” gelecek yıllarda başlayacak bir hesaplaşmanın belki de ilk adımı. 
Toplumun uç noktalarında olduğunu savunan marjinaller, tıpkı moda dünyasında olduğu gibi aslında her alanda tüketim kültürünün günümüzdeki en önemli temsilcileri değil mi? 
Ben kendi adıma, en azından uçuk ve çılgın modacıların Altman'a verecekleri cevabı çok merak ediyorum. Çünkü kültürel anlamda çok büyük bir suçlama bu... 

Tekrar işin sinemasal tarafına dönersek, tüm karmaşasına rağmen “Hazır Giyim”, irili ufaklı bazı lezzetler de vaat etmiyor değil. Anouk Aimee, Sophia Loren ve Lauren Bacall'ın klasik mertebesine ulaşmış zerafetleri... Rusya'dan gelen otel faresi kompozisyonunda Marcello Mastroianni adlı o benzersiz oyuncunun varlığı.. İki Fransız dedektifi oynayan Michel Blanc 


ve Jean Rochefort'un kısacık kompozisyonlarıyla bile olsa girdikleri her sahnenin rengini değiştirmeleri... Ayrıca, bütün filme hakim olan o keskin kara mizah duygusu bazen çok keyifli sahneler çıkartıyor. 

Altman'ın yönetimi ise tek bir açıdan önceki filmlerine oranla biraz daha farklı. Tempoyu, bu kez ısrarla hızlandırmış. Bütün film, bir MTV haber klibi gibi hızla akıp gidiyor. 
Bunun dışında, her zamanki savruk gibi gözüken ama özün- de hayli disiplinli bir 70'li yıllar sineması tadını taşıyan üslubu devam ediyor. Mekan duygusuna önem vermeyen kalabalık sahneler... Aydınlatmada sade ve işlevsel bir yaklaşım... Kamera kullanımında teknik attraksiyonlardan kaçış ve kamera objektifi seçiminde minimal bir tavır... 

Altman filmlerinin en önemli öğelerinden biri de sestir. Filmin ses bandına çok önem veren ve sanatsal bir işlev yükleyen Altman, “Hazır Giyim”de de bir belgeselci titizli-Siyle mekanlardaki bütün sesleri veriyor. Bu yüzden, alışık olmadığımız türden, gürültülü bir film var karşımızda. 

Sonuç olarak, ancak bir Altman filminde görebileceğiniz bir üslup bu. İnsanların olmadığı ve sessizlikle geçen çok az plan var. Grafik açıdan hayli mütevazi sayılabilecek çerçevelerde mekan duygusu önemsenmiyor. Ve en önemlisi, müzikle ve kurguyla dramatik vurgu yapılmıyor. 

Tüm bu artı ve eksilerin dökümleri bir yana “Hazır Giyim” sinemasal olarak değil ama kültürel olarak hayli ilginç bir “olay-film”... Özellikle, 90'ların pop kültürü üzerine kafa yoran- 


lar, kaçırmamalı... 


MEHMET AÇAR 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eleştiriler 


Sevginin Gücü 


(LEON) Yönetim ve senaryo: Luc Besson, Görüntü: Thierry Arbogası Müzik: Eric Serra, Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, 


Natalie Portman, Danny Atello 


derece genç kuşak sayılabilir bi- 


FRANSIZ SİNEMASININ genç kuşağından (artık ne 


linmez ama) Luc Besson'un son filmi “Leon”, Türkiye'de son derece anlamsız bir adla, “Sevginin Gücü” adıyla gösteriliyor. 

Daha önceki filmleri “Subway”, “The Big Blue”, “Atlantis” ve “Nikita”yla Fransız sineması içinde kendine “sarsılmaz” 
bir yer edinen Besson, “Leon”la bu yerini sağlamlaştırıyor. 

Leon, bir “temizlikçi”... Öl- 


dürmek onun işi, ama kadın ve 


çocukları öldürmüyor... Bir gün kapı komşuları, polis tarafından acımasızca öldürülünce, yalnız kalan 12 yaşındaki kızlarını yanına alan Leon, ondan yaşam üstüne şimdiye kadar tatmadığı şeyler öğreniyor; sevgiyi, paylaşmayı, gülmeyi, hatta ağlamayı... Bu arada kızın da ailesini öldüren polisten intikam alma isteğini karşılamayı da unutmuyor Leon. Ve en sonun- 


da da trajik bir final... 


Besson'un “Subway” ve 
“Nikira”da olgunlaştırdığı şidderle duygusallığın atbaşı gitti- 


ği anlatımının son uzantısıyla karşı karşıyayız. 

20 günde yazıldığı her halinden belli olan senaryoyla biraz tökezler gibi olan yönetmen, senaryodan gelen aksaklıkları anlatımındaki dinamizm ve oyuncuların ustalığıyla gölgelemeyi başarıyor. 

Leon'u canlandıran Jean Reno, “kötü polis”te Gary Oldman ve küçük kızı oynayan Natalie Portman'ın üç kişilik bir gösterisi diye de nitelenebilir bu film. 

Fransız sermayesiyle çekilen filmin İngilizce olarak ve Ame- 


rika'da kotarılmasının, yapımın 


içerdiği Avrupalı yanı bastırdığını söylemekse mümkün değil. 
Her karesinde Avrupalı kokan 
“Leon”, bu arada en baba Arnerikan “action” filmlerinin ötesine geçen hareketli sahneleriyle de bir tür ustalık gösterisine dönüşüyor. 

Luc Besson, her yapıtının merakla beklendiği yönetmenler arasında artık. Onu “yaratıcı yönetmenler” sıralaması içinde ayrıcalıklı bir yere oturtmak da mümkün. 

Kusursuz bir “zamanlama” 
duygusuna sahip. Avrupa sinemasıyla kendisini sınırlandırmıyor. Yerel olmanın ötesine geçip evrensel olmayı başarıyor. 
Anlattığı şeyler, insanın temel sorunları üzerine kafa yoran herkesin ilgisini çekmeye aday... 

Ve “Leon” da onun sinemasını bire bir yansıtan, insana özgülüğüyle zirveye tırmanan önemli bir sinema sanatı yapıtı. 


MURAT ÖZER 


İhtiras uzgarları 


LEGENDS OF THE Farı 

Oyuncular: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Çuinn, Julia Ormond, Henry Thomas; Müzik: James Horner; Senaryo; Suzan Shilliday ve Bill Wittliff; yönetmen: Edward Zwick. 
Dağıtım: Warner Bros. 


ALFRED, TRİSTAN ve SAMUEL, asker 

bir babayla, İngiliz burjuva kökenli, “kültürlü” bir annenin Vahşi Batı'nın ortasında yetişmiş üç oğlu. En büyükleri Alfred, daima yaşına göre olgun davranan, sorumluklarının bilincinde tipik bir ağabey. 
En küçükleri Samuel'in durumu trajik. 
Hep ağabeylerinin kanatları altında yaşamış, sürekli korunarak büyüdüğü için, rüştünü ispat etme ihtiyacı hisseden, tipik bir küçük kardeş. Ama Tristan başka... Bir kere çok güzel. İki kere de çok güzel. O Kı- 


zılderili dostlarının elinde, doğanın içinde büyümüş. Diğer kardeşleri daha medeni, o daha vahşi. 

Günün birinde Harvardlı Samuel, nişanlısını babası ve kardeşleriyle tanıştırmak üzere eve döner. Herkesi daha ilk görüşte etkiler bu kişilikli, “fikirleri olan”, özgürce fikirlerini beyan edebilen, güzel Susannah. 
Alfred ona aşık olur, Tristan da ondan uzak durur. Fakat Susannah da Tristan'a vurulur. Ona hak vermemek elde değil. Bu anlamda çaresizdir Susannah, Tristan insanı içgüdülerinden vuruyor çünkü. (Schopenhauer aklıma geliyor; “Aşkın Metafiziği”nde 'en incelmiş ve yücelmiş bir aşk bile, kaynağını yalnız ve yalnız cinsel içtepide bulur, diyen Schopenhauer bütün aşk maceralarının nihai amacının gelecek kuşağın ortaya çıkarılması olduğunu ve bu anlamda aşık olduğumuz kişinin, türün geleceği için yaptığımız güzellik ve mükemmelik arayışımızla örtüşen kişi olduğunu söyler. Ona göre, örneğin kadınları genel olarak büyüleyen şey erkeğin kuvveti ve cesaretidir.) 

Üniversite mezunu, kibar, piyano eşli-Binde şarkı söyleyen, dağlarda kuşların re- 


simlerini yapan, fiziken ve ruhen zayıf ve naif Samuel, yetişkin bir erkek olduğunu kanıtlamak adına savaşa atar kendini. Asker babasının ve avcı ağabeyinin “vahşi erkek” imajı altında ezilmiştir yıllar boyu. Eve nişanlısını getirdiğinde, yani bir kadının varlığı önünde erkekliğini kanıtlaması elzem olmuştur. Ama zayıftır, ölür. İşte böyle bir erkekle evlenme kararı almış bir kadının, tutup da vahşi ve kaba Tristan'a aşık olması eşeklik. Hayır, bu durum akılla mantıkla, bildiğimiz, tabi olduğumuz toplumsal, ahlaki kurallarla açıklanamaz. Bu basbayağı, daha güzel, daha sağlıklı bir gelecek kuşak mensubu yaratabileceğinizi sezdiğiniz birine duyduğunuz “cinsel içtepi”. 

Peki ama haksızlık değil mi bu? Alfred bir gün Tristan'a şöyle der; “Ben bütün kurallara uydum, Tanrı'nın ve insanların; sen hiçbirini tanımadın, yine de seni daha çok sevdiler...” Evet, haksızlık gibi geliyor kula-Şa, ama göze öyle gelmiyor, Brad Pitt/Tris- tan denince, akan sular duruyor, medeniyet kurallarıyla tımar edilmemiş en vahşi içgüdülerimize yenik düşüyoruz. 
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aiv gelecek nesillere yaşanabilir bir 
Türkiye bırakabilmek, son günlerde daha da artan yangınlardan hasar görmüş we görmekte olan yurdumuzun yaralarını bir an önce sarmak, doğal bitki örtümüzü zenginleştirmek ve erozyonla mücadele etmek amacıyla büyük bir kampanya açtı. "Benim de Dikili Bir Ağacım Var" kampanyası, büyük küçük herkesi, tüm Türkiye'yi ağaç dikmeye davet ediyor. Orman Bakanlığı ve atv'nin işbirliği ile yürütülen kampanyaya destek vermek isteyen herkes 900'lü hat aracılığı ile katkıda bulunabilecek. Bu yolla toplanan bağışlarla, her arayan vatandaşımızın, "atv hatıra or- 


manı'nda, adını taşıyan bir dikili ağacı olacak. 
atv, gelecek nesiller velüm canlılar adına bütün yurtdaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya çağırıyor. 
0 900 989 1910 numaralı telefonu arayın, sizin de dikili bir ağacınız olsun. 
Dikkat: Bu hattın tüm gelirleri 


kampanyaya aktarılacaklır. 


igiv 


PROFİL 


Keanu 
Reeves 


NIZ “LI 
“BUDBDRHA' 


apımcılığını Twen- 
5. em Century Fox şirketinin üstlendiği “A 
Walk In The Clouds” (Bu- 


lutların Arasında Bir Yü- 


rüyüş) adlı film, Keanu Reeves, Aitana Sanchez-Gijon, 
Anthony Çuinn, Angelica 
Aragon, Evengalina Elizondo, Freddy Rodriguez, 
Debra Mestssing ve Giancarlo Giannini'yi biraraya getiriyor. 

Alfonso Arau'nun yönettiği filmde, Reeves'e İs- s © O panyol akıris Aitana Sanc- 
3 bez-Gijon eşlik ediyor. Keanu Reeves, savaştan yeni dönen ve güzel ve sorunlu 


bir kadına yardım etmeye 


çalışan bir askeri canlandırıyor. Robert Mark Kamen'- ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcıları David Zucker, Jerry Zucker ve Gil 
Netter. “Ghost” (Hayalet), 
“Naked Gun” (Çıplak Silah) ve “Airplane” filmlerinin de yapımcısı olan Zucker kardeşler, “Like Water 
With Chocolate” filminden tanıdığımız yönetmen Arau ile güzel bir ekip çalışması gerçekleştirmişler. İtalyan sinemasının usta aktörlerin- den Giancarlo Giannini de filmde despot babayı can- 


landırıyor. 
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Kimine erotik, kimine değil! 


BoDY HEAT 


THE BiG Easy 


THE LAsT 
OF THE 


Kadınların ve erkeklerin erotizm anlayışları birbirlerinden 


MOHICANS 


0 kadar farklı ki, çifilerin kolay kolay cinsel uyumu 
yakalayamamalarına şaşmamak gerek... İşte ilginç bir 


araştırma: Sinemada kim hangi sahneyi erotik buluyor? 


adınlara hangi filmi ya da sahneyi 


erotik bulduklarını sorarsanız, alaca- 

Şınız yanıt hiçbir zaman “Temel İçgüdü” olmayacaktır. Ama aynı soruyu erkeklere sorduğunuzda birçok ırkeğin “Temel İçgüdü” diyeceğinden de <uşkunuz olmasın. 

Kadınların ve erkeklerin erotizme yaklasımları da birçok konuda olduğu gibi neredeyse taban tabana zıt özellikler içeriyor. Er- 
<ekler, erotizmi seksin öne çıktığı sahnelerde »ulurken, kadınlar bunun tam tersine erotizni romantik, duygusal sahnelerde arıyorlar. 

Sinema eleştirmeni ve Columdia Üniversitesi Güzel Sanatar Akademisi profesörlerin- den biri olan Andrew Saris, bu durumu şöyle 


açıklıyor: “Bu çok eski bir hikayedir. Kadınlar seksi organik bir bütün olarak düşünürlerken, erkekler fetişist özellikleriyle ön plana çıkarlar.” 

Bu minvalden yola çıkarak yapılan bir araştırmaya göre kadınların ve erkeklerin filmlerde en erotik buldukları sahneler saptanmış, Buna göre ortaya çıkan sonuç şu: 

Göreceğiniz gibi yalnızca üç film iki listede de var. Onların da en erotik bulunan sahneleri çok farklı. Bu da gösteriyor ki; kadınlar ve erkekler fiziksel farklılıkların yanısıra düşünsel ve duygusal açıdan da farklı bakışlara sahipler. 

Aşağıda verdiğimiz listede izlediğiniz filmler varsa, siz de o sahneleri biraz düşünerek belleğinizden yansıtabilirsiniz. Ve biraz daha ileri gidip kendi “en erotik sahneleriniz”i çıkartabilirsiniz. 


BuLL DURHAM 


ULDUKLARI SAHNELER 


an (1981): 

katın (William Huri) karşı kadını (Kathleen Turner) elde amları kırması. 

AR YE LVING DANGEROUSIY 


sında gazetecinin (Mel 

ını (Sigourney Weaver) öpüşü. 
Sİ ALWAYS RINGS TwiCE 
Kapıyı İki Kere Çalarelson (1981): 


“Jack Nicholson) evin 


(Dennis Guaid), soğuk başsavcının (Ellen Barkin) tüm karşı çıkışlarının üstesinden gelmesi. 

THE LAST OF THE MOHICANS Mohikanların Sonuncusu- 

Michael Mann (1992) 

"Kızılderili”nin (Daniel Day-Lewis) İngiliz kadını (Madeleine Stowe) sevgiyle kucaklaması. 

No Way Our 

Çıkış Yok- 

Roger Donaldson (1987) 

Çift taraflı ajanın (Kevin Costner) patronunun sevgilisine (Sean Young) bir limuzinin arka koltuğunda “sahip olması”. 
DANGEROUS LAISONS 

Tehlikeli Ilişkiler- 

Stephen Frears (1988) 

Sevgisiz bir asilzadenin (John Malkovich) dindar ve evli bir kadını (Michelle Pfeiffer) baştan çıkarması. 

BuLL DURHAM 

Boğa Takımı- 

Ron Shelton (1988) 

Beyzbol oyuncusunun (Kevin Costner) takımın ateşli taraftarının (Susan Sarandon) ayak tırnaklarını boyaması. 
THE PıAaNO 

Jane Campion (1993) 

Bir Yeni Zelandalının (Harvey Keitel) dilsiz bir İskoç kadının (Holly Hunter) çorabındaki delikten parmağını kadının bacağına dokundurması. 

BRAM STOKER'S DRACULA 

Francis Ford Coppola (1992) Dracula'nın (Gary Oldman) genç kadını (Winona Ryder) kurt postunu okşamaya davet etmesi. 


ERKEKLERİN EN EROTİK BULDUKLARI SAHNELER 


BASIC İNSTINCT 


BRAM STOKER'S DRACULA 


BASIC İNSTİNCT 
Temel İçgüdü- 
Paul Verhoeven (1992) 
Bir seks cinayetinin sanığının (Sharon külotsuz bir şekilde polise ifade verme THE FABULOUS BAKER Boys 
İki Erkek, Bir Kadın- 

Steve Kloves (1989) 
İhtiraslı kadın şarkıcının (Michelle Pfeifter) piyano üzerinde kıvrılarak “Making Whoopie” adlı şarkıyı söylemesi. 
THE GRIFTERS 

Yasak İlişkiler- 

Stephen Frears (1990) 

Sahtekar bir kadının (oardesünün ie çıplak vücuduyla Annette Bening) yine kendisi gibi sahtekar bir erkeği (John Cusack) baştan. 
çıkarması. 
LAST TANGO IN PARIS 

Paris'te Son Tango- 

Bernardo Bertolucci (1973) 

Orta yaşlı Amerikalı erkekle (Marlon Brandoj, genç Fransız kadının (Maria Schneider) “o an”ı değerlendirmeleri. 

Bopy HEAT 

Lawrence Kasdan (1981) 

Avukatın (William Hurt), kadını (Kathleen Turner) kayıkhanede “yatağa atması”. 
DANGEROUS LAISONS 

Tehlikeli İlişkiler- 

Stephen Frears (1988) 

Asilzadenin (John Malkovich), bu kez de “bakiremsi teenager”ı (Uma Thurman) baştan çıkarması. 

FATAL ATTRACTION 

Öldüren Cazibe- 

Adrian Lyne (1987) 

”Mutlu” bir aile babası (Michael Douglas) ile bekar bir kadının (Glenn Glese) asansör ve sonrasında mutfak tezgahında sevişmeleri. 
Risky BUSİNESS 

Paul Brickman (1983) 

Bir teenager (Tom Cruise) ile “numaracı” bir fahişenin (Rebecca De Mornay) trende “işi pişirmeleri”. 

BRAM STOKER'S DRACULA 

Francis Ford Coppola (1992) 

Bir hukuk müşavirinin (Keanu Reeves) Dracula'nın şatosunda hapis kalıp, onun üç gelini tarafından “sıkıntıya sokulması”. 

BopY DOUBLE 

Brian De Palma (1984) 

Bir “röntgenci”nin (Craig Wasson) 

komşusunu (Deborah Shelton) soyunurken “dikizlemesi”. 


I bin dolarlık fılm 


Dişük bütçeli bir Yeşilçam yapımı bile bu paraya çekilemez, 


gerisini siz düşünün. Ama ortada bir başyapıt var: Roberto Rodrignez'den “El Mariachi”. Sakın kaçırmayın... 


eleceğin Meksika'sında, küçük bir sınır kasabasına, aynı anda bir silahşör 

ve bir müzisyen girer... Her iki adam 

da siyah giyimlidir ve benzer gitar 

kılıfları taşırlar. Müzisyen gitar kılıfında çok sevdiği gitarını taşırken, silahşör ise silahlarını bulundurur... Müzisyen yanlışlıkla silahşör ile karıştırılır... Ve birdenbire kendini vahşi bir dünyada, hem çevresindeki hem de kendi içindeki kötülüklerle savaşırken bulur! 

“El Mariachi”, yönetmen Robert Rodriguez'in ilk uzun metrajlı film çalışması... 
Rodriguez'in filmi için para bulmasının öyküsü bir hayli ilginç... 24 yaşındaki genç yönetmen 1991 yazında, senaryo yazma ve para kazanma amacıyla bir araştırma hastancsinde çalışmaya başlamış. “Burada tam bir laboratuar faresi oluyorsunuz. Bir ay sonra oradan ayrıldığımda bitmiş bir senaryom ve 
3 bin dolar param vardı. Kamera hariç, filmde kullandığımız her şey bizimdi” diyor Rodriguez. Yönetmen filmi 7 bin dolara gerçekleştiriyor. Bunu başarmak için de filmin senaristliğini, prodüktörlüğünü ve yönetmenliğini yapıyor. Oyunculardan biri olan Peter Marguardt'ı hastanedeyken bulan Rodriguez, kötü adam rolünü hiç düşünmeden ona veriyor. 

“Hersey çok iyi planlanmıştı. Öyle olması gerekiyordu. Tecrübelerim bana öğretti ki bir filme başlarken yapmaya zaman bulabileceğiniz son şey senaryo değişiklikleridir. Senaryoya bakabildiğimiz tek zaman, ne çekeceğimizi görmek içindi. Sonra o bölümün 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üzerini çiziyordum ve devam ediyorduk.” 

Rodriguez, oyuncuların senaryoyu görmelerini de istememiş... “Aktörlerim senaryoyu hiç görmedi. Onların prova yapmış gibi görünmelerini istemiyordum. Diyaloğu onlara sette veriyordum ve nasıl okumaları gerektiğini anlatıyordum. Bir defada icra ediliyordu ve bunu çekiyordum. Hemen bu repli-Bi unutuyorlardı ve yenisini çekiyorduk. Daha önce hiç filmde rol almadıkları için, bu sistemin ne kadar gelenek dışı olduğunu bilmiyorlardı.” 

Kötü adamı oynayan Peter Marguardı, filmde İspanyolca konuşmasına rağmen, bu dili hiç bilmiyor... Yönetmen Rodriguez, ona diyaloglarını fonetik olarak ezberletmiş. 
“Söylediklerini anlamayan biri olarak yine de iyi çalıştı. Rol yapmak buna denir” diyor Rodriguez... 

Yönetmenin, 7000 dolarlık bütçeyle yetineceğim diye yapmadığı kalmamış...” Her sahneyi birden fazla çektikten sonra, ödünç aldığım kamera çok gürültülü ve senkronu bozuk olduğu için, diyalog ve ses efektlerini kaydediyor, sonra bunları elle senkronize ediyordum. İstediğim sahneleri film ziyan etme- den elde etmek için, montajda keseceğim noktaları, çekim sırasında iyi hesaplıyordum. 
Tam olarak kullanacağımı bildiğim sahneyi çekiyordum”. 

“El Mariachi”nin çekimleri on dört günde tamamlanmış. Filmin tamamı da başrol oyuncunun ülkesi olan, Meksika sınır kasabası Acuma'da-çekilmiş.> 

Yönetmen Rodriguez ile Mariachi müzis- 


: Kodrigmez çok az bir bütçeyle ve olanaksızlıklar içinde çekmiş bu filmi... Ama : yaratıcılğından çok şey katmış... 


yenini oynayan Carlos Gallardo, yatılı okuldan arkadaşlarmış. Yaz tatillerini Acuna'da Carlos'la birlikte geçiren Rodtiguez, eğlenmek için birlikte video kamerayla macera © filmleri çekiyorlarmış. Daha sonra Rodrigu- i ez, Teksas'a gidip bunların montajını yapmış. Rodriguez, gitar kılıfı silahlarla dolu, si- 
: yah giyinmiş Meksika'lı haydut fikrini ilk de- 
: fao zaman düşünmüş. 


“El Mariachi”deki görüntülerin başarısı 


da tamamıyla Rodriguez'in yaratıcılığından kaynaklanıyor. “Filmi görenler, “Steadicam' i kullandığımı sanıyorlar. Fakat kamera sadece £ onu hiç kımıldatmadan tutmaya çalışan be- 


nim ellerimdeydi. Bazen, yakındaki bir has- 


taneden ödünç aldığımız tekerlekli sandalye- 
: de otururdum ve biri beni iterek dolaştırırdı. 
© Bu kişi de genellikle, kamera önünde olmadığı zamanlarda Carlos olurdu”. 


Bazı uzun kovalamaca sahneleri için de 


Rodriguez, bir kamyonetin üstüne küçük tri- 
* podunu yerleştiriyordu. “Çok sarsıntılıydı ama vücut ağırlığımı tümüyle kameranın üs- i tüne veriyordum. Sonucu görülmeye de-DEK.” 


Şarkıların yazılması bile Rodriguez ve 


oyuncuları tarafından doğaçlama yapıldı. 


“Juan Suarez adında kasabalı-bir müzisyen bulduk. Çıkardığı ilk notalara hemen 'söz ya- 


£ zın dedim. Yarım saat içinde parçayı bitirip 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kaydetmiştik. Daha sonra Carlos dudaklarını 


oynatıp, gitar çalar gibi yaparken çektik. Sonuçtan çok memnunduk”. 

Rodriguez ailesiyle birlikte sinemaya giderek büyümüş. En çok da macera ve komedi filmlerini seviyormuş. Babası da onun filmlere düşkünlüğünü görünce, bir kamera ve ilk çıkan videolardan almış. Tabii Rodriguez'de hemen film çekmeye başlamış... “Kız ve erkek kardeşlerimle birlikte konulu kısa filmler çekiyordum. Biz on kardeştik, bu yüzden oyuncu ve ekip sıkıntısı çekmiyorduk” 

Rodriguez'in en sevdiği yönetmenlerse Hitchcock, Spielberg ve Scorsese... 

“Özellikle herşeyi kendi başınıza yapıyorsanız, bir film yapmak çok çaba gerektiriyor. 
Ben daima en eğlenceli, en hareketli ve izlenmesi en zevkli konuları seçerdim. Ne kadar fazla hareket olursa, o kadar eğlenceli olurdu”. 

Rodriguez, “El Mariachi”yi çekmeden önce, 16 mm'lik kısa filmi “Bedhead” ile dikkati çekmişti. Film bir çok ulusal ve uluslararası ödül almıştı... “Yıllarca video filmleri çektikten sonra, festivallerde yarışabilecek gerçek bir filmim olsun diye Bedhead'i yaptım. Bu filmin başarısı sayesinde kendime güven kazanıp 
16 mm'lik uzun metrajlı bir film yapmak istedim. El Mariachi böyle ortaya çıktı”. 

“Filmi 9 bin dolardan az bir masrafla bitirmeyi, sonra onu İspanyol video pazarında satmayı ve yatırımımızı en azından iki misline çıkarmayı planlıyorduk. Sonra bu parayla Mariachi üçlemesinin tümünü bitirecektik. Böylece Hollywood'da birşeyler yapmadan önce yeteri kadar tecrübe kazanacağımı hissediyordum”. 


Sg 
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ALTERNATİF FİLMLER 


FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ 


“Farinelli”... 9 Haziran Cuma ve 16 Haziran Cuma günleri saat 15.30 ve 19.00'da Fransız Kültür Merkezi'nde gösterimde... Başrollerini Stefano Dionisi ve Enrico Lo Verso'nun paylaştığı filmin yönetmeni Gerard Gorbiau... 


© “Üç Renk: Mavi” 

“Mavi”, Kieslowski'nin, Fransız Devriminin üç temel düşüncesi olan Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşliğin günümüzdeki anlamlarını sorguladığı ve bir üçleme olarak gerçekleştirdiği filmlerin birincisi... 

22 Haziran Perşembe ve 27 Haziran Salı günleri saat 
15.30 ve 19.00 


© “Üç Renk: Beyaz” 

nigue'den ayrılır. Onurunu tekrar elde etmek ve toplum içindeki yerini belirlemek için Polonya'ya geri döner. 

23 Haziran Cuma ve 28 Haziran Çarşamba günleri, 
saat 15.30 ve 19.00'da... 


e “Üç Renk: Kırmızı”, 

Oyuncular, Irene Jacob, Jean-Louis Trintignant, Frederigue Feder... 65 yaşındaki emekli bir yargıç bütün gününü komşularının telefon konuşmalarını dinleyerek geçirmektedir. Bir tesadüf sonucu 23 yaşındaki Valentine ile karşılaşır... Birbirlerini keşfetmeye başlarlar... Aralarında kısa zamanda ortak bir bağ oluşur..... 

26 Haziran Pazartesi ve 29 Haziran Perşembe, 

saat 15.30 ve 19.00 


Fransız Kültür Merkezi. Telefon: 244 44 95 


AKSANAT 


“Balıkçı Kral” 

(The Fisher King)... Yönetmenliğini Terry Gilliam'ın yaptığı filmin oyuncuları Robin Williams ve Jeft Bridges... “Balıkçı Kral”, laser-dise'ten büyük ekranda, İngilizce orijinalinden izlenebilir... 

7 Haziran Çarşamba, saat 12.30 ve 17.30 


©“The Wages Of Fear”... Fransızca orijinalinden İngilizce altyazılı olarak gösterime girecek... Filmin başrollerini Yves 
Montand ve Gharles 
Vanel paylaşıyor. Yönetmen ise Henri-Georges Clouzot... 

14 Haziran 
Çarşamba, saat 
12.30 ve 17.30 


HENRI-GEORGES CLOUZOTS. | 
| 


- MAARDAINNIXG: 


© “Sunset Boulevard”... Billy Wilder'ın yönettiği filmin başrollerini Gloria Swanson ve William Holden paylaşıyor. Sinemanın unutulmaz filmlerinden biri olan “Sunset Boulevard”, İngilizce orjinaliyle gösterilecek... 

21 Haziran Çarşamba, saat 12.30 ve 17.30 


N ND 


«“Amadeus”... Murray Abraham ve Tom Hulce'ın başrolleri oynadığı filmin yönetmeni Milos Forman... İngilizce orijinalinden izlenebilir... 

28 Haziran Çarşamba, saat 12.30 ve 17.30 


Aksanat tel: 252 35 00 


TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ 


© “Nagasaki Çocukları”... Nagasaki'de patlayan atom bombasının bir doktor ve ailesi üzerinde meydana getirdiği yıkımın anlatıldığı filmin yönetmeni Keisuke Kinoshita... 

1 ve 2 Haziran, saat 15.30 ve 19.00 


© “Makioka Kızkardeşler”... 

Yönetmen Kon Ichikawa. Varlıklı bir Osaka ailesinin harp öncesi sürdürdüğü hayat tarzı ve ilişkileri üzerine bir film... 

3 ve 4 Haziran, saat 15.30 ve 19.00 


©“Bu, Su”... 

Tokyo'da teyzesinin yanında yaşamakta olan bir genç kızın hayatından kesitler sunuluyor. Filmin yönetmenliğini Jun Ichıkawa yapıyor. 

5 ve 7 Haziran, saat 15.30 ve 19.00 

©“Tsuru”... Bir Japon halk hikayesi olan filmin yönet- 


meni Kon Ichikawa. 
$ ve 9 Haziran, saat 15.30 ve 19.00 


©“Tsugumi”... Film, Tokyo'da üniversitede okuyan bir grup gencin yaz tatilini geçirmek üzere Izu'ya gitmeleri ve orada yaşadıklarıyla ilgili... 

10 ve 11 Haziran, saat 15.30 ve 19.00 


Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi. Telefon: 293 12 70 


Filmler Japonca orjinalinden İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. 
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Yunus sesüstü titreşimleriyle, uz 


Yunus, yaydığı sesüstü titreşimlerle; hareket eder. Tekstilbank da; “ekonomi dili”ni göremediği nesneleri çok iyi konuşan deneyimli ve dinamik önceden algılar. Doğanın uzman kadrosunun verdiği güvenle, ona sunduğu “fiziksel kararlı ve doğru adımlar atıyor. Gelişiyor, ileri görüşlülükle”. büyüyor. Hissi senetleri borsada işlem 


güven içinde, kararlı gören bankalar arasında Tekstilbank, 


ktaki nesneleri önceden algılar! 


> 234,39 kârlılık artışı ile birinci oldu. 
“leri görüşlü bankacılık” uygulamalarıyla 


geleceğin koşullarını da yorumlayarak l 


müşterilerine güvenli, etkin ve çağdaş hizmet 


sunan bir bankayla çalışmak istiyorsanız TEKSTiILBANK 


Tekstilbank'a gelin! e bebeğe m y O e 


Jean-Jacgues 
Annand, 
Wings Of | 
Conrage” ile, 
“Ayz” ve 
“Sevgili”den sonra farkiz bir yapım 


peşinde. 


Susan Sarandon duygusal bir aile filminde 


ca 25 yıllık evliliği ve anneliâ ğinden sonra Mag Singer, kendisi için yeni bir hayata başlamaya karar verir. Çocukları artık büyüyüp evi terkermiştir. 
Geçen zaman da, onu kocasın- dan uzaklaştırmıştır. Üstelik çocuklarından birinin korkunç bir tehlikede olduğuna inanmaktadır. “Safe Passage” yaşamlarındaki olaylar ve bekledikleri haberlere göre geleceklerini değiştirebileceklerine inanan bir ailenin dokunaklı ve traji komik hikayesi. Oscar ödülüne üç kere 


aday olan Susan Sarandon'a yeni filminde Sam Shepard, Ro- 


bert Sean Leonard, Sean Astin, 
Nick Stahl, Jason Landon ve 
Marcia Gay Harden eşlik ediyorlar. Hollywood'un yeni 


oyuncularından Matt Keeslar ve 


“Safe Passage” kendi kimliklerini sorgulayan bir kadın ve ailesinin hikayesi, 


uenos Aires'te kurulan film setinde, 1930'larda Arjantin'de geçen dramatik bir hikaye anlatılıyor. Efsanevi üç öncü 


: pilotun yaşamlarını konu alan filmde, Craig Sheffer, Val Kilmer ve Tom Hulce rol alıyorlar. “Ayı”, “Ateş Savaşı”nın yönetmeni Jean-Jacgues.Annaud'nun yönettiği “Wings * Of Courage”de (Cesaretin Kanatları) ayrıca Elizabeth McGovern da var. Tehlikeli ve geçilmesi çok zor olan And Dağlarını aşabilmek için, ilk tarihsel ve tehlikeli hava uçuşunu gerçekleştirmeye çalışan üç pilotun öyküsü. Filmde pilot Guillaumet ile (Craig Shaffer) güzel ve sadık eşi Noelle (Elizabeth McGovern) arasındaki tutkulu aşk da © Annaud'nun farklı üslubuyla anlatılıyor. 


Philip Bosco da “Safe Passage”da yer alıyor. 

Deena Goldstone'un senaryosunu yazdığı film, Ellyn Bache'nin aynı adlı eserinden senaryolaştı- 


rılmış. 


“Losing Issaiah” 


Akademi ödüllü sanatçı k Jessica Lange; yönetmen 
Stephen Gyllenhaal ve senaryo yazarı ve yapımcı Naomi Foner ile birlikte “Losing Issaiah” filminin çekimlerine başladı. Lange, filmde Margaret Lewin adında ve siyah ırktan terkedilmiş bir bebeği evlat edinen bir sosyal görevliyi canlandırıyor. 
Uyuşturucu müptelası bir annenin terkettiği bebek bulunduktan sonra, Lewin ailesinin yeni bir üyesi olarak yaşama karşı yeni mücadelesine başlamıştır. 
Dört yıl sonra bebeğin gerçek annesi Khaila (Halle Berry) or- 


ntrikacı ana-oğul 


OMMY CALLAHAN 
Teri Farley), yedi 

yıllık bir eğitimden sonra üniversiteden vasat bir notla mezun olarak, babası büyük 
Tom'un (Brian Dennehy) gurur duyduğu aile işlerinin başına geçmek üzere Ohio'ya geri döner. Araba işleriyle uğraşan ve şehrin en büyük işyerine sahip olan büyük Tom kendine yeni bir eş bulmuştur. 
Tommy kendini, üvey anne (Bo Derek) ve onun sadık oğlu (Rob 
Lowe) tarafından çevrilen bir entrikanın içinde bulur. 

Peter Segal'ın yönettiği “Tommy Boy”; 
“Tarzan”, “Bolero” ve 
“On” gibi filmlerde oy- 


nayan ve oyunculuğun- 


MN ee : dan çok vücuduyla tanı- 
55 doğumlu Bo Derek, filmde enirikalar : i 


> zi nan Bo Derek'i hayranlaxwren üvey anne rolünde. : 


e il m e e mam mii min rıyla buluşturuyor. 


vaya çıkarak oğlunun velayetini 


“Bile Sky” Lange'e hakettiğini geri almaya çalışır. İki annenin verdi, şimdi işi zor. 
Yine çok iyi bir oyun çıkarmak 

zorunda. 


dramatik savaşı sonunda acaba sebek kimde kalacak? 


ENİYİİÜ'LAR 


EN ÇOK OSCAR KAZANANLAR 


1- Walt Disney (Çeşitli dallarda) 32 Oscar 
2- Cedric Gibbons (Sanat yönetmenliği) 10 


3- Richard Day (Sanat yönetmenliği) 8 
Edith Head (Kostüm tasarımı) 8 


Alfred Newman (Müzik) 8 


6- Fred Ouimby (Kısa filmler) 7 


Douglas Shearer (Ses ve Özel Efektler) 7 alt Disney: “Ose 


8- Fred Haines (Ses kurgusu) 6 


9- Gordon Hollingshead (Kısa filmler) 5 


10- Billy Wilder (Yönetmen ve Senaryo Yazarı) 5 


bDONOKFİCE 


TÜRKİYE II Mayıs 1995'e kadar 
FİLM HAFTA SEYİRCİ 

Nell 8 146.537 kişi 
Pulp Fiction Â 90.624 kişi ihtiras Rüzgarları 1 © 39.993 kişi Gizli Gerçek z 34.160 kişi 
Kika 3 2555 kişi 
AMERİKA 17 Mayıs 1995'e kadar 
FİLM HAFTA HASILAT 

Crimson Tide il 18.6 milyon dolar French Kiss 2 18.6 milyon dolar While You Were Sleeping 4 43.7 milyon dolar The Englishman Who... 1 2.8 milyon dolar Friday 3 17.7 milyon dolar 
Bad Boys 6 57.3 milyon dolar 
My Famiiy 2 5 milyon dolar 
Gordy 1 1.559 milyon dolar 
A Göofy Movie 6 30.4 milyon dolar Rob Roy 6 28.8 milyon dolar İNGİLTERE 19 Mart'a kada 
FİLM HAFTA HASILAT 

Katil Doğanlar 4 3.9 pound 
Taciz ” 2 3.8 pound 
Vahşi Nehir 4 2.4 pound 
Star Trek:Generations 6 7.3 pound Leon 7 3.4 pound 
Hazır Giyim 3 1.1 pound 
Shallow Grave 11 4.9 pound 
Tie Jungle Book 6 2.3 pound adre > 1.8 pound 
Keti 2 0.9 pound 
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Size küçük bir hayalgücü oyunu hazırladık. Hollywood'un önlü maskeli kahramanları ve onları canlandıran oyuncuların resimlerini görüyorsunuz. Maskeleri doğru 


yüzlerle eşleştirebilecek misiniz? 


Bir hayal gücü oyunu 


DGAR ALLEN POF'NUN “Kızıl 
Ölüm'ün Maskesi” adlı öyküsün- de, “Kızıl Ölüm” adıyla anılan sal- 


gından korunmak isteyen soylular, em aylarca yetecek kadar erzak da depolayıp bir şatoya sığınırlar. Ama bir gece, büyük saatin uğursuz vuruşları eşli-Binde, Kızıl Ölüm girer şatoya. Üzerinde, bütün vücudunu kapatan bir maske vardır. 


Odalar boyunca ilerleyerek ölüm saçar. Son odaya geldiğinde, prens, bütün gücünü maskesinden aldığını düşünerek, büyük bir cesaret örneği sergileyip çekiverir Kızıl Ölüm'ün Maskesi'ni. Maskenin altında, hiçbir şey yoktur... 
Maskeler aşağı lütfen beyler! Bakalım sizin maskelerinizin altında ne var? Asıl yüzlerinizi bir görelim... Hollywood'un büyük maskeli balosunda, bazı yıldızların maskeleri, kendilerinden çok daha fazla tanınıyor. Başka bir deyişle, onlar, tanınmamak istedikleri zaman, maskelerini çıkartmalılar! 

Kolaydan başlarsak, “Elm Sokağı'nda Kabus” dizisinin Freddy'sini oynayan Robert Englund'u muhtemelen tanıyorsunuzdur. Bu en kolayıydı... RoboCop'u görseniz, hemen tanıyıp “Aaaa, RoboCop” dersiniz, ama maskenin altındaki D.Peter Weller'ı tanıyabilir misiniz acaba? Yanlış anlamayın, amacımız oyuncularla ilgili bilgilerinizi sınamak değil. 
Asıl olarak, size bir hayalgücü oyunu sunuyoruz. Kendinizi hayalgücünüzün ellerine bırakın ve maskenin altındakini görmeye çalışın. 
Bakalım, maskelerle altındakileri eşleştirebilecek misiniz?.. 

Yanıtları, sayfayı ters çevirerek okuyabilirsiniz. 
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HINCAL'IN 


LOCASI 


Sinemamız ve devlet!.. 


Devlet dediğin soyut bir kavram. Somutta iktidarlar var. 


Siyasal iktidarlar. Yani verecekler ve alacaklar onlar.. Bugün kaşığı ile veren, yarın sapı 


ile gözünü çıkarmayacak mı sonra 


ERŞEYİ DEVLETTEN bekleme alışkanlığımızın sonu yok.. 

Bir sinema vakfı kuruldu.. 
Kuruculara bakın.. 

Ali Özgentürk, Atıf Yılmaz, 
Barış Pirhasan, Erden Kral, İrfan Tözüm, Memduh Ün, Orhan Oğuz, Ömer Kavur, Yusuf Kurçenli, Zeki Ökten.. 


İsmi lazım değil, lazım aslında ya, söylesem kıyamet kopar, ünlü bir kadın oyuncumuz, “Bu vakıf kurucuları Türk sinemasını kurtarır gerçekten” dedi.. “Bir daha film çekmeme kararı alırlarsa..” 

Güldüm.. Ama şakada acı bir gerçek payı olduğunu da hissettim. 

Türk sinemasının bugün olduğu yerden zaten sorumlu kişiler bunlar.. Şimdi kurtarmaya soyunanlat gene bunlar.. 


Ve daha açılışta, devlete el açıyorlar.. 


Külrüf Bakanlığı yardımından vergi mua- 


fiyetine, bir yığın devler desteği istemek için kurulmuş bu vakıf. 

Devlet verecek, beyler film yapacaklar.. 
Oh.. Keka.. 

Peki bir sinema, devlete bu kadar midesin- den bağlı olunca, nasıl bağımsız olacak?. 

Devlet dediğin soyut bir kavram. Somutta iktidarlar var. Siyasal iktidarlar. Yani verecekler ve alacaklar onlar.. Bugün kaşığı ile veren, yarın sapı ile gözünü çıkarmayacak mı sonra?.. 

Çıkarınca ağlama hakkın olacak mı?. 

Devlet bir yanda, özelleştirme ile, elindekini çıkarmaya çalışırken, bir yandan da sinema işine böylece bulaşmış olacak.. 

Niye, çünkü bizim sinemacıların kendi başlarına sinema yapma güçleri yok.. İlle de devlet yardımı gerekli.. 


Hayır.. 


Hayır.. 

Devlet sinema işlerine asla, ama asla el atmamalı.. 

Hatta bugün Kültür Bakanlığı'nın yaptığı yardımdan da vazgeçilmeli.. 

Hani film afişlerinde, büyük harflerle kullanılıyor ya, filme müşteri çekmek için.. 

“Kültür Bakanlığı'nın katkıları ile..” 

Bu söz sanki bir TSE damgası.. Kültür Bakanlığı katkısı demek, kalite demek.. 

Palavra.. Bakanlık bir de dedikodu, şaibe altında kalıp yıpratılıyor, bu katkılar yüzünden.. 

Devlet sinemadan elini tümüyle çekmeli.. 
Hele vergi muafiyeti falan gibi işlere kesin ama kesin girmemeli.. 

Vergi muafiyetine bir kez başladınız mı, sinemadan önce gelecek bin şey sayarım size.. 
Hem de çok haklı da olurum.. 

Devlet sinemadan elini çekmeli.. Çekmeden önce, bir önemli yardım yapmalı. 

İşte benim tezim bu.. 

Bir defaya mahsus olmak üzere bir büyük yardım.. Kalıcı yardım.. Temel yardım.. En esaslı yardım.. 

Bir film stüdyosu.. 

İtalyan devleti, Cine Citta'yı yapıp, İtalyan sinemacılarına teslim etmeseydi, bugünkü İtalyan sineması büyük olasılıkla olmazdı.. Ya da olurdu da, çok geç olurdu.. 

Bizde filmlerin nasıl derme çatma stüdyolarda, nasıl derme çatma koşullarda çekildiğini iyi biliyorum. 

İyi bir sinema stüdyosu yatırımına da, hiçbir sinemacının gücünün yetmeyeceğini de biliyorum. 

İşte onun için devlet “Stüdyo yapmalı” di- 


yorum. 


2 


... 


Cine Citta gibi bir dev sinema sitesi.. 

Devlet spor yapmıyor. Ama sporun yapıldığı stadları ve salonları yapıyor. Spor o sayede gelişiyor, yayılıyor.. 

Sinemada da öyle.. 

Özel teşebbüsün bırakın yapmayı, düşünmeye bile cesaret edemeyeceği bir sinema sitesi yapılır ve bu Türk sinemasına, işletmek ve kullanmak üzere teslim edilir.. 

Ondan öteye artık devlet bir daha sinemanın hiçbir işine karışmaz.. Ne katkı.. Ne de sansür.. Sinema kendi kendini yaratır ve yaşatır artık!.. 

Türk sinemacıları kendilerine eğer güveniyor, geleceğe yönelik kalıcı bir katkı istiyorlarsa, devleti, bu sinema stüdyosu için sıkıştırmalılar.. 

“Bana para bul, şu filmi yapayım” demek, sinemamızı değil, o yapımcı ve yönetmenlerimizi kurtarır sadece.. 

Para devletten geldiği için, artık gişe endişeleri de olmayacağından, kendilerinden başka kimsenin anlamayacağı ve seyretmeyeceği mastürbasyonları çekmek için de bol bol fırsat bulurlar üstelik. 

Devlet, kişilere ve kurumlara bireysel yardımları kökünden durdurup, Türk sinemasına köklü bir yardım yapmalıdır. 

Bunun tek yolu da, stüdyo kurmaktır. 
Kültür Bakanlığı'nın gücü buna yetmez. Konu Meclis'e getirilmeli, iyi bir lobi yapılmalı ve yasa çıkarılmalıdır. 

Ama ben, gününü gün etme telaşı ve hevesi içindeki sinemacılarımızın böyle bir çaba içine gireceklerini sanmıyorum. 

Çünkü işlerine gelmez. Çünkü mesele, sinemayı değil, kendilerini kurtarmaktır, benim 


bildiğim. 
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B Filmi melekleri 


: buyana, bir B filmi meleği. 


Hollywood'un en masum dişileri, dünkü büyük prodüksiyonların 
“emme fatale”ları gibi tepeden zakmıyorlar... B filmi melekleri 'oplu halde, meraklısına sunulur! 


nların kendilerine has, ucuz ama vaadlerle dolu çekicilikleri var. Belki de onlar, eşitliğin olmasa bile denkliğin erkek düşlerini tehdit eti tiği bir dünyada, “en kadınsı kadınar” olarak ayrı bir yere sahipler. Onlar “B” ilmlerinin melekleri. “B filmi”, düşük bütçe- i, kısa sürede çekilen, i 


“kötü” sinema salonlarının afişlerinde elinde makineli tüfek tutan bir sarışın, karate yapan iri göğüslü bir esmer, motorsiklet tepesinde kalçalarının çarpıcılığıyla dikkat çeken bir dilber görürsünüz ya, işte o, onlardan biridir. 
Bir B filmi meleği yani... Tatlı tatlı gülerler, vücutlarını cömertçe sergilerler ama asla “femme fatale” değildirler. Çünkü, büyük prodüksiyonların seksi idollerinin dünyaya tepeden bakan, “Beni görürsün, arzuyla kıvranırsın, ama dokunamazsın” diyen havaları yoktur onlarda. Bu açıdan, onlar “ucuz ama masum ”durlar... 

Yalnızca filmleri değil, takvim yaprakla- 


rını, ucuz ya da orta halli reklam afişlerini de 


e Bae 
27 yayındaki Gabrielle Monigre, 
“teşhirci değil cömert”. Bol patlamalı ucuz 

aksiyonların aranan isimlerinden... 17 yaşından 


: süsleyen B Bebekler, Golden Apple Comics'in Los Angeles Melrose Caddesi'ndeki * bürosunda toplandılar. Bu ortak tanıtım an- 
: lamlıydı, çünkü takvimler, düşük bütçeli : kampanyalar ve seyircisine birden fazla tatlı kız sunmak isteyen filmler için, toplu olarak da çalışıyorlardı. Aralarında, Jurassic Park'ın © bakımsızı “Dinosaur Island”ın iki kahraman : dilberi Becky Le Beau ve Antonia Dorian, < 9i'te Penthouse kızı seçilen Julie Strain, muhteşem tiz bağrışlarıyla “Çığlık Kraliçesi” * olarak anılan Brinke Stevens ve korku filmi : “Death Dancers”ın hortlaklarla fazla samimi : olan güzeli Debbie Dutch vardı. 


zenellikle “bayağı” derilebilecek korku, maera, polisiye v.s. filmleine verilen ad... 

Hani bazı video kaetlerin arkasında ya da 


İyi bakın, onları bir daha birarada göremezsiniz... 

Biraradalar, 

birden fazla 

dilberin gerektiği vrodülksiyonlar için tek başlarına değil, toplu halde de teklif 


alıyorlar... 
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Peter Falk, Mayıs ayında yeni bir diziyle televizyon dünyasına geri döndü. Rol arkadaşı kim dersiniz? Bir başka “sarsak”, 
Woody Allen... 


Komiser 


Columbo'nun dönüşü 


OMISER COLUMBO'luktan tekaüt Peter Falk (gerçek adı Rocky Holeczek), televizyona patlak bir dönüş yaptı. 
CBS kanalında Peter Bogart'ın yönettiği “The Sunshine Boys” 
adlı televizyon dizisinde, Peter Falk'un rol arkadaşı Woody Allen... İlginç bir ikili değil mi? 
Peter Falk'u birçok kişi yalnızca Columbo'yla tanıyor ama, aslında 35 yıllık bir oyun- ğ culuk kariyeri var. Bir kez 1960 yılında “Murder Inc.” filminde ve bir kez de 1961'de Frank 
Capra'nın yönettiği fancazi film “Pocketful of 


PETER FALKIN 


meth”de rol alan Falk, bir daha da üniversiteye geri dönmedi. 
Peter Falk, 1971 yılında dağınık ve perişan bir dedektifi canlandırdığı “NBC's Sunday Night 
Mystery Movie” serisinde oynamaya başladı. Bu seri daha sonra “Columbo” dizisi olarak çekildi ve Falk bütün dünyada bu tiplemesiyle tanındı. “Columbo” dizisinde canlandırdığı; buruşuk pal- 
Ea tosu, ağzında sönmeye yüz tutmuş sigarasıyla olayları ve cinayetleri büyük bir ustalıkla çözümleyen dedektif rolündeki başarısı ona hem Emmy 
Ödülü, hem de “Wings 


Miracle”da olmak üzere 35 YILLIK Of Desire”, “The In- iki kez Oscar'a aday gös- OYUNCULUK Taws”, “Murder By Deterilen Falk, kariyerinin KARİYERİNDE © arh”, “The Brinks Job”, ilk zamanlarındaki bu ba- IKİ OSCAR “The Cheap Detective”, şarısıyla oyunculuk çizgi- OADAYLIĞIDA ve “The Princess Bride” sini belirlemiş oldu. Son- VAR gibi büyük ve önemli raki yıllardaysa, John ( 'meeememmemee  brodüksiyonlarda oyna-Cassavetes'in iki filmi, “Hus- Ooma fırsatı sağladı. “Columbo”ya 


bands” ve “A Woman Under the Influence”da rol aldı. 

New York doğumlu aktör 
Peter Falk, önce Hamilton Colle- ge'e ve daha sonra Siyaset Bilimi okumak üzere New School for 
Social Research'e devam etti. Bir süre, Connecticut Eyaleti'nde yönetici olarak çalışan Falk, master yapmaya karar verince Syracuse Üniversitesi'nde çalışmalarına başladı... Broadway dışı bir prodüksiyon olan “The Iceman Co- 


ek olarak bir Emmy Ödülü de, 
Dick Powell'ın “Prince Of Tomatoes” filmiyle geldi. Hemen ardından 1972 yılında Neil Simon'ın prodüksiyonu olan “Prisoner of Second Avenue” filmiyle de Tony Ödülü kazandı. 

Yakın zamana kadar Peter 
“Faraway, So Close” (Wenders bu filmi “Wings Of Desire” adıyla tekrar çekti) ve “Cookie” filmlerinde rol aldı. 


Falk, “Tune In Tomorrow”, 
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Denizaltı filmleri neden başarılı oluyor? 


HOLLYWOOD'DA YAZIN İLK SÜPER FİLMİ “CRIMSON TIDE” BÜYÜK GİŞE YAPARKEN, BİR KERE DAHA DENİZALTI FİLMLERİNİN TUTULDUĞUNU İSPATLAMIŞ OLDU... 


ollywood'da ilk denizaltı filmini çeken ünlü komedyen Şarlo'nun 

kardeşi Sidney Chaplin idi. Onun 1915'deki “Submarine Pirate” 

filminden sonra ikincisi 1928'de Frank Capra'nın “Submarine” 

filmi oldu. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Hollywood stüdyoları kasalarını seyircinin nefesini kesen denizaltı filmleri ile doldurdular. Yüze yakın film arasında şimdi ilk akla gelenler 1943'de Cary Grant'ın “Destination Tokyo”, 1957'de Robert Mitchum ve Curt Jurgens'in “The Enemy Below”, 1958'de Clark Gable ve Burt Lancaster'in “Run Silent, Run Deep”, 1968'de Rock Hudson'ın “Ice Station Zebra”, 1981'de Wolfgang Petersen'ın “Das Boot” ve 1990'da da Sean Connery'nin “The Hunt For The Red October” filmleri oluyor. 

Ucuza mal olduğu için denizaltı filmlerini tercih eden stüdyolar ancak son yıllardaki filmlere büyük paralar harcadılar. Amerikan donanmasının teknolojinin son ürünü atom denizaltılarında çekim yapmaya izin vermemesi üzerine herşey stüdyodaki milyonlarca dolarlık setlerde kameraya alındı. 60 milyon dolara mal olan “Crimson Tide” filmi de bir zamanlar “Rüzgar Gibi Geçti”nin çekildiği tarihi Culver City stüdyosu platosunda gerçekleşti. 

İngiliz yönetmen Tony Scott stüdyoda bir atom denizaltısının içini 10 
milyon dolar sarfederek yaptırdı. Bütün çekim de işte bu sette yapıldı. 
Amerikan donanması “Crimson Tide”ın senaryosunu beğenmediği için hiçbir yardımda bulunmadı. Filmde atom denizaltısında bir isyan konu edildiği için donanma bunu desteklemek istemedi. 

“Top Gun” filmindeki başarısı ile tanınan yönetmen Tony Scott ancak filmi çekmeden önce en başarılı denizaltı filmi olarak kabul edilen Alman yönetmen Wolfgang Petersen'in “Das Boot”unu defalarca seyretti. Bu arada Florida'daki bir denizüssüne de giderek bir atom denizaltısında setleri hazırlayan Mickey Michaels ile birlikte altı saat geçirdi. 

“Crimson Tide”da konu olan atom denizaltısı Alabama'nın da bir sefere çıkmadan önce uzaktan filmleri çekildi. İşte bunlardan sonra da Gene Hackman ve Denzel Washington'ın bugün sinemaları dolduran nefes kesen filmi ortaya çıktı. 

“Crimson Tide”ın konusu günümüzdeki olayları yakından aksettiriyor. 
Rusya'da bir isyan çıkıyor ve isyancılar bir nükleer üssü ele geçiriyorlar. 
Amerika bu üsdeki füzelerin atılacağından korkuyor. Bunu önlemek için de nükleer denizaltıya Rus üssünün imhası emrini veriyor. Denizaltının kaptanı Gene Hackman'ın bu emri yerine getirmesine ise yardımcısı Denzel Washington karşı çıkarak donanmadan atış emrini teyid eden ikinci bir emir gelmesini istiyor. İşi bu yüzden de denizaltında isyan çıkıyor. 

Rusya'da Çeçenlerin bağımsızlık savaşı ve Zirinovski gibi aşırı milliyetçi bir liderin iktidara gelmesinin ihtimal dahilinde oluşu, Hollywood'un son denizaltı filmi “Crimson Tide”ın beğenilmesinde büyük rol oynamış bulu- 


nuyor. 
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TOP MODELLERİN, ESKİ YENİ YILDIZLARIN 


CİRİT ATTIĞI BİR SKANDAL FILM 


“Oyuncu”, “Short Cuts” ve “Hazır 


Giyim”... Hollywood'un uyumsuz | 


ve muhalif yönetmeni Robert Alt- 


man'ın uzun bir aradan sonra sine- 


maya dönüşü gerçekten görkemli oldu. Bir zamanlar medyanın pek | 


ilişmediği düşük bütçeli ama sağ- 


lam filmler yapan bir yönetmendi. 


Şimdi ise her filmiyle bir olay yaratı- | 


yor. “Hazır Giyim”de kameralarını 


Paris'in ışıltılı moda dünyasında do- 


laştırıyor ve moda dünyasının kirli ipek çamaşırları dökülüyor. Bazı ülkelerde yasaklanan, moda dünyasını ayağa kaldıran filmde birbirinden güzel top modeller, her kuşaktan sinema yıldızları yan yana... Müstiflik 


bu! Güzelliklerin, renklerin günah- 


karca harcandığı bir krallık düğünü. 


İşte tüm zamanların en medyatik, en sansasyonel “Altmanesk” filmi: 


P-r-eöst A P-o-t-6-g€ fi. 


Marcello Mastroianni ve Sophia Loren, birlikte olmaktan çok memnunlar. Birşeyler değişmiş 
30 yıl önce çekilen bir str 
tease sahnesinde Loren'i hayranlıkla seyreden Mastroianni, 
> bu kez uyuya kalıyor... 


eçen bahar Altman, kameralarını Paris moda dünyasına çevirdiği zaman, bu “güzellikler 

dünyası”nı korku ve ihtiras kapladı. Korkuyorlardı, çünkü Altman tekin birisi değildi ve kendileri hakkında hiç de iyi şeyler söylemeyebilirdi. İhtirasa kapıldılar, çünkü filmde diğerlerinden daha fazla parlamak önemliydi. Moda dünyasının yıldızları, filmde yer alabilmek için lobicilik yapmaktan ve birbirlerinin kıçına tekme atmaktan çekinmediler. Altman “Player”la yaptığını “Pret a Porter”de de yapacak ve moda dünyasının perde arkasındaki kokuşmuşluğunu gösterecekti ve herkes gösterinin bir parçası olmak için birbiriyle yarışıyordu... 

Çekim pazar günü başlamıştı, birkaç gün sonra, Women's Wear Daily'de WWD) şöyle yazılacaktı: “Pazar günü insanlar, Altman'ı yere göğe koyamadılar. Ama pazartesi- den itibaren Altman gözden düştü. Hem Karl Lagerfeld hem de Valentino, ekibe çekim yapmayı yasakladılar. Bazı editörler de kameranın görüş açısı dışında oturmayı istediler...” 

Bir kez cadı kazanını karıştırmıştı Altman. Artık entrikalara, sivri çıkışlara hazır 
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| olmalıydı. Modanın tanrılarından Karl La- | 
gerfeldin WWD'ye verdiği demeç gibi: “Ben bir oyuncu olmak istemiyorum. Bir megaloman da değilim. Moda şovu hazırlamak isteyen herkes, sadece Mr. Altman'ın yaptıklarını hatırlayacak, kıyafetleri değil. 
Korkarım ki modayı kabusa benzeyen bir 


Hazır Giyim 
Yönetmen 
ROBERT ALTMAN 
Oyuncular 
Sophia Loren,Marcello Mastroianni Julia Roberts,Tim Robbins, Kim Bassinger, Stephen Rea ) Lauren Bacali, Anouk Aimee, Lili Taylor, Sally Kellerman, Tracy Ullman, Linda Hunt, Rupert Everetr, Forest Whiraker Richard E.Grant, Danny Atello, Terry Garr, Lyle Lovet 


Jean Rocheford, Michel Blanc, Jean Pierre Cassel, 


Ute Lemper, Anne Canovas, François Cluzet 


Yapım tasarımı 


Stephen Altman 


Görüntü yönetmeni 
Pierre Mignot - Jean Lepine Yapımcılar 
Bob Weinstein, 
Harvey Weinstein, lan Wessel Senarist: Robert Altman, Barbara Shulgasser 


| Yapımcı yönetmen: Robert Altman 


çizgi film gibi gösterecek...” 

Robert Altman'ın Lagerfeld'e yanıtı daha kısa ve daha dürüstçeydi: “Karl büyük bir başbelası...” Dior'un basın görevlisi Jane Cattani'yse, Lagerfeld'in çıkışına çok iğneli bir yorum getiriyordu: “Karl Lagerfeld filmde rol almadığı için kıskançlık yaptı. Bence o bir çeşit primadonna...” 


Filmin çok kalabalık, ünlülerle dolu bir kadrosu var. Öyle ki, Altman oyuncuları müsrifçe kullanmış bile denilebilir. Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Anouk Aimee, Kim Basinger, Tim Robbins, Julia Roberts, Lauren Bacall, Linda Hunt, Tracey Ullman, Sally Kellerman, Danny Aiello, Stephen Rea, Rupert Everett, Forest Whitaker, Richard E.Grant ve Lyle Lovett. Nasıl liste ama? 

Defileler ve modellerin hayatıyla ilgili bir film bu. Robert Altman on yıl önce, Paris'te karısının isteği üzerine bir defileye gitmişti. 
Hayatında ilk kez karşılaşmıştı bu tür bir şovla. Moda dünyasını anlatan bir film yapmayı o zaman aklına koymuştu. “Böyle bir filmi neden çektiğimi tam anlamıyla bilmi- 


yorum. Ama bu şimdiye kadar çektiğim en eğlenceli filmdi. Zaten yaptığım bütün işler- de eğlenceye büyük önem veririm” diyor. 

Filminin neyi anlattığı sorulunca, düşünmeden, enerjik bir biçimde yanıtlıyor Altman: “Filmdeki herşey neyi, niçin giydiğimizle ilgili. Herşey çıplaklık, çıplaklığımızı örtüşümüz ve giydiklerimizle kendimizi gizlememizi sağlayan küçük numaralar ve oyunlar üzerine. Yetkin bir deneme diyemem, daha çok dağınık bir yazı, deneme tarzında bir hikaye gibi.” 

Danny Atello, filmde modacıları tiksindiren bir müşteriyi oynuyor. Filmdeki hiçbir karakter ondan hoşlanmıyor. Aiello da bu karakteri canlandırmaktan pek memnun degil. Bu rolü canlandırmak onun için büyük bir hayal kırıklığı olmuş. Tabii istediğini bulamayan sadece Aiello değil. Lauren Bacall da aynı kaderi paylaşıyor. Bu yüzden de, Aiello ve Bacall, sette yönetmene karşı bazı “sivri” davranışlarda bulunuyorlar... 

Agresif yapıdaki oyuncuların aralarında anlaşmazlıklar çıkması çok yeni birşey değil. 
“Pret A Porter”in çekimleri sırasında da oyuncular arasında bazı anlaşmazlıklara rastlandı. Paris dışındaki bir sette yapılan defile çekiminde Danny Aiello ile Rupert Everett arasında geçen tartışma, bu anlaşmazlıkların en büyüğüydü, hatta kavgaya dönüştü. 

Altman, Aiello'ya “Pret A Porter”daki rolünü kabul ettirirken, bir sahnede yer alması için özellikle ikna etmesi gerekmiş. Ama Aiello'nun bu sahneyi gerçekleştirmekten ödü kopuyor. Yönetmen, Aiello'ya yalnızca korkunç görünümlü bir maçoyu canlandırtmak- la kalmıyor, aynı zamanda, bu maçonun kadın kıyafetleri de giymesi gerekiyor. 


Paparazziler av peşinde 


Aiello bu takımları giyeceği gün o kadar sinirliydi ki kimse yanına yaklaşamıyordu. 
“Herkesin önünde giyinmek istemiyorum. 
Herşeyi kendim yapacağım ama bunu yaparken eğleneceğimi sanmayın” diye bağırıyordu sinirli bir şekilde... “Pret A Porter”in 

vuncuları zamanlarının büyük bir bölümüw- Champs Elysees'deki bir restoranda geçiyor, burada kendilerini neredeyse evlerinde gibi hissediyorlardı. Julia Roberts ve Lyle Lovett bu restorandayken, Amerikan starlarını kovalayan paparazzilerin sayısı da birden artmıştı...Lili Taylor da bu kafede otururken kendini evindeki kadar rahat hissedenlerden- 

Taylor ve Julia Roberts, 1988 yılında Mystic Pizza”da birlikte oynadıkları zaman 


GEÇKİN İTALYAN DİLBERİ 


SOPHIA LOREN 


“Tanrım. O kadar yaşlandım ki... Eğer belli bir yaştaysanız, doğru düzgün bir senaryo bulma 

şansınız çok az. Bana önerdikleri rolleri de kabul etmiyorum. Bu roller hiç duygu içermiyor.” 

“Herşeyimi spagettiye borçluyum” diyor, geçkin İtalyan dilberi Sophia Loren... Kendisine yöneltilen “İtalyan kadını nasıldır?” sorusunu da “Hiçbir fikrim yok” diye yanıtlıyor. 

“Sınırları belli olan bir dünyanın içine doğuyorsunuz... Annem çok güzel bir kadındı. 
Bence güzelliğiniz, en başta annenizin ve babanızın nasıl olduğuna bağlı. Tabii yemek düzenininize dikkat etmeniz ve spor yapmanız da gerekiyor. Ama eğer yüzünüz en başta güzel değilse, tüm bunların hiçbir yararı olacağını sanmıyorum. Kendimi bırakmayı sevmiyorum. Ama yine de çok iyi görünmek için fazla çaba göstermiyorum. Ben bir Napoliliyim...” 

Loren, “Pret A Porter”de moda dünyasının tepelerindeki bir dulu canlandırıyor. Vittorio De Sica'nın filmi “Today and Tomorrow”daki sahnenin aynısını “Pret A Porter”de de gerçekleştiriyor. 1963 yılında Marcello Mastroianni'ye striptiz yapıyordu bu sahnede. Yıllar sonra 1995'de yine Mastroianni için striptiz yapıyor. Marcello 1963'teki sahnede çok etkilenirken, 1995'de “Pret A Porter”deki striptiz sahnesinde uyuya kalıyor... 

Sophia Loren, modayı takip etmediğini söylüyor. “Hiçbir zaman modanın çok sıkı bir takipçisi olmadım. Hayır, moda beni ilgilendirmiyor.” 

Loren son dönemde çok fazla filmde rol almamasını da şöyle açıklıyor: “Tantım. O kadar yaşlandım ki... Eğer belli bir yaştaysanız, doğru düzgün bir senaryo bulma şansınız çok az. Bana önerdikleri rolleri de kabul etmiyorum. Bu roller hiç duygu içermiyor ve ben de oynamak istemiyorum. Mesleğime o kadar büyük bir saygım var ki, bu tür rolleri kabul edemem. Schwarzenegger filmler çevirebilir ama ben bu filmlere gitmiyorum. Seks, şiddet, bu tür şeyleri görmek istemiyorum. İlk kez Schwarzenegger'in hamile bir erkeği canlandırdığını söylüyorlar. Bu doğru değil! Daha önce Marcello vardı. Perdede ilk kez hamile erke- 


ği Marcello oynamıştı. Hem Schwarzenegger'i hamile görmeyi kim ister?” 


halkın ilgisini çektiler. Taylor daha sonra bir Altman filmi olan “Short Cuts -Sosyeteden İnsan Manzaraları”nda yer alarak dikkatleri üstüne çekti. Taylor büyük bir yaratıcılık kapasitesine sahip. Bu da Altman'ın bir oyuncudan istediği en önemli özelliklerin başında geliyor. İlk başta Lili Taylor'a, Lily Tomlin'i izleyen bir fotoğrafçı rolü verildi. Ama daha sonra Tomlin'in oynamaması sonucu Altman bu rolü New York Times'ın yazar ve fotoğrafçısı Fiona Ulrich'e verdi. Böylece Taylortun rolü tamamen değişti... Altman, Taylor'a “Feminist ve lezbiyen olan bir gazeteciyi oynamak ister misin?” diye sordu. Taylor şakayla karışık bir yanıt verdi: “Bu harika. Rolün içinde daha farklı unsurlar da olabilir mi? 
Daha fazla şeyi oynayabilir miyim?” 

Altman şöyle cevap verir: “Oyuncu sensin, becerebiliyorsan yap”. 

Bir feminist olarak, modanın kadınları tiranlığı altına almasına çok sinirlenen Taylor, rolünü canlandırırken kendi bakış açısını da kattı. Modaya pek de uygun olmayan kıyafetleriyle Taylor, “Pret A Porter” oyuncuları- nın dışında kaldı adeta. Claude Montana şovuysa, tam olarak sabrını taşırdı: “Mankenler 


gerçek insanlara hiç benzemiyorlardı. Bu da beni çok üzdü. Onuncu defileden sonra, artık izleyemez hale geldim. Modellerin verdiği partilerden de hiç haz almadım. Bazı oyuncular Hollywood'un bile buradan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu, birçok şeyi açıklıyor.” 

Dünya modasını belirleyen 50 kadar modacı “Pret A Porter” için biraraya geldiler. En önde gelenler Sonia Rykiel, Claude Montana, Courreges, Nino Cerruti, Vivienne Westwood ve modanın avant-garde prensi Jean-Paul Gaultier... 

Altman, modayla ilgili film yapmanın, moda için iyi bir şey olduğunu düşünüyor. 
“Üzüntülü birşeyler yapmaktansa, mutlu birşeyler yapmayı tercih ederim. Çünkü moday-İa ilgili çok fazla yapmacık, dolayısıyla komik malzeme var.” 

“Pret A Porter”in ilk şovundan bir hafta sonra, Altman kaotik düzenini buraya da taşımış. Filmde modellere de yer vermesiyle ilgili olarak: “Bu onlar için zordu, çünkü birçoğu daha önce kamera karşısına geçmemişti... Linda (Evangelista), Sally (Kellerman) ve Tracey ise (Ullman) harikalar. Ama biliyo- 


SİNEMA:HAZIRAN 1995 39 


rum ki, “Tanrım, neden bu filmde birer ekstra olarak rol aldık” diye düşünüyorlar.” 
Tracey Ullman, İngiliz Vogue dergisinin editörü rolünde. Bir Gaultier ceketi içinde. 
Bu ceket canlandırdığı karaktere mizahi bir yön katıyor. Aslında Tracey Ullmann, gerçek yaşamda da modayı çok iyi takip ediyor ve bazen biraz da çekinerek söylüyor: “Hayallerimin en son noktasında, bir Gaultier defilesine gitmek vardı. Bir Gaultier hayranıyım, onun yarattıklarını 1980 yılından beri topluyorum. Bu rol tam bana göre, çünkü ben modaya hayranım. Zaman zaman bundan utanç duyduğum da oluyor. Çünkü moda tutkum beni sığ bir insan gibi gösterebiliyor. 
Ama İtalya'daki fabrikaları ve kıyafetlerin asıl yerlerini biliyorum. Modayla o kadar yakından ilgileniyorum ki, modacının o ürünü hangi ülkede ürettiğinden, en ucuz hangi koşullarda alınabileceğine dair herşeyi biliyo- 


rum...” 
Loren'in striptizi 


Bir zamanların “Lola” ve “Un Homme Et Anouk 


Aimee, 62 yaşında olmasına rağmen güzelli- 


Une” adlı filmlerinin gizemli starı 


ğini hala koruyor. Cildinde plastik cerrahinin izine rastlanmıyor. Sette “Ayaklarım beni öldürüyor” diyerek dolaşıyor. Aimee, Simone Loowenthal adlı bir modacıyı canlandırıyor. 
Modacı Sonia Rykiel'den esinlenilmiş bu rol 


için. “Robert'ı çok yakından olmasa bile, uzun zamandır tanıyorum. Sanırım onunla çalışmak istiyorsanız, en başta ona güvenmeniz gerekiyor” diyor. 

Bir zamanların ünlü yakışıklısı Marcello Mastroianni 71 yaşında... Mastroanni'nin Catherine Deneuve'den olan kızı Chira da “Pret A Porter”de Kim Basinger'ın asistanı olarak görülüyor. Baba ve kız, hiçbir sahnede birlikte rol almadıkları için üzülüyorlar. Mastrolanni'nin kızı, babasının özellikle rahatlığına hayran Chira: “Onun gibi rahat olmayı çok istiyorum. Çünkü o olayları tam bir Latin rahatlığıyla kabul ediyor. 'Ever, bakalım bundan sonra ne gelecek?” diyor.” 

Mastroianni şimdiye kadar yaklaşık 100 
filmde rol aldı, “Belki de daha fazla” diyor. 
“Öncelikle Altman'a sempati duydum. Benim için en hoş olan, onun benden çok şey istememesi oldu. Bir yön vererek neler istediini hissettiriyor, canınızı sıkmıyor. Her neyse, Filmde İngilizce konuşmuyorum, sadece İtalyanca. Sophia Loren'le birlikte olduğumuz üc sahne var, bu çokiyi... Benim için Amerikan yönetmenleri arasında Altman en iyisi. Çünkü benden İngilizce konuşma zahmetine katlanmamı istemedi...” 

“Pret A Porter”deki bir sahneyi, Altman Vittorio de Sica'nın “Yesterday, Today and Tomorrow”undan almış. “Bu sahne, Sophia'nın Striptiz yaptığı ve Marcello'nun da 'Vaovvw dediği sahne. 'Pret A Porter'de Loren 


yine Marcello için striptiz yapıyor. Kullandığı kıyafetler, yani içine giydiği o siyah şey aynı” diyor Altman... Bu “siyah şey”le, siyah korse demek istiyor. 

Mastroianni, Sophia Loren'le çalışmaktan 
çok hoşlanıyor: “Sophia'yla birlikte 12, 13 
film yaptım. Bu filmlerin hepsi Amerika'da gösterilmedi. Birlikte komediler yaptık... ilk olarak 1952 yılında birlikte çalıştık. Aynı zamanda onunla birlikte yaşlandık. Ama hayır, o hala genç...” 

Filmde birçok ünlü oyuncunun yanısıra Claudia Schiffer gibi süper modellerin bulunması, seyircileri bir hayli etkiliyor. Filmin sürpriz yüzlerinden biri de Cher. Son derece rahat ve keskin bir mizah duygusuna sahip. 
“Sözlükteki açıklamasına baktığınızda, Pret A Porter'i yanyana yazılmış şekilde görürsünüz. İngilizce olarak yan yana yazıldığında “perpetrator ortaya çıkar ki bu çok üzücü. 
Çünkü bu kelime suç işleyen anlamına geliyor. Ama ben suçlu olmakla birlikte bir kurbanım da aynı zamanda. Üzerinizde taşıdığınız giysilerin değil, o giysileri taşıyan kişinin önemi var.” Bu sivri açıklamasıyla Cher, ekiptekilerin dikkatlerini üzerinde topluyor. 

Robert Altman, filminin en kritik sahnelerinden birinin çekiminde, “Bu sahnenin nasıl olacağı hakkında hiçbir bilgim yok” diyor. 
Bu, Simone Lo'nun moda şovunun olduğu sahne. Arkada on beş model var. Bunların arasında da sekiz aylık hamile olan Alman 


BOGART'IN BAYAN BÜYÜK UYKU'SU 


LAUREN 
BACALL 


“Ingmar Bergman şimdi ne yapıyor? O John Huston'ın hayran olduğu biriydi. Ben de çok yetenekli biriyim. Burada ne yapıyorum, bilmiyorum?” 

Amerikalı güzel Lauren Bacall'ı arkadaşları Betty diye çağırıyor... Bugün 71 yaşında olan Bacal, hala eski güzelliğinden izler taşıyor. Bacall, “Pret A Porter”de Vogue dergisinin eski editörü rolünde... 

Kendisini birçok kişinin artık tanımadığını söylüyor. “Aslında tanımamaları daha iyi. Biliyorsunuz, bugünlerde iş çevrelerindeki insanlar yaratıcı insanlar değiller. Onlar işadamları, acentalar ve finans dünyasının adamları...” 


“Şimdiye kadar yaptıklarımın yeterli ol- 


duğunu düşünüyorum. Ve yaptıklarım iyi 


şeylerdi bence. Maalesef bir oyuncu olarak, istediğiniz rolü seçme şansınız yok. Ancak 


aynı zamanda hem yönetmen hem de oyuncuysanız istediğiniz rolü elde etme şansınız var; ama ben yönetmen değilim. 
Ingmar Bergman şimdi ne yapıyor? O John Huston'ın hayran olduğu biriydi. Ben de çok yetenekli biriyim. Burada ne yapıyorum, bilmiyorum?” 

Lauren Bacall, oynadığı iki filmden utaniyor. “Oynamasaydım daha iyi olurdu” diyor. Bunlardan biri, Graham Greene'nin romanından uyarlanan “Confidential Agent”. Diğeriyse, “Shock Treatment”... 

“Confidential Agent, kariyerimi neredeyse mahvetti. Bu filmden sonra toparlamak çok, ama çok zordu...” 

Oynamaktan büyük gurur duyduğu filmlerse şunlar: “Designing Women”, “Murder On The Orient Express” (Şark Ekspresi'nde Cinayet), “The Fan”... Yine de onu en çok, Humphrey Bogart'ın “kült” dedektif Sam Spade'i canlandırdığı “Büyük Uyku”dan hatırlıyorlar herhalde. Bogart'ın güzel Bayan Büyük Uyku'su... 
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sarkıcı Ute Lemper bulunuyor. Hepsi soyun- 


mak için Robert Altman'ın ağzından çıkacak xelimeyi bekliyorlar. Anouk Aimee ise pek mutlu görünmüyor. İki saat sonra, salon daverdi konuklarla dolmaya başlıyor. Gerçek gazeteciler, heyecanla bekliyorlar. Kimse ne slacağını tam olarak bilmiyor. 
Altman, kamerasını devreye sokmadan önce, “Normal tepkilerinizi verin” diyor. The Cranberries'in Pretty” adlı şarkısı çalıyor. Modeller başları dik bir şekilde teker reker podyumda yürümeye başlı- 


“ROBERT, ÇEKİMLER 


Altman, sette bir sinema EN değil, her haliyle bir kaos organizatörüydü. Oyuncularına, “Olduğunuz gibi oynayın, kötü kari y ok iie 


nı istemiş. Ama son anda onun yerini Forest Whitaker almış. Altman burada bütün dikkatini Grant ve Whitaker'ın aşk sahnesinde toplamış. Grant'ın üzerinde çok abartılı bir kadife ceket, bir şapka ve bunlara hiç de uymayan bir tişört var. Altman her zamanki gibi odayı terkederek, oyuncuların hayal güçlerinin devreye geçmesini istiyor. Bu sahnede Grant ve 
W hitaker, şovdan sonra kendilerini aniden bir metro kabininde kucak kucağa buluyorlar ve 
Grant'ın karısıyla (Anne Cano- 


SÜRESİNCE HER GÜN 


vorlar. Ama hepsi çıplak! Hunt'un ağzı bir karış açık kalıyor. Kellerman ve Ullman ayaktalar ve bu sahneyi alkışlıyorlar. Everett başını elleri arasına alıyor. Lemper ise podyuma en son giren kişi ve gelin rolünde. Elinde bir çiçek demetiy- le içeri giriyor. Seyirciler çok şaşırıvorlar. Arka sıralardan bir kadın verini terkedince gülüyorlar. Aimee'nin omuzları çıplak, ama vücudunun ge- 
“ kalan kısmı görünmüyor. Çünkü diğer modeller Anouk'un çevresinde etten bir du- var örüyorlar. Altman 62 yaşındaki Aimeenin kusurlarını bu yolla kapatmayı başarıvor. Soyunma odasında bu şovun gerçekten cok etkili olduğu açıkça görülüyor. Sam Roberts, çok eren alem neredeyse kıyaierlerini çıkaracağını söylüyor. Richard E. Grant da şovun çok harika olduğunu düşünüyor... 

Altman, Porte Maillot Müzesi'ndeki çe- 
«ımlerde Robert De Niro'nun da yer alması- 


BİR ŞİŞE VİSKİ İÇTİ 
BUNUN ONA ÇOK 
YARARI OLDUĞUNU 

SÖYLEYEBİLİRİM 
BIRAZ 


RAHATLADI. 


vas) Whiraker'ın sevgilisi (Tom Novembre) tarafından yakalanıyorlar... 

Richar Grant, çekimlerden önce Whitaker'a “Birbirimize dilimizi kullanmamaya dair söz verebilir miyiz? İstersen bana eski kafalı diyebilirsin. Çünkü bunu yaparsak ya kusacağız, ya da bayılacağız” diyor... 

Altman telaşla dört aktörü biraraya getiriyor ve sahnenin provasını yaptırıyor. “Richard, şapkanı aşağı indir, gözlerin görünmesin. Biraz kurnaz görün. Evet böyle...” 

Altman fazla provaya gerek görmüyor ve çekime başlıyor... Aldığı sonuçlardan son derece memnun. 

Daha önce “Ağlatan Oyun”un çarpıcı sevişme(me) sahnesinde aşık olduğu kadının erkek olduğunu öğrenen Stephen Rea merakla içeri süzülüyor. “Bir erkekle öpüşmek hakkında herşeyi biliyorum. Daha önce böyle bir filmde rol almıştım” diyor... 


PRET A PORTER'DEN SET MANZARALARI 


SIRADAKİ 
GİYİNSİN 
LÜTFEN! 
“Pres A Porter” öyle bir cümbüş ki, anlatmakla olacak gibi değil. En iyisi, sete konuk olmak. Modellerin podyumda çırılçıplak yürüyecekleri sahnenin çekim hazırlıkları başlamış. 


Bir yandan da yönetmen, oyuncular, teknik ekip ve gazeteciler konuşuyorlar. 
Mikrofonlarımızı onlara uzatıyoruz... 


Richard E.Grant 
(Bir modacı rolünde): 

“Robert, “Yapacak daha iyi bir işiniz yoksa, bu filmde sizin için de bir rol olacaktır. Büyük bir olasılıkla filmi Mart ayında çekeceğiz. Ama eğer daha iyi bir teklif alırsanız kendinizi kötü hissetmeyin' diyerek anlaştı bizlerle...” 


Lauren Bacall 
(Vogue dergisinin eski yayın yönetmenini canlandırıyor) “Robert'la daha önce 83 yaşında ihtiyar bir bakireyi canlandırdığım 'Healrh'de de çalışmıştık. Bana 'Pret-a-Porter? hakkında bilgi vermek için öğle yemeğine davet etti bir gün. Gösterdiğim tepki, filmde rol alan herkesle aynı oldu. Robert'la çalışacaksanız, ya onun yolundan gidersiniz ya da gitmezsiniz, 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tereddüte izin yoktur. Ama ilkini seçmişseniz, buna değecektir.” 


Stephen Rea 

(Uluslararası moda fotoğrafçısı rolünde) 

“Ben de bu eğlenceli sirke katılmayı hep istemiştim.” 


Sally Kellerman 

(Harper's Bazaar dergisinin moda editörünü oynuyor) “Bu, Robert'la üçüncü filmim. Gençliğimde pek de zeki değildim, hatta bir parça 

kibirli ve aptaldım da. Yine de aramızda harika bir bağ vardı: Kariyerim, M.A.S.H.'le 

başlamıştı.” 


Lyle Lovett 
(Kovboy çizmesi üreticisi rolünde) 

“Sally'nin (Kellerman) göğüsleri perdede gördüğüm ilk göğüslerdi. Bu yüzden onunla çalışmak gerçekten çok hoş...” 


Danny Aiello, 
(Modacıları tiksindiren bir müşteriyi oynuyor) “Oyuncu olarak yaptıklarım içinde en utanç verici şey bu. Bir defileyi izleyen aksi, durmadan bağırıp çağıran bir ayıyı canlandırmak zorundayım. Şu kocaman purolardan birini yakıyorum, tabii sigara içmek yasak olduğundan, önümde oturanlar müthiş huzursuz oluyor, hattayumruk atmak istiyorlar.” 


Robert Altman 

“Toplam beş defilede çekim yaptık. Oldukça hızlıydı ama daha önce bu tarz birşey de çekmemiştim. Gerçi “Nashville'de de benzer şeyler vardı. Neredeyse belgesel gibi çalısıyorsunuz, bir olayı yaratıyor ve sonra kameralarınızı bu olaya çeviriyorsunuz.” 


Rupert Everett 

(Anouk Aimee'nin canlandırdığı modacının oğlu) “Gerçekten korkutucuydu. Canlandırdığınız karakteri, defilelerde de sürdürmeniz 

gerekiyordu, çünkü kameranın ne zaman size 

yöneleceğini hiç bilmiyordunuz.” 


Jerome Enrica 
(Yönetmen yardımcısı) 


“Kameraya saygı lütfen!..” 


Robert Altman 

“Evet, herkes dinlesin... Provayı çekeceğiz ve daha sonra neler olup bittiğine bakacağız... Hiçbir şekilde hata yapamayacağınızı unutmayın, neredeyse, ne yapsanız doğru olacak. Çünkü hiçbir şey planlanmış değil. 
“Yanımdaki ya da önümdeki birinin görünmesini engelliyorum' diye düşünmeniz gerekmiyor. Kısacası istediğim kaotik bir or- tam. Julia ve Danny Aiello kaybolmuş durumda ama kimse Marcello'dan şüphelenmiyor. Taksi şöförleri de ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu sahne müthiş de olabilir, çok kötü... Bence hiç fark etmez. Çünkü seyircilerin hiç zevki yok...” 


Lauren Bacall 

“Robert oyuncular için her zaman harika olmuştur. Tıpkı John Huston'da olduğu gibi. 
John Huston'la birçok yönetmenle gittiğiniz- den daha ileriye giderdiniz. Çünkü onun sizi bir aptal gibi göstermeyeceğinden emin olurdunuz. Ama öte yandan, Robert bazen biraz aptal görünmenizi istiyor. Daha önceden de kendimi birçok kez aptal olarak gördüm. Bir kez daha olsa ne farkeder ki?” 


Lyle Lovett 

“Robert'ın özelliği, herkesin gerçek motivasyonlarını bulmak. İnsanların gerçek yaşamlarında neler oluyor? İşte filmleri bunun- la ilgili.” 


Robert Altman 

“Bir yıl önce bu filmi yapmaya karar verdiğimde, 'Angels In America” elimdeydi ve kendimi bir şekle sokacağıma dair söz ver- 


dim... 


Stephen Altman 
(Prodüksiyon planlayıcısı, Robert Altman'ın oğlu.) 
“Robert, çekimler süresince her gün bir şişe viski içti. Bunun ona çok yararı olduğunu söyleyebilirim. Biraz rahatladı... Pret A Porter'in çekimleri süresince çok sinirliydi. 
Bu tür bir kaosa niye girdiğini kendisine devamlı soruyordu. ” 


Lyle Lovett 

“Bob'un burada neler yapacağı çok önceden biliniyordu. İçeriye giriyor. İnsanları yönetiyor. O her olasılığa açık biri...” 


Robert Altman 

“Işıklar çok hafif olacak, hiç yakın plan çekmeyeceğiz. Problem çıkacağını sanmıyorum.” (62 yaşındaki Anouk Aimee çıplak olacağı sahne yüzünden çok tedirgin oluyor.) 


Catherine Leterrier 
(Kostüm tasarımcısı) 

“Anouk'a taze çiçekler yolladık. Çünkü çıplaklık sahnesi yüzünden çok sinirli. Benim ona adeta yapışmamı, onu hiç bırakmamamı istiyor.” 


| 


| giltere'de de Jean Shrimpton vardı... Tan- 


TANRIM, NEDEN BEN? 


ANOUK AIMEE 


Pret A Porter'de, karanlık ve uzak çekime rağmen çıplak görünmekten nefret ediyor ve “Tanrım, neden ben?” diye soruyor. Yine de 


bugün geçmişten daha iyi: “Hiç kimse bana çok iyi davranmadı. Bu yüzden ben de geçmiştekileri unullum. Şimdi! için yaşıyorum." 
Anouk Aimee, 62 yaşında bir Fransiz güzeli... “Les Amants De Verone”, “Ta Dolce Vita”, Tola”, “Un Homme Et Une Femme”, “Sodom and Gomorrah”... İşte oynadığı bir dizi ünlü film. | 
Modayla ilgilendiğini söylüyor Anouk Aimee: “Paris'te yaşıyorum. Eğer Paris'te yaşıyorsanız, modayla iç içe oluyorsunuz. 
Çünkü moda sizin yaşamınızda çok olağanüstü bir yer kaplamaz. Sıradan gelir.” 
Altman'la çalışmayı ise şöyle tanımlıyor: “Daha önce Fellini'yle (La Dolce Vita) çalıştım. İki yönetmen çok farklı ama oyun- 


culuğa bakış açıları bazı yönlerden benzerlikler gösteriyor. Bütün olup bitenlerin karmakarışık olduğunu düşünüyorsunuz. Bir oyuncu olarak herşeyi yapabilecek özgürlükte olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama sonunda Fellini'nin filmi ya da Altman'ın kaotik diye adlandırdığınız filmi, çok organize birşey olarak çıkabiliyor karşınıza. 

Peki Fransız kadınları nasıl? Söylendiği gibi her zaman muhteşemler mi? 

“Hayır, bunu yaratan medya. Bugünlerde bütün gazeteciler, fotoğrafçılar çok önemli olduklarını düşünüyorlar. Foroğrafçılar size 'dön' diye bağırıyorlar ve siz bu komuta uyunca herşeyin hallolacağını sanıyorlar. Kadınlar her zaman güzeldirler. in- 


rım o kadar güzeldi ki! Ama artık bütün güzelliklerin medya tarafından yaratıldığı ortada. CNN her yerde.” 

Anouk Aimee geçmişini çok fazla özlemiyor: “Hiç kimse bana çok iyi davranmadı. Bu yüzden ben de geçmiştekileri unuttum. Şimdi” için yaşıyorum.” 


İN. 


Türkiye'nin güvenli tüketici kredisi, Akkredi'dir. 
Akkredi'nin konut, taşıt, ihtiyaç kredilerinden birini seçin ya da dilerseniz, hepsini 


aynı anda kullanın... 


İşte Akkredi avantajları: 

B Akkredi'de faizler çok hesaplı ! Üstelik, şimdi Akbank, Akkredi faizlerini daha da indirdi. 

> Akkredi'nin sunduğu ödeme kolaylıkları çok cazip ! Koşulları çok uygun ! 

& Dilerseniz, istediğiniz an Akkredi'nizin tümünü geri ödeyebilirsiniz. 

& Akkredi'de sürpriz yok, güven var ! 
Akbank'tan tüketici kredisi kullananlar sıkıntı yaşamamış, her dönemde kârlı çıkmışlardır. 

© Akbank, her zaman olduğu gibi, şimdi de tüketici kredisi faiz oranlarını vade süresince kesinlikle yükseltmeyecektir. 


Sizde, Akbank'a gelin, Akkredi olanaklarını görün, Akkredi'yi ve ibtiyacınız olan ber şeyi kolayca alın. 
Yaşamınızı kolaylaştırın. 


Aylık Geri Ödeme Tablosu 


Kredi 
Miktarı 
12 Ay ISA 24 Aş 
NE 
| vw | 20496273- | 12256816. 8718902. 
TE EE ETE 
153.722.049. | 91926124. | 73219659. | 65391765. 
| 1250 o | 256203415. | 153210207. | 122052765. | 1osos6275. 
1 milyar 250 milyona kadar kredi kullanabilir, geri 
ödemenizi Yo 6.25'ten başlayan faizlerle yapabilirsiniz: 


Kredi Aylık Geri Ödeme Tablosu 


Miki elime) 
| ew oO| ss06isi: | 2093a794. | vzrsasıy. | vosesso- 
EE 
750 milyona kadar kredi kullanabilir, geri ödemenizi 
Yo 6.25'ten başlayan faizlerle yapabilirsiniz. 


Kredi 
Miktarı 
(Milyon TL.) 


Aylık Geri Ödeme Tablosu 


i 
Vadeli Vadeli 


EE EEE 
9.583.084.- 5.333.948.- 3.963.800. 3.277.950.- 


DEDA 
LE ZE 
50 milyona kadar kredi kullanabilir, geri ödemenizi 
Wo 6.60'tan başlayan faizlerle yapabilirsiniz. 


Kisa vadeli nakit ihtiyaçlarınızı, Akbank Kredi Kartı'nızla dilediğiniz an tüm Akbank şubelerinden, Akmatik'lerden ve Altın Nokta amblemli ATM'lerden karşılayabilirsiniz. 
Kredi Kartı Nakit Avansı aylık faiz oranı e 9.75'tir. 

Akhesap'ınızda para kalmadığında ya da yeterli para bulunmadığında Acil İhtiyaç Kredi'niz otomatik olarak devreye girer ve ödemelerinizi sizin adınıza kredi limitiniz dahilinde yapar. Acil İhtiyaç Kredisi aylık faiz oranı 9/0 9'dur. 


AKBANK 


Güveninizin Eseri 


Yağmurdan 
“Önce 


İÇSAVAŞIN SORUMLULUĞU- 
NU politikacılara değil, doğrudan halka yüklüyor 
“Yağmurdan Önce”. Sözcüklerle değil, MTV kuşağı 


yönetmeni Manchevski'nin video klip anlayışından bes- 


lenen tekniğiyle yakalanıyor 


savaşın derinliği... Balkan halklarının “ezeli ve ebedi” düşmanlıklarını iç 


içe geçen üç öyküyle anlatan ve iki taraflı ihanetle suçlanan Sırp asıllı 


yönetmen Milcho Manchevski, seyirciye ısrarla “Taraf tut” diyor... 


g SEVİN 


öz alabildiğine uzanan bakir bir arazi. Tarih kadar eski. Makedonya'dayız ya da yeni adıyla Firom Cumhuriyeti'nde. Orada burada tek tük binalar görülüyor. Bir de manastır var, nefis bir ışıkta sırtını dağlara vermiş, Ortaçağ'dan çıkıp gelmiş gibi görünen bir manastır. Zaten öyle, 12'nci yüzyıldan kalma burası. Sonra patikalar, ay ışığı v.s. 
Beyazperdede göz çelici görüntüler yararmak için gerekli olan herşey var. Görkemli, hatta sihirli görüntüler. : 
Milcho Manchevski'nin ilk konulu uzun | metraj filmi “Yağmurdan Önce”nin birinci kısmında, mekan düpedüz hikayenin kahra- 


O KYAXY 


manlarından biri. İnsanı etkiliyor, kolay kolay unutamıyorsunuz. Ama hikaye de zaten etkiliyor seyredeni. Damgasını insanın üstüne vuran, sonradan isteseniz de aklınızdan atamadığınız bir hikaye. Manchevski'nin kendi ülkesinin üstünde durduğundan korktuğu yağmur bulutları, sizin de yüreğinize iniyor sanki. 

Yönetmen, savaşın masum kurbanlarını anlatıyor. Çok uzaklarda olmanın bile insanı bazen nasıl kurtaramadığını. Buna karşın, hemen oracıkta olmak da, kişiyi taraf tutmak mecburiyetinde bırakıyor. Manchevski Balkan ülkelerindeki ezeli-ebedi anlaşmazlığın faturasını hükümetlere, politikacılara değil, o 


bölgenin halkına çıkarmış. “Yağmurdan Ön- 


ce” en basit bir insani düzeyde, bir etnik çatışmanın ilk kıvılcımını dtamatize ediyor. 
Milcho Manchevski, filminde üç bölümlük bir hikaye anlatıyor. Makedonya'da geçen birinci bölümün adı, “Kelimeler”. Londra'da geçen ikinci hikayenin adı ise “Yüzler”. Sonra yine Makedonya'ya ve Makedon diline dönüyoruz (birinci bölüm aynı dilde, ikincisi İngizilce'ydi). Bu bölümün adı da “Resimler”. Manchevski, bir triptik sunuyor bize, kronolojik sırayla anlatılmamış, iç içe örülmüş bir hikaye. Üç bölümün kahramanlarının hikayeleri iç içe geçiyor. Onların aslında birbirlerini etkilediklerini sonradan anlıyoruz. Üç bölüm, daha doğrusu üç aşk hikayesi bir araya geliyor ve ortaya modern Avrupa'nın güçlü bir portresi çıkıyor. 
“Kelimeler”de, tabii mekanın yanı sıra, iki ana kahraman var. Biri, suskunluk yemini etmiş genç keşiş Kiril (“Olivier Olivier”den George Colin). Dağların tepesine konmuş o mahut Makedon manastırında çile dolduruyor. Ustasının uysal bir çömezi. Derken odasında, manastırın karanlık gizemine sığınmış, ama aynı zamanda dehşete kapılmış Arnavut bir kiz buluyor. Dilini bile anlamadığı Zamira (bir “ilk” oyuncu, Labina Mitevska), ondan işaretlerle kendisini saklamasını istiyor. Korkunun ve kızın onda uyandırdığı duyguların 


etkisiyle, Kiril manastırı ve arkadaşlarını tehlikeye attığını bile unutuyor. Onu saklamayı kabul ediyor. 

Derken eli silahlı bir güruh dayanıyor kapıya. Kızı arıyorlar, dediklerine bakılırsa kardeşlerini öldürmüş. Başkeşiş, onları ister istemez içeri alıyor. Geldiklerini duyup saklanan Zamira'yı bulamıyorlar. Ama başkeşiş daha sonra Kiril'in kizi sakladığını anlayınca, delikanlının manastır günleri de sona eriyor. İkisi, kızla birlikte kaçmaya koyuluyorlar. Bu sefer de önlerinde kızın büyükbabasıyla akrabaları çıkıyor. Onun bir Hıristiyan'la birlikte gittiğini görmektense, ölüsünü görmeyi tercih eden Müslüman akrabalar. 


Dehşet verici katliam 


İkinci bölüm “Yüzler”in mekanı Londra. 


Dili de İngilizce. Anne (“Çıplak”tan Katrin i Cartlidge), Londra'da aktif bir fotoğraf ajan- 
: sının işi başından aşkın fotoğraf editörü. Savaşın kendisini bilmiyor ama, röportaj fotoğrafları yüzünden her gün onun dehşetiyle : karşı karşıya geliyor. İki erkek arasında kal- 
£ mış bir kadın, Anne. Kocası Nick (Jay Villi- 
© ers) emin, güvenilir ama tenksiz biri. Araları da açık, daha doğrusu Anne onu istemiyor. 
: Çünkü hayatında başka bir erkek var: Asi, £ vahşi, kafasına göre hareket eden, anlaşılması ; güç savaş muhabiri Alex (Rade Serbezija). 
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Üstelik Alex savaş fotoğrafları çekmek için gittiği Bosna'dan da henüz dönmüştür. Bu ikilem yetmiyormuş gibi, genç kadın hamile de. Kararsızlığın sıkıntısı içinde, kocasıyla bir akşam Londra'da bir restoranda yemeğe çıkmayı kabul ediyor. Bütün dertlerini katbekat aşan bir olayla karşılaşıyor orada. Kendisine hakaret edildiğini varsayan bir Sırp, nedensiz bir şekilde lokantadakileri yaylım ateşine tutuyor. Dehşet verici bir katliama girişiyor. Çünkü siz savaşı ne kadar uzağınızda sansanız da, o yeterince uzakta değildir. 

Üçüncü bölüm “Resimler”deki esas kahramanımız gene Pulitzer ödüllü savaş fotoğrafçısı Aleksander. Gerçi Londra'da yaşıyor ama artık oradan ayrılmaya karar vermiş. Kendi ülkesine, Makedonya'ya dönecek. Çocukluğunu geçirdiği köyünde sükunet ve barışı arayacak Alex. Anne'in, en azından şimdilik, onunla gelmek istemediğini de biliyor. Oysa onun artık dayanacak hali kalmamış. Başka bir hayatın peşinde, cephede fotoğraf çekerken bizzat tanığı olduğu dehşetin mümkün olduğu kadar uzağında bir hayatın. Çözümün orada olduğunu düşünerek, kalkıp köyüne gidiyor. 

Oysa savaş virüsü onun evine kâdar girmiştir. Herkes silahlıdır, bacak kadar çocuklar bile otomatik tüfeklerle dolaşır. Akrabaları birer silahlı mücadele timsali kesilmiştir. Yıllarca birlikte yaşadıkları, dost oldukları Arnavut kom- 


Savaş duyguları değiştirmiyor. 
boyutlarını değiştiriyor yalnızca. 
Yine güzel bir kadın iki erkek arasında kalabiliyor, sarılmak yine sözcüklerden çok fazla şey anlatıyor... 


şuları da düşman ilan edilmiştir artık. Kendi köyünde olduğu gibi, orada da hep düşman yüzler çıkar karşısına. O sırada komşu köyden çocukluk aşkı Hana (Silvija Stojanovska) Alex'e gelerek, kızı Zamira'yı korumasını ister ondan. 
Birinci bölümden tanıdığımız Kiril'in sakladığı Zamira. Aleksander böylece, benzerini ancak kameranın gerisinden izlediği türden bir etnik çatışmaya taraf olarak katılmak zorunda kalır. 
Onun fedakarlığı, bu sefer nefret çılgınlığı içinde, aklı selimin yegane sesini oluşturur. 
“Yağmurdan Önce”nin hem senaristi, hem yönetmeni olan Milcho Manchevski, o sıralar Yugoslavya'nın bir parçası olan Makedonya'da doğmuş. Liseden sonra da gidip New York'a yerleşmiş. Bugün de orada oturuyor. Müzik videoları, promosyon filmleri, reklamlar ve belgeseller yapmış. Manchevski Venedik Film Festivali'nde ilk filmiyle Altın Aslan ödülünü almak için sahneye çıktığında, ciddi sinema eleştirmenleri tarafından tanınmıyordu belki ama, ödüllü bir yönetmendi. Avant-garde çalışmalarını izlemiş olanlar vardı. Ama asıl izleyici kitlesi, MTV kuşağıydı. Hepsi Manchevski'nin kliplerini izlemişlerdi. Özellikle de, MTV ödülünü aldığı, Arrested Development'ın “Tennessee” klibiyle. İşleri, sinema dergilerinin değilse de, “Rolling Stone” ile “Billboard”un sayfalarında eleştiriliyor, övülüyordu. Zaten kendisi de, kelimeleri asgari düzeyde tutup bir hikayeyi görüntülerle anlatma disiplinini, video deneyiminden kazandığını açık açık söylüyor. 

Genç yönetmen, Venedik'in ödül töreninde nasıl sakinse, bu törenden birkaç hafta sonra, filminin yapımına yardımcı olan Firom hükümetinin davetlisi olarak “Yağmurdan Önce”nin galası için gittiği Firom Cumhuriyeti'nde de aynı derecede rahattı. Ayağında jeanleri, sırtında deri ceketi, hükümet erkanıyla oturup filmini izledi: Cumhurbaşkanı'yla, başbakanla ve hükümetin yarısıyla. Bir İngiltere-Fransa-Firom ortakyapımı olan filmin temel fikrinin aklına nasıl geldiğini de anlattı. 

Üç yıl önce, altı yıldır görmediği ülkesini ziyaret etmiş Manchevski. “Makedonya, eski Yugoslavya'nın bir parçasını oluşturan ülkeler arasında henüz tek bir kurşunun bile atılmadığı tek yer” diyor. Ama altı yıl oradan uzakta kalmış biri olarak, havada garip birşey sezmiş, bir tehdit. “Bir fırtına patlamadan az önce ağzınızdaki garip tat gibi birşey. Bu basit hikayeleri, o duygu yüzünden kurmaya başladım işte.” 


Karar verme zorunluluğu 


Sonra da “Makedonya'nın bir içsavaş eşiğinde olduğuna inanmıyorum” diye devam ediyor. “Herşeye rağmen öyle bir hali yok. Ama, Bosna savaşından önce de, Bosna'nın bir içsavaş eşiğinde olduğu aklımın köşesinden bile geçmezdi.” 

Yönetmene göre “Yağmurdan Önce” karar vermek zorunda kalan insanlar üzerine bir film, tesadüfen orada olan, masum savaş kurbanları üzerine. “Taraf tut” diyor “Yağmurdan Önce”. 
Afişinde bile yazılı bu iki kelime. Ve taraf tutmak istemeyenlerin bile sonunda bu yönde bir karar vermek zorunda kalacaklarını savunuyor. 
Tıpkı filmin iki bölümünün kahramanlarından Aleksander gibi. 

Ya da, barış peşinde Makedonya'ya dönen Aleksander'i oynayan tecrübeli “Yugoslav” oyuncu Rade Serbedzija gibi. 

Sabık Yugoslavya'nın en tanınmış oyuncularından biri olan aktör, Hırvatistan'da doğmuş bir Sırp. Ama geçen yılı ülkesinden uzakta geçirmek zorunda kalmış. Canına yönelik tehditler üzerine, Belgrad'dan ayrılmış ister istemez... 
“Bir sanatçı olarak” diyor, “ve ünlü biri olarak, milliyetçiliğe karşı çıkmak zorundaydım, savaş aleyhinde konuşmak zorundaydım. Barışçı bir insanım ben. Üstelik de Hırvatistan'da doğmuş bir Sırp'ım. Hırvatlar benim Hırvatistan lehinde konuşmamı bekliyordu, Sırplar da Sırbistan lehine. Taraf tutamazdım, sabık Yugoslavya'nın bütün halkları, benim halklarımdır. Bu tavrım, ikili bir ihanet olarak görüldü.” 
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Otacı Arnica 
Kremli Şampuan Kremli Şampuan 
Bütün saç tiplerinde, Kuru, ince telli, kepeğe karşı etkili. . cansız saçlar için. — ğa 


BİRİKİM/FGA! 


Otacı Aloe 
Kremli Şampuan 
Yıpranmış, boyalı, permalı saçlar için. 


Sclen diri" 


Otacı Lily Kremli 
Şampuan 
Sık yıkanan saçlar ve çocuklar için. 
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saçlar için. 


Sarbedzija, oynadığı karakter Aleksander'la 


birçok yönden özdeşleştiğini de gizlemiyor. 
Kendi hayatı ve Aleksander'ın hayatı arasındaki olağanüstü simetrinin farkında. “Aleksander”ın nasıl taraf tutması beklendiyse, benim de taraf tutmam beklendi” diyor. “Bu aynı zamanda benim hikayem. Onun başına gelenler, sabık Yugoslavya'da o kadar çok kişinin başına geldi ki, rahatlıkla benim de başıma gelebilir.” 


Ulusların yaşadığı ikilemler 


Anne'i oynayan İngiliz oyuncu Katrin Cartlidge'i, Mike Leigh'in geçen yılki Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde hayli heyecan yaratan ödüllü filmi “Çıplak”tan (Naked) tanıyoruz. Cartlidge, “Yağmurdan Önce”de canlandırdığı karakter Anne'in ikilemini şöyle anlatıyor: 

“Birisi onunla ilgilensin istiyor, tutarlı bir sevgi istiyor. Ama aynı zamanda da çılgınca şeyler yapmak istiyor. Hayatındaki iki erkekse, onun karakterinin karşıt yönlerini temsil ediyorlar: Sıcaklık ve güvence simgesi kocası ve anlaşılmaz, tehlikeli bir adam olan Aleksander. 
Böylesine bir ikilemi olan birini oynamak bana çok çekici geldi. Ayrıca Anne, ulusların yaşadığı ikilemlerin de bir mikrokozmosu sanki. Ne yapacağından emin değil, hem o yana gitmek istiyor, hem de bu yana. Kendini ikiye bölünmüş, parçalanmış gibi hissediyor. İnsanların olduğu gibi, ulusların da yaşayabildiği bir ikilem bu.” 

Suskunluk yemini etmiş genç keşiş Kiril rolünde, Fransız sinemasının yükselmekte olan genç yıldızlarından birini izliyoruz. Gregoire Colin sinema izleyicilerinin dikkatini ilk kez Agnieska Holland'ın filmi “Olivier Olivier” ile çekti. Colin başından itibaren Kiril'i, bu “muammalı karakter”i oynamak istemiş. 

“Ama diyor, “suskunluk yemini ettiği için onun aslında nasıl bir insan olduğunu bir türlü tam olarak anlayamıyoruz. Colin'e göre “Yağmurdan Önce” bir savaş metaforu: “Avrupa'da 


48 SİNEMA:HAZİRAN 1995 


“Savaşın ilk kaybı masumiyeliir...” Kamera, savaşı bir cephede değil, en iyi bir çocuğun yüzünde yakalıyor bel&i. 


serpilmekte olan milliyetçilikle faşizmi anlatıyor. İnsanların bu gibi durumlarda nasıl yaşadığını ve aşkla aşk gereksiniminin herşeye rağmen nasıl doğduğunu anlatıyor. Kiril bir kurtarıcı olmak istiyor, bir kahraman. Siyasi sorunları göremiyor da, hissedemiyor da. Ama bu çatışma hakkında birtakım romantik fikirleri var.” 


Tecrit edilmiş Müslüman 


Genç Arnavut kizı Zamira tolünde, ilk kez bir filmde oynayan, on sekiz yaşındaki Makedonyalı okullu bir kız, Labina Mitevska var. 
Manchevski onu oyuncu seçimi yapabilmek için herkesi davet ettiğinde, Makedonya'da keşfetmiş. Labina kendisi için gelmemiş oraya, bir arkadaşına eşlik ediyormuş. Yönetmenin teklifini kabul edince, tecrübesizliğini telafi etmek için okulundan izin almış ve rolü üzerinde Manchevski'yle çalışmış. Hatta, hem Makedonya'da hem de Kosova'daki Arnavut ailelerin yanında kalarak araştırmalar da yapmış. Bir süre de kendi yaşındaki bir Arnavut kızla birlikte olmuş. 

Sabık Yugoslavya'nın çözülmesi ve kendi ülkesinin ortaya çıkışıyla başlayan sarsıntılı dönemi yaşamış genç bir kız Mitevska. Bosna'daki savaş da onu dehşete düşürüyor. Bu konudaki fikirlerini dile getirmekten çekinmiyor. 

“Aylarca, 'Nasıl olsa devam etmez' diye düşündüm. Gerçek olduğuna inanamadım. Oysa şimdi gerçek olduğunu biliyorum. Her gün yeniden yaşanan bir gerçek. Asıl korkunç olan, bunu kabul edişimiz. Bu insanlar onca yıl boyunca birlikte, barış içinde yaşadılar. Şimdi de savaşıyorlar. Ben Makedonyalı ve Karadağlıyım. Ama asıl önemli olan, ne olduğum değil, kim olduğum.” 

Genç oyuncuya göre, Zamira bir masum: “Çocuklukla kadınlık arasında bir yaşta, ama kesin fikirleri var. Güçlü bir insan, tipik tecrit edilmiş Müslüman hayatına karşı direniyor. 
Ama buna karşı çıkmak, insanın herşeyden önce kendi ailesiyle mücadele etmesi demek.” 

Filmin çekiminin son haftasında bağımsız bir devlet olarak tanınan Makedonya, yani Firom, sinemacılara evsahipliği etti. Manchevski ile ekibi, “Yağmurdan Önce”nin büyük bölü- 


münü orada çektiler. Gerçi burası Yugoslavya çöktükten sonra savaşa sahne olmayan tek böl- ge ama, Makedonya, tarihinde hep Balkan çatışmalarının göbeğinde yer almış. O çarpıcı mekanlardan bazıları Makedonya tarihinde kanlı savaşların yapıldığı yerler. 

Manchevski, “Makineli tüfekleri” diyor, “deri ceketleri, Nike ayakkabıları ve Adidas gömlekleri çıkartırsanız, bu çarpışmaların iki yüz yıl öncekilerden hiç farkı yok.” 

“Yağmurdan Önce”, bir “ilk film”e hiç benzemiyor. Bu yılın en iyi filmlerinden biri. 
Hem 7. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, hem de 14. Uluslararası İstanbul Film Festivaliinde en çok dikkat çeken filmlerden biri oldu. 
Biletleri günler öncesinden tükendi. Üç dilde çekilmiş olan filmin izleyicilere kolaylıkla ulaşmasında, Manchevski'nin sözünü ettiği video disiplininin de büyük payı var elbette. Genç yönetmen meramını anlatmak için ille de sözlerinden medet ummuyor. Görüntüleriyle, aksiyonuyla, mekanıyla, hatta açılarıyla anlatıyor birçok şeyi. Oyuncu kadrosunun ustalığının, yeteneğinin de çok faydasını görmüş. 

Ayrıca, şaşırtıcı bir film “Yağmurdan Önce”. Zor anlaşılmaktan kaynaklanan bir şaşırtıcılik değil bu. Gerçi filmden çıkan seyircilerin kafasında, cevaplanmamış bazı sorular da kalıyor ama, asıl şaşırtıcı olan Manchevski'nin hikayelerini anlatırken kronolojik bir sıra izlememesi. Yönetmen düz bir hat üzerinde gitmektense, bir spiralde dolanmayı tercih etmiş. Böylece karakterler iç içe geçiyor, hikayeler birbirlerini kesiyor ve sonunda bir zamanlama bilmecesi çıkıyor ortaya. Filmin akıl çelen ve çok incelikli bir yapısı var. 

Manchevski, bu yapı içinde sabık Yugoslavya'daki durumu aşina birinin gözüyle izliyor. 
Bu ülkeyi parçalayan gerginlikleri biliyor o. Eski komşulukları, dostlukları bildiği gibi. Şiddet bir anda, şok yaratan bir güçle patlak veriyor. 
Ama “Yağmurdan Önce” asıl gücünü insanların yapmak zorunda oldukları tercihleri vurgulamasından alıyor. Çünkü bunlar ölüm-kalım tercihleri. 

İlk konulu uzun metraj filmiyle, hem Altın Aslan alan, hem de Yabancı Dilde En İyi Film ödülüne aday olan yönetmenin, şimdi işi daha kolay. Doğaldır ki, ikinci filminin yapımı çok daha rahatlıkla gerçekleşecek. Manchevski birçok yapımcının kendisine kollarını açtığını görecek. Yeni projesi de hazır zaten. Kendi deyişiyle, “Mad Max 2”yle “The Wild Bunch” arasında bir hikaye bu. Yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda geçen bir Western. 

Demek ki, bu sefer, olup bitenler, geriye dönüşle bile olsa, bizi de birinci dereceden ilgilendirecek... m 


Tam beklediğiniz gibi. 
Genç, kültürlü, farklı. 
Bakış açısı geniş. 
Görsel yapısı aydınlık, batılı... İşte, Yeni ile 
Sizın yeni e gazeteniz. 
Her gün 


(*) Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte. 


KARAMSAR BİR RODEO 


"Kaçak Aşıklar"da (F'T.W), iki toplumdışı tipin aşkı anlatılıyor... 


Lori Singer'ın canlandırdığı soyguncu kızın vücudundaki dövmede 


yazılı “Fuck the World”. Senaryoya imzasını atan ve kin dolu serseri 


Frank'i oynayan Mickey Rourke da dünyaya böyle sesleniyor... 


Batı, ama gerçeği. Roman yazarı 

Thomas McGuane'ın “La Principale Chimere de Notre Geographie” (Coğrafyamızın Başlıca 

Düşü) dediği diyar. İşte Mickey 

Rourke burada, Bozeman'ın yanıbaşında, 

kırsal Montana'nın göbeğinde, Yüksek 

Yaylalar'dan gelen billursu havada, dışkı 

ve kesilmiş saman kokuları arasında, Michael Karbelnikoff'un yönettiği yeni filmi “E.T.W”ün sekanslarını çeviriyor. 

Bir sonraki planın çekimini beklerken 

de, Rourke kısrağına atladığı gibi, öğleden sonra ger- 


çek bir rodeo gösterisinin 


Frank T. Wells (Rourke), kodeste on yılını doldurmuş. Bir at satın alıp, yeniden mesleğine dönmeyi tasarlıyor. Frank, Scarlett (Lori Singer) ile karşılaşıyor: Polisin aradıgı, eskiden erkek kardeşinin tecavüzüne uğramış kanun kaçağı kız. Patmaklarına “Fuck the World” (S.. Dünyayı) anlamına gelen F.T.W harfleriniti dövmesini yaptırtmış. Bu iki parya arasında yıldırım aşkı sözkonusu değil, ama giderek tutkuya dönüşen derin bir arkadaşlık var. (Dokuzbuçuk Hafta'daki aerobik-akrobasi hareketsmmm lerinden beri, Rourke ilk kez çıplak sevişme 


sahnelerinde görüne- 


. YÖNETMEN: 
yapılanağı 1SSIZ Selmi at MICHAEL KARBELNİ- cek.) 
sürüyor. Başında geniş ke- KOFE Scarlett, para sıkınnarlı kovboy şapkası, bu- SENARYO: tısı çeken Frank'e yarnunla uyumlu bir Wrang- MICKEY ROURKE dım için bir bankayı soler'in içine soktuğu işlemeli OYUNCULAR: yunca, herşey alt üst 


siyah western gömleğiyle işin fizik tarafını tamamlamış. 

Rourke bakımından 
“E.T.W”, iki yıllık bir aradan sonra, yeni bir meydan okuma demek: Parça parça 


MICKEY ROURKE, LORI 
SINGER, RODNEY 
A.GRANT, PETER BERG 
YAPIMCILAR: 

TOM MICKEL - MICHAEL 
KARBELNIKOFF 


oluyor. Polis peşlerinde. 
Çiftin tek çaresi kalıyor: 
Kirişi kırmak! Elbette henüz geç kalmamışlarsa. 

“Homeboy” gibi, 
E.T. W'de Rourke'un 


olmuş bir kariyere yeniden el atıp, kendi imajını değiştirmek. Film bir “love story” olma iddiasında, herşeyin birbirinden ayırdığı, yaşamın kahrettiği iki yalnız insanın şok karşılaşması... Eski rodeo şampiyonu 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özgün fikri. Otuz sayfalık sinopsisi Sir Eddie Cook adıyla yazmış. Elektronik oyuncaklarla donanmış karavanında, “O kadar kötü senaryolar okuyorum ki, bütün duyarlığımı yitirdim” diyor. “Geçmiş yılların 


olanca kinlerini ve deneyimlerini, Frank'te topladım. O, bütün idealleri parça parça olmuş bir insan.” 

Uzun saçları ve ince, sarsak siluetiyle Michael Karbelnikoff (Mobstars), öngörülen planın hazırlığını tamamlıyor. İlk provadan önce, boynunda bir dinleyici kaskı, Rourke'la tartışıyor. Bu Frank'ın uzun zamandır görmediği kızılderili Bucky (Rodney A. Grant) ile buluşması. Rourke, elleri kendisini Bucky'den ayıran tel örgülere asılmış, dos- doğru gözlerinin içine bakan arkadaşını izliyor. Kamera, Rourke'un profilinden çekilen hareketsiz yüzüne doğru yaklaşıyor. Karbelnikoff, “stop” diye seslendikten sonra, aktöre yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Dördüncü çekim en iyisi. Rourke'un kendi seçtiği yönetmen, aktörün bütün çetin cevizliğini biliyor. Ama küfürleşip yumruklaşsalar da, herşey ikisinin arasında geçiyor. 


“FE.T.W”ü “happy end”i olmayan, şiddet ve tutkusu bol, bir kara 


rodeo gibi gördüğünü söyleyen Karbelnikoft, “Mickey en iyi rolünü, heyecanını sözlerle ifade etmediği zaman oynuyor” diye tanımlıyor. 


“Ayrıca tipik bir Amerikan öyküsü ve çağdaş toplumumuzda bireyin 


kimliğini yitirmesini vurguluyor” diye ekliyor. “Batı hala bağımsızlık ve özgürlük peşinde koşanların varolduğu ender yerlerden biri.” 
Rourke, “Artık 'Hollywood'un dinozorları ile çalışmak istemiyorum” diye vurguluyor. “Reklamcılıktan gelen genç yönetmenleri, görüş ve imaj duyguları nedeniyle tercih ediyorum. Michael inatçı ve 


DE 


“Kaçak Aşıklar” için üç rodeo karşılaşması düzenlendi. 107 boğa ve 142 atın yer aldığı karşılaşmalara, kendi bölgelerinin en iyileri olan 189 kovboy katıldı. 


m a m m 


sağlam.' Ne istediğini biliyor ve karşılıklı birbirimize saygılı olduğumuz için, aramızda sürtüşme yok.” 

Bu yeni yumuşamayı boksa bağlıyor Rourke. Son aylarda yedi kere ringe çıkıp altısıni kazanmış, beşini de nakavtla. Dokunaklı bir ifadeyle, “Kendimi korkutmaya ihtiyacım vardı, ama artık 14 yıl önceki 


Lori Singer, sinema ve müziği yarıştırıyor 


ANARŞİK AMA AHENKLİ... 


Lori Singer, tipik bir Hollywood güzeli. Öncelikle müzisyen, ama tam unutulmaya başlarken, yeni çektiği bir filmdeki performansıyla tekrar adından söz ettirecek kadar da oyuncu... 

Lori'nin erkek kardeşi viyolonsel çalıyor, annesiyse piyanist. Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrtası'nı yönetmiş olan babasınıysa birkaç yıl önce kaybetmiş. 

Lori, Texas'da dünyaya gelmiş, ama 


“Pack ihe World”de bir kadın soyguncuyu oynayan müzisyen Lori Singer, uç karakterleri canlandırmaktan hoşlanıyor. Bir yandan anarşist bir yanı var, gerçek bir asi, ama bir yandan da “Benim için en önemli şey armoni” diyor... 


Snowman”de (Şahin ve Kardanadam) rol alıyor. Bu kez Timothy Hutton ve Sean Penn'le geçiyor kamera karşısına, 

Daha sonra Alan Rudolph'un “Trouble in Mind” filminde rol aldı. Bu filmde Keith Carradine ve bir diğer aktör-müzisyen Kris Kristofferson arasında bölünmüş genç bir anneyi canlandırdı. 

Rudolph'la tanışması gelecekteki kariyeri için de yardımcı oldu Singer'a. Bu ara- 


anne-babasının işi gereği hemen hemen 


da Lori'nin müziğe olan tutkusu hiç sön- 


tüm dünyayı gezmiş. 5 yaşında viyolonsel çalmaya başlamış, henüz 13 yaşındayken sahneye çıkmış. Bu ilkgençlik dönemini, çalışma ile iç içe geçen yıllar, birkaç turne ve ödüller izlemiş. Performing Arts High School'a devam ederken, Alan Parker'ın filminden uyarlanan bir TV dizisinin hazırlandığından haberdar olmuş. 2000 genç oyuncu 'adayıyla birlikte bu dizide rol almak için başvuruyor: Lori Singer'in canlandırdığı ilk karakter, duyarlı viyolonselci Julie Miller... 

Müzisyen bir aile, yakın arkadaşı Pat Metheny, gençlik yıllarının ilahı Bob Dylan'la yakın ilişki içinde Lori, oyunculuk kariyerinde hızla tırmanıyor. Bu dönemde değişikliklere açık. İyi bir eğitim 


veren Juilliard School'dan kovuluyor, 


“Ders saatleri ve eğitim programındaki disiplini kaldıramıyordum” diyor. 

Bu güç dönemde her türlü kurala karşı geliyor, kendi çapında küçük devrimler yapıyor ya da kendini felaketlerin kucağına bırakıyor. 

Lori Singer, asıl olarak 1983'te Herbert Ross'un “Footloose” filmiyle dikkatleri çekti. Bu, “Flashdance” tarzında modern bir müzikaldi. İsyankar, seksi; çelişkilerle dolu, “Tam kendim gibi” gibi dediği bir yeniyetmeyi canlandırdı. Yaşadığı küçük kenti, kendisine rock'ı yasaklayan hoşgörüsüz babası nedeniyle terkeden bir yeniyetme... “Footloose”dan iki yıl sonra John Schelesinger'in yönettiği “Falcon and the 


medi. Altman, “Short Cuts”da (Sosyeteden İnsan Manzaraları) viyolonseliyle yer almasını teklif etti. Filmin aytıntıları içinde elbette Singer da gözden kaçmıyordu. Film ekibinin en genci, ama en ümitsizi: Filmde içedönük yapıdaki, yalnızca viyolonseliyle iletişim kuran ve sonunda evinin garajında hayatına son veren Zoe'yi canlandırıyordu. 

“F.T.W”de sürpriz bir biçimde, soyguncu bir kadını oynuyor. Uç noktalarda seyreden karakterleri canlandırmaktan hoşlanıyor. Birkaç yıl önce de, “Pat Garrett ve Billy The Kid”, “Sid ve Nancy” gibi filmlerde zevkle rol alacağını açıklamıştı. 
Her zaman, önce müzisyen olduğunu unutmuyor. “Hayatımda ve işimde aradığım tek şey armoni” diyor... 
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Filmin cüretkar sahnelerinde, Mickey Rourke ve Lori Singer epey erotik bir ikili oluşturuyorlar. İnsan Rourke ve Care Otis'i hatırlıyor! 


ER m a a 


boksör değilim” diye itiraf ediyor. “Disiplin, yoğun antreman sayesinde, aktör olarak kaybettiğim saygınlığımı yeniden kazandım. Kendimi toparlamama, içimdeki beni kemiren kini silkip atmama bu sayede ulaştım. Artık eski başbelası herif değilim!” 

Hemen yanıbaşında, derme çatma barınaklarda, vahşi atların kişnemeleri ve uzun boynuzlu, sinirli boğaların homurtuları işitiliyor. 
Arenanın girişinden, otuz kadar gerçek kovboy, eyerleri kollarının altında, kendilerine bir numara verilmesini bekleyerek, uslu uslu kuyruğa girmişler. Bunlar rodeo için çağrılan figüranlar. Sesli mahmuzları toprağı kazıyor ve çoğu tütün çiğneyip, sümüklüböcek sesi çıkararak yere düşen kara tütünü tükürüyorlar. Rourke'u hareket halinde yakın planda çekmek için mekanik bir at getiriliyor ve çalıştırılır çalıştırıl- 


maz, her yöne ani hareketler yapıyor. Uzun plan çekimlerinde dublörü var. 

Birçok çekimden sonra, gören herkes gerçeği kabul ediyor: Rourke, değişmiş. Kaprisler, star havaları ve peşindeki o can sıkıcı motosikletliler ve diğer parazitler yok. Yüzü mucizevi biçimde gençleşmiş, şakacı fizik formunun da doruğunda, gömleğini çıkartıp açıkça kendine hayran edası ile teşhir ettiği kaslı gövdesi de bunu kanıtlıyor. Öncelikle Hollywood için beslediği kininin, önceden yitirilmiş bir savaş olduğunu söylüyor. “Steven Seagal'in, Jean Claude Van Damme veya Arnold Schwarzenegger'in çevirdikleri filmleri ben de kolayca yapabilirdim” diyor. “Hem de gözü kapalı. Doğrusu bunların sinirleri harekete geçiren bir yönleri yok, ancak böyle filmler gişe rekorları kırdığı sürece, hep yapılacak. Eğer stüdyolar benim yerime Tom-€ruise veya Kevin Costner'ı yeğliyorsa, bu benim meslekte iyi olmamamdan değil. 
Hangi sahne olursa olsun, ikisi de benim karşımda birkaç saniyeden fazla dayanamaz. Bütün dünya bunu biliyor. Seyirciler, beni oynadığım rollerle karıştırıyorlar.” 

Ertesi gün ekip Bozeman'ın uzağındaki alabildiğine geniş bir antrepoya, hapisane sahnelerinin çekimi için gidiyor. Frank, sırtında kodeste yatanların blucin üniforması, Snake (şarkıcı Aaron Neville) ile tartışıyor. En iyi kodes arkadaşı. Bir gün önce masmavi olan gökyüzünde, kara bulutlar koşturuyor. Sinsi bir rüzgar tozları savuruyor. Isı da hatırı sayılır derecede düşmüş. Rourke başını sallayarak video ekranında henüz çektiği sahneleri izliyor. Belli ki memnun. Karbelnikoff da. Demek ki bir sonraki plana geçilebilir. 

Karavanına dönüyor Rourke... Yeniden oynamak, hoşuna gidiyor mu? 

Dudağının ucunda beliren bir gülücükle, bir duraksama. “İnsan olarak yeniden oynamaktan hoşlanıyorum elbette. Oyuncu olarak değil.” 


Mickey Rourke, filmdeki rodeo ve 
,, | binicilik sahneleri 
>, 0 | â için El e | Cordobes'in rodeocu karşılığı 
denilebilecek, 6 
kez ABD i şampiyonu olan efsanevi rodeocu 
Larry Mahan'dan 
7 | dersleraldı. 


a 
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“AKTÖRLÜK MESLEĞİNE HİÇ SAYGIM YOK...” 


Mickey ourke 


“KAÇAK AŞIKLAR”IN (ET.W) HEM SENARYOSUNU YAZAN HEM DE BAŞROLDE OYNAYAN MİCKEY ROURKE, “KAMERA KARŞISINA GEÇMEK MASTURBASYON YAPMAK GİBİDİR. ENİNDE SONUNDA ZEVK ALIRSINIZ” DİYOR... 


.T.W'nin (Kaçak Aşıklar) setinde, Rourke, saçlarını sıvazlayıp doğruluyor. “Aktörlük mesleğine karşı hiç saygım yok” diyor. Bol bol boks. Ring, kan, şiş gözler, açılmış kaşlar. Vahşi Orkide Care Otis'le gayet vahşi bir aşk. Yumruklarını ringin dısına, aşka taşımasıyla kendilerinden geçen dedikodu gazetecileri. Sonra, sinemaya veda değil ama, uzun bir mola. “F.T.W”yle geri dönüş. FE.T.W'nin açılımı, “Fuck the World”. Mickey Rourke'un imajına çok uygun değil mi? Onun zaten hep bunu söylüyormuş gibi bir hali var. Bir yandan da, bu imajı insanın gözüne öyle bir sokuyor ki, insan “Acaba işin aslı imaj, altı boş mu?” diye düşünüyor. Ama öte yandan, tutkuyla bağlı olduğu ringler ve düşmekten korkmayan bir adam olması, imajın gerçekle epey bir beslendiğini gösteriyor. 
“Kaçak Aşıklar”ın senaryosu da ona ait. Daha önce de “Homeboy”un senaryosunu yazmıştı. Yazmak, oyunculuktan daha çok hoşuna gidiyor. “Aktörlük mesleğine hiç saygım yok” diyor. Ne yani, oynamaktan hoşlanmıyor mu artık? Söyle- 


dikleri düşündürücü, asıl olarak oyuncu- 


luk anlayışı hakkında mı yoksa cinsellik anlayışı hakkında mı ipucu veriyor, siz karar verin: “Kamera karşısında olmak masturbasyon yapmaya benzer, eninde sonunda zevk alırsınız.” 

“Kaçak Aşıklar” epey “serseri” bir film, ama Rourke, setteki tavırlarına bakılırsa, artık daha az serseri ve daha çok huzurlu. Boksun faydası olduğunu, boks sayesinde ruhunun dinginleştiğini söylüyor. 
Arınma: Demek ki, kimine meditasyonla geliyor, kimine inançla, kimine yumruklarla... 

Acaba, Rourke'unki, inançları uğruna zincirle kendilerini döven, acı çekip yaralandıkça ruhlarının temizlendiğini düşünen sufilerinkine benzer birşey mi? 

Yine de, bu uyumluluğun, bu huzurun altında başka birşeyler var. Uyarıyor: “Eskisi kadar huysuz olmamayışımı çok ciddiye almayın. Herşeye sıfırdan başlamak hoşuma gidiyor.” 

Unutmak, tam hafıza kaybı ve herşeye sıfırdan başlamak... İnsan böyle kurtulabilir mi gerçekten? 

Alan Parker'ın, William Hijortsberg'in 


romanından sinemaya uyarladığı “Angel 


Heart”ta, Robert De Niro'nun canlandırdığı Şeytan'ın karşısında, çökmüş, afallamış bir yüzle “Kim olduğumu biliyorum, kim olduğumu biliyorum” diyerek ağlıyordu Mickey Rourke. Lanetli görüntülerin, çetrefil soruların, ölümlerin içinden geçerek bir adamı aramış ve sonunda kendisini bulmuştu. Bu buluşsa onun felaketiydi, sonuydu. Çünkü, zamanında Şeytan'la ünlü bir müzisyen olmak için bir anlaşma yapmış, ama sonra borcunu ödememişti. Hafızasını tümüyle kaybedip de bu cehennemi anlaşmayı da unutması ve hayata sıfırdan başlaması, kendisini “mukavele”nin bedelini ödemekten kurtaramamıştıi... 

Oyunculuğun da, Şeytan'a ruhunu satmak olduğunu söylerler bazıları. Gerçi bu, sanatsal konumların yine bizzat sanatçılar tarafından abartılıp göğe çıkarılmasıdır ya, edebi açıdan çekicidir. Hele ki, Mickey Rourke gibi daima arayış içinde olan huzursuz bir adamdan söz ederken. 
“Arayış” derken, sanatsal arayışları kastetmiyoruz, bazı insanlar, başka başka kılıflar altında, aslında yalnızca kendilerini 


ararlar... 
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DAĞINIK, DERİN 


VE MÜTEVAZİ 


Ethan 


dwke 


“Gön Doğmadan” (Before Sunrise) ve Türkiye'de gösterime girmeyen “Realiry Bites'ın yıldızı Ethan Hawke, 14 yaşında girdiği Hollywood'da, bugün artık iyi 


oyuncu”. Çok yakışıklı ama, çok da pespaye, Alaycılığıyla değil ama, içtenliğiyle bir anli-kahraman. Gerçekten farklı, çinkü Yarklı” olanlar arasında da değil... 


ICHARD LINKLATER'IN yönettiği, Ethan Hawke'ın başrolünü Julie Delphy'le paşlaştığı “Gün Doğmadan” (Before Sunrise) adlı filmin başlarında bir sahne var. 
Hawke, Viyana'daki bir kayıt stüdyosunun dinleme kabininde geçen bu sahnede olağanüstü bir performans 


sergiliyor. Saniyelerle ölçülebilecek bir sürede, çok de- 


neyimli ve usta oyuncuların, yıllardır birbirlerinden devrala devrala bugüne dek taşıdıkları bildik mimikler ve tavırlarla, iki saat boyunca ancak yaratabildikleri etkinin kat kat fazlasını yaratıyor. 
Hawke, müthiş yakışıklı, ama nedense kendini daima “görüntüsüyle savaşmak zorunda” hissediyor. Bu yüzden de adera “arsız- 


ca” bir kendini bırakmışlık, dağınıklık, pasaklılık sergiliyor. Öyle 


bir hali var ki sanki annesinin, artık büyüdüğüne karar vererek kı- 


lık kıyafet almaktan vazgeçtiği, üstelik kendine henüz bir sevgili 


bulamadığı için giyinmeye özen göstermesi gerektiğini de kavra- 


yamamış bir liseli izlenimi uyandırıyor. Bu haliyle sokaktaki bin- 


lerce genç Amerikalı'dan hiçbir farkı yok (Zaten “American Peop- 


le dergisi onu bu yüzden geçtiğimiz yılın en kötü giyinen erkeği | 


seçmişti). 
Görünüşüyle değil ama tavırlarıyla, zamanımızın genç Amerikalılar'ından (özellikle oyuncu olanlardan) çok farklı. Anlık dalga- 


lanmalar, gelgitler yaşamıyor. Partilerde, gece kulüplerinde boy : 


göstermek ona göre değil. Derin ve düşünceli bir hali var çoğu zaman. 
Bunun uydurma olmadığını bakar bakmaz anlıyorsunuz. Arasıra kalabalık yerlerde bulunduğu zaman da, etraftakilerden “ilgi dilenmeyecek”, kendisini farketmeleri için çılgınca çaba harcamayacak kadar utangaç - ya da gururlu. Sadece filmlerde rol yapı- siren yor ve sonuç, inatla hep akıl almaz, tuhaf ve güçlü oluyor. O, içinde bulunduğu sisteme “alaycılığını” değil, 


“Eğer kendimi bir sözcükle tanımlayacak olsaydım, 
“duyarlı'yı seçmezdim. Buna 


aldırmıyor değilim, ama bir 


fare öldüğünde, her zaman 


“içtenliğini” kullanarak karşı çıkan bir anti-kahraman. 

New Jersey doğumlu Hawke'un 14 yaşındayken oynadığı ilk film “Explorers”. Küçük bir rolü varmış. Kendisine River Phoenix eşlik ediyormuş. Aradan on yıl geçtikten sonra, Hawke, “Yaşamak İçin”, “Reality Bites” ya da “Gün Doğmadan” gibi büyük prodüksiyonlarda başrol alabilecek duruma geldi. Yaşına rağmen, o, artık “genç oyuncu” değil, sadece “bir oyuncu”. 

Ne var ki bu tür tanımlamalar konusunda fazla da bir hassasiyeti yok doğrusu. “Hayatınızı tamamen oyunculuğa adamışsanız, “Hollywood” ya da “Anti-Hollywood', “Yeni tarz” ya da “Eskimiş tarzlar” gibi kavramlarla düşünebileceğinizi sanmıyorum” diyor Genç Hollywood üzerine bir soru sorulduğunda, “Ben bunun yerine şöyle derdim: Kısa bir süre önce Richard Linklater'la bir film çektim, onun gibi başka bazı bağımsız yönetmenlerle çalıştım, hepsi de çok başarılı filmlerdi. Evet, bu konuda iyimserim. Benim için iyimser olmaksa çok kolay, çünkü hala iş bulabiliyorum. Demek ki bunun önümüzdeki yıl da böyle devam edeceğine inanabilirim. Ama daha yaşlı olsaydım, geleceğimi o kadar da garantili göremezdim, daha kuşkucu olurdum kesinlikle,” 

“Oyuncu” olduğu kesin, “Hollywood tarzında olmadığı” da... 
Zaten Hollywood'da değil, New York'ta yaşıyor. Kurucularından olduğu Malaparte Tiyatrosu'nda sürekli çalışıyor. “Asıl gerçek su: Yirmi yıl sonra işlerin bu kadar iyi gitmeyeceği de ihtimal dahilinde” diye devam ediyor, “Şimdi yaptığımız ve bizce ilginç işlerin, gerçekten etkili ve kalıcı olup olmadığını o zaman anlayacağız. Ama gençken kendinize bir etiket bulmanız zor, kafanızdan kim olduğunuza ve neler yapmak istediğinize dair bir dolu şey geçer çünkü. Hala sorulara cevap bulmaya çalışıyorsunuzdur. Doğru olan da budur zaten.” 
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YENİ, ATAK, 


Şimdi Türkiye'de, Avrupa'nın en çok satılan otomobili Uno'nun yeni modeli Uno SX üretiliyor. "Türkiye'nin en yeni, en genç otomobili. İster şehirde, ister şehir dışında pratik ve dinamik. 1.4 litre enjeksiyonlu (S.P.I.) motoru atak ve güçlü. Yakıt tüketiminde ise son derece tutumlu. Üstelik yakıt-hava karışımını sürekli kontrol altında tutan Lamda sensörü ile 


KONFORLU... 


daha çevreci. Uno SX, zengin aksesuarlarıyla, çok daha konforlu bir otomobil. Ön camları otomatik açılıyor, farları otomatik yıkanıyor. Merkezi kilit sistemi sayesinde, kapıları aynı anda kilitlenebiliyor. Şimdi yollar rengârenk. Uno SX'in tam 15 metalik rengi var. Hazırlanın. 


Uno SX, hayatınıza hareket katacak. 


Uno SX ve diğer Tofaş oromobilleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, ücretsiz Tofaş 24 hattını arayabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden 0 800 211 42 42. 


GÜZEL SANATLAR 


BİR ZENCİ LEZBİYEN ROCK 
ŞARKICISI, BİR AIDS'Lİ RO- 
MANTİK SERSERİ, BİR DE 
BURNU BÜYÜK EMLAKÇI 
KADIN. “ERKEK YOK, PROB- 
LEM YOK” (BOYS ON THE SI. 
DE), ARKADAŞLIĞI AŞIP BİR- 
LİKTE BİR AİLE OLUŞTURAN 
BU ÜÇ KADININ ÇOK EĞ- 
LENCELİ VE ÇOK DUYGUSAL 
ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR... 
YÖNETMEN HERBERT ROSS, 
PETER O'TOOLE'LU “ELVEDA 
MR.CHIPS”, BARBARA STRELİ- 
SAND'LI “KOMİK KIZ”, JULLA ROBERTS'LI “ÇELİK MANOL- 
YALAR” GİBİ FİLMLERINDE- 
Kİ BAŞARISINI, BURADA DA TEKRARLIYOR... i 


Robin (Mary Louise Parker), Jane'in (Whoopi Goldberg) lezbiyen olduğunu çok sürprizli bir biçimde öğrenir. Holly'nin (Drew Barrymore) hamile olması 


BAŞARILI MELODRAMLARIN YÖNETMENİ HERBERT ROSS'DAN YILIN EN KADINSI FİLMİ 


erkek yok 


JANE DELUCA (WHOOPI GOLDBERG) adındaki zenci lezbiyen rock şarkıcısı, 


kısa bir süre önce kız arkadaşı tarafından terkedilmiş, bu yetmiyormuş gibi bir de çalıştığı ucuz gece kulübünden kovulmuştur. 
Hayatını biraz olsun hale yola koyabilmek için en iyi çarenin mekan değiştirmek oldu-Sunu düşünerek, Los Angeles'a doğru yola çıkar. Bu yolculukta kendisine WASP (Be- 


» 


problem yok 


yaz Türk'ün Amerikan versiyonu, Beyaz - Anglo Sakson - Protestan) emlakçı kadın Robin (Mary-Lousie Parker) eşlik edecektir. 
En son emlakçılıkta karar kılmış olanRobin, hayattan bekledikletinin hiçbirini elde edememiştir. New York'un soğuk ve katı ortamından kaçmak ve çocukluğunun geçtiği San Diego'ya dönmek ister. 

Böylece ikilinin, Amerika'nın batı sahilbakışta birbirine tamamen zıt görünen ikilinin yolu bir ara Pittsburg'a düşer. Orada, Jane'in genç arkadaşı Holiy'yi (Drew Barrymore) ziyaret ederler. Holly hamiledir ve uyuşturucu satıcısı sevgilisi tarafından sürekli dövülmektedir. O da aralarına katılır. 
Yolculuğu bundan böyle üç kişi birlikte sürdürecektir. Yolculuk sırasında Jane ile Holly, Robin'in, ALDS hastası olduğunu ve bunu ailesi de dahil herkesten gizlediğini öğrenirler. 

Geçmiş artık “bırakılmış”tır. Daha önce bilmedikleri, aramadıkları birşeyi beraberce yaratırlar: Artık bir “aile” olmuşlardır. Kan bağına değil, dostluğa, sevgiye ve anlayışa dayalı bir aile... 


Dokunaklı ve esprili 


Bir filmin üç kadın kahramanı varsa ve üçü de toplumun dışladığı kişilerse, filmin iç bulandırıcı, sulusepken bir melodrama dönüşmesini engellemek adeta insanüstü bir çabayı gerektirir. Doğrusu Herbert Ross'un 


da, bu bakımdan kendini kısıtlayacak bir 


yönetmen olduğu söylenemez. Çok başarılı bir kariyere sahip olan yönetmenin, önceki 


r sır, hamile bir kanun kaçağı olmasıysa ayrı bir sırdır. Robi 


lerinde yapacakları uzun yolculuk başlar. İlk : 


BOYS ON THE SİDE 
(Erkek Yok, Problem Yok) 
YÖNETMEN 
HERBERT ROSS 
OYUNCULAR: 
WHOOPI GOLDBERG, MARY-LOUISE PARKER DREW BARRYMORE 
Müzik: DAvıD NEWMAN 
EDITÖR: MICHAEL R.MILLER 
YAPIM TASARIMI KEN ADAM 
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: DONALD E.THORIN YARDIMCI YAPIMCI : PATRICK MCCORMICK YAPIMCILAR DON ROSS VE PATRICIA KARLAN SENARYO: DON ROSS 


yeterli. En neşeli, aynı zamanda en acıklı müzikallerden biri, basrolünü Barbra Strei- : sand'ın oynadığı “Komik Kiz”, gene aynı : 


türden Peter O'Toole'lu “Elveda Mr. 


Chips”, LI dalda Oscar'a aday olan “The : Turning Point”, Walter Mathau ile George Burns'un seksen yaşında iki genç adamı canlandırdıkları “The Sunshine Boys”, üç çiftin 


Jane'e ve Holly'ye yapacağı 


filmlerinin birkaçına göz atmak bunun için 


aynı otelin aynı odasında üç ayrı gece hayatlarının dönüm noktalarını yaşadıkları “California Suiti”, Julia Roberts'a ilk Oscar adaylığını kazandıran “Çelik Manolyalar”.. 
Bu filmler, hepsi seyirciyi etkilemiş, yer yer güldürüp yer yer ağlatmış, duygu yoğunluklu filmler. Hepsi de hatırı sayılır başarılar yakaladılar. 

Ortak özelliklerine gelince... Ross'un adı geçen filmlerinde, sıcak, kolay anlaşılır, hatta zaman zaman Amerikan komedi dizilerini çağrıştıran espriler var. Dokunaklı sahneler filmlerinde önemli yer tutuyor ve bu sahnelerde etkiyi artırmak için müzik yükseliyor, yükseliyor. Diyaloglarsa çok sıcak, duyguları ayaklandıracak türden, duygusal seyircilere mendil gerekebiliyor.. 

Bu saydıklarımızın hepsi “Erkek Yok, Problem Yok” adlı filmde bol bol var. 

Filmde hem olaylara hem de karakterlere bakınca, yoğun, coşkulu bir duygusallık görülebiliyor. Sözgelişi, Whoopi Goldberg'in canlandığı lezbiyen şarkıcı Jane sert görünüşlü bir kadın ama, yüzeyin altına inebilenler ne kadar sevgi dolu, yumuşacık bir insan olduğunu anlayabiliyorlar. Hali vakti yerinde, kendini beğenmiş bir WASP olan Robin'se başlangıçta Holly'nin deyişiyle 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Whoopi Goldberg ve 
Drew Barrymore, birinin olgun, hatta 
“kaşarlanmış” 
görüntüsünün altındaki çocuksu kadınla, diğerinin çocuksu görünüşünün altındaki görmüş geçirmiş kadın, birbirini çok iyi tamamlıyor... 


Mary-Lousie Parker “Grand Canyon”, “Kızarmış Yeşil Domatesler” gihi filmlerdeki performanısı “Erkek Yak, Prohlem Yok”ta da tekrarlıyor, 


“Sanki dünyadaki en beyaz insan gibi duruyor”, kendisiyle iki çift laf eden herkesi burnu büyüklüğüyle sinir ediyor. Ama aslında altın gibi bir kalbi var. Erkek delisi Holly'yse, tam bir “romantik serseri”. Anlık kararlar veriyor, davranışlarını duyguları yönetiyor, ama şehvet düşkünlüğü, müthiş verici, yardımsever biri olmasına engel değil. 


Mükemmel oyuncular 


Bütün bu malzeme başka bir yönetmenin elinde çok sıradan ve çok alışılmış bir karışım yaratabilirdi; filmin verdiği “büyük mesajlar” da can sıkıcı, basmakalıp ya da Ama Herbert 
Ross, bu oyunu iyi bilen bir yönetmen ve 


ukalaca algılanabilirdi. 


ortaya çok eğlenceli bir film çıkmış. Senaryo da usta bir elden çıkmış ayrıca. Diyaloglar çok yüzeysel görünse de, sonuç ola- 


rak seyirciyi nereden yakalayacakları çok iyi hesaplanmış. Komik sahneler, sizi bir anda kavrayıp havaya girmenizi sağlıyor. 
Galiba hepsinden önemlisi, oyuncular mükemmel... 

“E.T.”, “Tepki”, “Zehirli Sarmaşık”, “Kötü Kızlar” gibi filmlerden tanıdığımız Drew Barrymore, seks düşkünlüğü ile masumiyeti aynı anda taşıyan Holly rolünde, alışılmadık bir portre çiziyor. Role kendinden çok şey kattığı belli. Vücudunun en gizli yerlerindeki dövmeleri Playboy okurlarıyla paylaşabiliyor ama genç Hollywood yıldızlarının zaman zaman müthiş itici olabilen saldırgan cinselliğini de taşımıyor. z 

“Grand Canyon”, “Kızarmış Yeşil Domatesler”, “Müşteri” filmlerinin yetenekli oyuncusu Mary Louise Parker ise Robin rolünde büyük bir riski göze almış. Parker, bu rolüyle, AIDS'i oynayan yıldızlar kerva- 


nına katılıyor. Yüzünün ince, nevrotik hatlarından yararlanarak, seyircinin, vakitsiz bir ölüme doğru süratle yol alan bir kadının, orta sınıf alınganlığına gülmesini sağ- 


liyor. 


Whoopi Goldberg'ü zaten iyi tanıyoruz. O, bu sacayağının, bu “altın kızlar”ın en ünlüsü. “Color Purple”, “Hayalet”, “Oyuncu”, “Sister Act”, “Amerikan Yapımı”, “Corrina Corrina” ve daha birçok ünlü filmde çarpıcı performanslar sergilemişti. 
Hollywood'un en çok aranan komik kadın- 


larından. Sesiyle, mimikleriyle, vücudunu 


kullanışıyla, seyirci ona bayılıyor. Bette Midler'in zenci versiyonu diyeceğiz ama, Hollywood'da Goldberg daha çok parlıyor gibi görünüyor, yani Bette Midler onun beyaz versiyonu. Onda öyle özel bir yan 


var ki, bırakın canlandırdığı sempatik ka- 


rakterleri, Imelda Marcos'u oynasa onu ge- 


: ne severdik. Yaygın gösterime çıkmak için * hazırlanmış, orta sınıf Amerikalılar'a hitap 


eden bir filmde - senaryonun içerdiği tüm 


beylik klişelere rağmen - lezbiyen bir tipi £ canlandırmanın güçlüklerini aşabilmiş ve : karakteri ancak çok usta bir oyuncunun 


yaratabileceği türden ince ayrıntılarla zen- 


i ginleştirmiş. 


Los Angeles'taki gala gecesinde film 


lezbiyenlik, AIDS ve evlilikte dayak gibi 


“hassas” konulardaki cesaretinden dolayı çok övgü almıştı. Çünkü, toplumun dışında yaşayan ya da toplumun dışına itilmiş üç kadını, daha ziyade sıradan üç kadının anlatıldığı gibi anlatmaya çalışıyordu. Tabii yine de, Hollywood'da cesareti başka yerlerdeki cesaretle karıştırmamak gereki- 


: yor. Hollywood bu tür “cesur” yaklaşımla- 


rı, ancak başka birçok kişinin ardından göze alabiliyor. Televizyon dizileri, medya birtakım konuları tabu olmaktan çıkardıktan sonra, Hollywood'da hemen bu konulara eğiliyor. Kısacası, dikkatli adımlarla başkalarının açtığı kapıdan giriyor ama, rol keserek zaten açık olan kapıyı kırıyor. Ve bu sırada o kadar gürültü yapıyor ki, du- 


: yanlar “Birşeyler yıkılıp dökülüyor, galiba 


Hollywood gene tabuları yıktı!” diyor... 
Bu tür iddialara kulak asmayıp, çok eğlenmek ve kendinizi sıcak duyguların ku- 


£ cağına bırakmak isterseniz, “Erkek Yok, : Problem Yok” size istediğinizi verecek. Üç : kadının oluşturdukları büyük sevgi, onla- 


rın herşeye rağmen hayat dolu tavırları, 


: muhtemelen sizin içinizde de bir yerlere : dokunacak... B 
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EV 


SARIŞI 


ANKA 


KUŞU 


7 yaşında parladı, 10 yaşına gelmeden söndü ve yüzüstü sıfır çizgisine düştü. 


Uyuşturucu, alkol, peş peşe aldırılan çocuklar. Sonra küllerinden yeniden doğdu, 


Anka kuşu gibi. Bugün ruhu da, bedeni de, hiç yara almamış gibi ışıldıyor. Drew 


Barrymore, 


“Erkek Yok, Problem Yok”ta (Boys on the Side), Whoopi Gooldberg ve 


Mary-Louise Parker'ın yanında bile göz kamaştırıyor. 


Orew Gavıymarz 


ÜZEL, CIVIL CIVIL, BEBEK YÜZLÜ BİR KIZ. Henüz 20 
yaşında. Ama kendisinden çok daha yaşlı oyuncuları cebinden çıkaracak kadar deneyimli. Bir kere “Barrymore Hanedanı” mensuplarından olmanın bütün avantajlarına (ve tabii ki dezavantajlarına) sahip. 

Drew'un meslek hayatındaki en büyük şansı, Amerikan Sineması'nın efsanevi oyuncusu John Barrymore'un torunu olması; en büyük şanssızlığı ise, kötü oyuncu, kötü şair, sıkı alkolik, if lah olmaz “kaybeden” John Barrymore Jr.'ın kızı olması... 

İşte tam'da bu sebeblerden dolayı, henüz 7 yaşındayken Steven Spielberg'in “E.T.” filmiyle uluslararası bir yıldız oldu. Hemen ardından annesiyle babasının kavgalarından bıktığı için onları mahkemeye veren küçük bir kızı canlandırdığı “Irreconcilab- le Differences” ve “Firestarter” (Tepki) filmlerinde rol aldı. Derken babasının içki ve uyuşturucu partilerine katılmaya başladı. 
Birkaç yıl içindeyse tamamen “sahipsiz” bir çocuk haline geldi. 
Playboy dergisi için çektirdiği çıplak pozlar belki başkalarını altüst etmişti ama ailesinin aldırdığı yoktu. Playboy'da “herşeyini” gösterdikten sonra, 1989 yılında “herşeyini” anlattı. Otobiyog- 
“Little Girl 
Lost” (Küçük Kız Kayboldu), en azından varlığının hatırlanma- 


rafisini yazmak için yaşı daha pek küçüktü ama, 


sını sağladı. 50'sini aşmış yıldızların gençleşmek için gittikleri Eileen Ford Kliniği'nde kaldı bir süre. Şaşırtıcı olan onca yıl alkol ve uyuşturucu kullandıktan, daha yetişme çağının başlarında birkaç çocuk aldırdıktan sonra bile bu kadar masum görünebilmesiydi. 

Kamera onu sevmeyi yeniden öğrendi. Oyunculuk eğitimi yoktu, sadece içgüdüleriydi onu yönlendiren ama gene de her rol için doğru yolu buluyordu ve her filminde onu ilk kez seyrettiği- 


niz hissine kapılıyordunuz. “Erkek Yok, Problem Yok”un (Boys 


on the Side) yönetmeni Herbert Ross onun için, “Yüzündeki ışıltıyı perdeye aktarmayı başarıyor” diyor. “Sonradan edinilmiş degil, doğuştan sahip olduğu bir özellik bu. Seyircinin içini ısıtacak kadar güçlü bir ışıltı yayıyor etrafa.” 

“Boys on the Side”da da; “E.T.”nin dünyaya meraklı gözlerle bakan küçük kızında da; 
Amerikan ailesine aşkı, ihaneti, kıskançlığı ve ölümü öğreten ye- 


“Zehirli Sarmaşık”ın orta sınıftan bir niyetmesinde de; “Guncrazy”nin karavanda yaşayan küçük, çaresiz katili kadar inandırıcı. 

Amerikan televizyonlarında sık sık konuk olarak çağırıldığı talk-show'lardaki haliyse hemen hiç değişmiyor. Sütünü içmiş yalanan bir yavru kedi gibi duruyor. Doygun ve memnun... 
Kürkler giyiyor, çiçeklerden yapılmış kolyeler takıyor, orasını burasını kapayıp hanım hanımcık görünmeye niyeti yok. İlişkilerinden rahatça söz edebiliyor. Konuşmaktan kaçındığı tek konu, 1994'te “Son İmparator”, “Müthiş Yemek” (The Naked Lunch) gibi filmlerin yapımcısı Jeremy Thomas'la yaptığı ve iki ay bile sürmeyen evlilik. 

Oyunculuğu konusundaki tek handikapı, çok güzel olması. 
O kadar şeker, çocuksu ve seksi ki, ne kadar yetenekli, güçlü ve hırslı olduğu kolayca gözden kaçırılabiliyor. Kendisine “Batman Forever”da kısacık bir rol veren Joel Schumacher “Drew olağanüstü bir karışım” diyor, “En kırılgan, en açık, en lezzetli ve en duyarlı çocuk o. Aynı zamanda - beraber yaşamayı, hatta üstesinden gelmeyi öğrendiği bir takım karmaşık sorunların da etkisiyle - tanıdığım en güçlü, en zeki ve en sahici insanlardan da biiçi 

Drew Barrymore geçenlerde bir röportajında “papatyaları seviyorum” demişti, “topraktan fışkıran birer gün ışığına benziyorlar.” Tam da kendisi gibi. m 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XSETLERDEN 


Yavuz Özkan'ın yeni filmi 


Bir Kadının 
Anatomisi 


Son yılların en verimli sinemacısı Yavuz Özkan, birçok yönetmenin 


ofislerinde geçirdiği bir dönemde sürekli setlerdeydi: “İki Kadın” 


, 


“Bir Sonbahar Hikayesi” ve “Yengeç Sepeti”nden sonra, şimdi bir 


üçlemenin ilk filmi olan “Bir Kadının Anatomisi”nin çekimlerini de 


bitirmek üzere. Yerli festivallerdeki jürilerin en sevdiği yönetmen, ilk 


kez Hülya Avşar'la çalışıyor. Filmin teması ise Özkan'ın filmlerini 


bilenler için hiç de yabancı değil: Üst orta-sınıfa mensup kentli kadın 


ve erkeklerin çatışmalı ilişkileri... 


m SİBEL 


FOTOĞRAFLAR: 


ASIMPAŞA, YIKIK, DÖKÜK bir bina... Güven vermeyen karanlık kapısından içeri giriyoruz. Loş bir merdivenden yukarıya doğru çıkıyoruz. İçerisi giriş kapısından da 


harap... Burası bir un fabrikası aslında. Bina çok eski olduğu için kullanılmıyor artık... Ama insanlar yine de rahat bırakmıyor bu yaşlı yapıyı... Çünkü oldukça geniş bir alan... Bu yüzden zaman zaman “yılbaşı eğlenceleri”ne, 
“çılgın partiler”e evsahipliği yapıyor... 
Şimdi de Yavuz Öz- 
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MEHMET TEL- 


BUĞDAYCI ms 


TAYLAN KILINÇ 


kan, “Bir Kadının Anatomisi” adlı filmin bazı sahnelerini çekmek üzere burada. 

Film ekibinden önce bir gtup Kasımpaşalı çocuk tarafından karşılanıyoruz... Daha sonra Yavuz Özkan ve ekibinin çalıştığı yere doğru ilerliyoruz. İçeriye adım atmamızla birlikte dışarısı ve burasi arasındaki ısı farkını hissetmeye başlıyoruz. 
Ekipteki herkes üşüyor... Oyuncular bura- nın toz toprağından şikayetçiler... Ara sıra zıplıyorlar ve ısınmaya 


çalışıyorlar. Boş haliyle bu büyük mekanda hiç de film çekilecekmiş gibi gelmiyor. Ama ertesi gün burayı yine ziyarete 


geldiğimizde etraf tam bir inşaat alanı halin- 


de. Çünkü burada filmin oyuncularından Metin'in aldığı bir projenin çekimleri yapılıyor. Metin bir içmimar ve bu eski fabrikayı bir diskoteğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu onun için çok önemli bir proje. Çünkü bunu başarması bir anlamda kendisini de kanıtlaması anlamına geliyor. Çekimler için pencerelere vitray camlar yapılıyor ve bir disko biçiminde düzenleniyor. Bir kısmı şimdiden bitirilmiş bile... Sol tarafta bir bar yapılıyor ve işçiler durmadan çalışıyorlar. Bu mizansen içinde Yavuz Özkan ve ekibi de filmi çekmeye çalışıyorlar. Özkan düşünceler içinde, oradan oraya koşuşturuyor. Çekimler sırasında sık sık rolleri oyanayarak oyunculara ne istediğini anlatıyor... Bunu da büyük bir heyecanla, kendini iyice kaptırarak yapıyor. 

Filmin oyuncuları, Türk sinemasının tanınmış simalarından... Hülya Avşar, Mehmet Arslantuğ, Hümeyra, Uğur Polat, Berna Laçin, Oktay Kaynarca, Cevdet Arıcılar, Yaman Aksu ve İştar Gökseven... 

“Bir Kadının Anatomisi”, Sibel (Hülya Avşar) adındaki bir kadının başından geçen üç evliliği anlatıyor... Sibel ilk evliliğini aynı işyerinde çalıştığı Metin (Uğur Polat) ile yapar. İlk günleri heyecan içinde geçer. Ama evlilik üzerine kurdukları düşleri gerçekleşmez. Metin, özellikle de, Sibel'in kendisinden 


üstün bir pozisyonda olmasını hazmedemez... 
Bu yüzden de çok büyük bir projeye atılır. 
Bir fabrikayı diskoteğe dönüştürme işini alarak, atılım yapmak ister. (İşte çekimlerin yapıldığı un fabrikası, buradaki projeyi gösteriyor) Ama bazı problemlerin ortaya çıkmasıy- la bu işi başarısızlıkla sonuçlandıran Metin'in Sibel'le olan ilişkisi de oldukça bozulur. Metin bir kaza sonucu hayatını kaybedince, Sibel bundan kendini sorumlu tutar. Uzun bir süre yalnız yaşar... Ama daha sonra tanıştığı bir kompozitörle evlenir. Ancak kendi dünyasında yaşayan bu müzisyenle hiç anlaşamazlar ve sessizce ayrılırlar. Artık evlenmemeye karar veren Sibel'in hayatına bir süre sonra bir Mühendis girer. Birlikte yaşamaya başlarlar ama anlaşmazlıklar bu ilişkide de baş gösterir... 

Yavuz Özkan bu filmi sekiz haftada çekmeyi planlamış ama sekiz hafta geçtiği halde filmi ancak yarılayabilmişler... “Bunun bir nedeni, Sapanca'da gerçekleştirdiğimiz çekimler” diyor Yavuz Özkan. “Hava, müthiş yağmurluydu... Sapanca'ya on gün için gittik ama yirmi sekiz günde tamamladık oradaki çekimleri...” 

Özkan, ülkemizde kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere birçok şeyin iyi yürümedi- 


ğini düşünüyor... Bu yüzden de ikili ilişkileri irdeleyen bu filmi çekmek istemiş. “Bir toplumda şu ya da bu nedenle, ikili ilişkiler başarılamıyorsa, bunun toplumsal ilişkilerde siyasal, sosyal yansımaları vardır. Bireylerden yola çıkarak toplumsal bir boyutta olayı irdelemeye çalışıyo- 


Senaryoyu yazarken, mutla- ka bir çok şeyden etkilenmiş olabileceğini, ama asıl olarak kendi deneyimletini aktarmadığını söylüyor Özkan: “Bir olayı anlatırken, ya da yazarken, etkilendiğimiz, bizi yönlendiren 


Yavuz Özkan, sette bir sahneyi değişik açılardan çekiyor... Oyuncular da ilk defa bu tür bir çalışma içine girdiklerini ve bundan çok memnun 


olduklarını söylüyorlar. 


bir yığın şey vardır. Ama ben kendimden ya da kendi deneyimlerimden yola çıkarak senaryo yazmanın sakıncalı oldu-Bunu düşünüyorum. Bu çok bireysel bir yaklaşım olur...” 

Yavuz Özkan, “Bir Kadının Anatomisi”nde, yönetmenlik ve senaristliğin yanısıra prodüktörlük de yapıyor. 

Filmde rol alan oyuncular Yavuz Özkam'la çalışmanın çok zevkli, heyecanlı, aynı zaman da da çok zor bir iş olduğunda hem fikirler. Özkan'da, “kendi hayatında, ilişkileri kollamayı beceremiyorsan zaten böyle bir fil-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Sibel'in ilk eşi Metin'le evlendiği gün... 


mi de çekemezsin. Bir film bir hayat gibi bir şey benim için. Başladığım zamanı unutuyorum...” diyor. 

“Yengeç Sepeti” ve “Bir Sonbahar Hikayesi”yle birçok ödül alan Yavuz Özkan, asıl amacının ödül almak olmadığını da belirtiyor... Ülkemizin sinema yapan on, on beş kişisinden birisi olarak, burada yapılan işlerden dünyanın da haberdar olmasını sağlamak istiyor. 

Bir bölümü tamamlanmış olan “Bir Kadının Anatomisi”nin çekimleri, Sapanca, Şile, İstanbul ve Norveç'te gerçekleştiriliyor. 


“Bu filmdeki kadın, dünyada yaşayan bütün kadınların ortak duygularını yansıtıyor. 
Yaşadığı her evlilikte sorunlarla karşılaşıyor. 
Hiçbir ilişkisi istediği gibi olmuyor. Evlendi-Şi erkeklerden biri kompleksli.. İşinde, kendisinden daha başarılı olan karısını çekemiyor... Onunla bir yarış içine giriyor... Dolayısıyla ilişkileri de olumsuz bir yöne doğru kayıyor. Daha sonra bir müzisyenle evleniyor... 
Çok duyarlı biri bu insan, ama kendi dünyasında yaşaması, çeşitli sorunlar doğuruyor... 
Daha sonra bir mühendisle yaşamaya başlıyor ama hiç bir ilişkisinde aradığını bulamıyor. Filmdeki kadın her türlü ilişkisini yürütmeye çalışıyor. Çok verici biri. 
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Sorunlu bir evliliğe, mutlu bir şekille adım atıyorlar. Sette de gerçek bir düğün havası var.. 


Ben Berlin in Berlin'den sonra, hiç bir senaryoya evet demedim. Belki biraz şımardım. 
İstediğim filmin çekilemeyeceğine inandım. 
Ana temanın çok doğru kurulmuş olması gerekiyordu. Yavuz Özkan'la çalışmak ise çok ciddi bir şey. Hayatım boyunca oyunculukta bu kadar zorlanmamıştım. Onunla çalışmak oyunculuğuma ayrı bir boyut getirdi. Çok zorlanıyorum ama aynı zamanda çok da zevk alıyorum”. 


“Benim canlandırdığım karakter Sibel'in ilk eşi olan Metin. Sibel'le aynı işyerinde çalışıyor. Karısı kendisinden daha önemli bir pozisyonda. Bu yüzden de büyük bir rahatsızlık duyuyor. Önüne bir fabrikayı diskoya çevirme gibi büyük bir fırsat çıkıyor. Fakat bu iş için ayrılan bütçe yeterli olmuyor ve daha bir sürü aksilik çıkıyor. Sonuçta eline geçen bu türde büyük bir fırsatta da başarısız oluyor. 
Hırsı daha da artıyor. 

Yavuz Özkan oyunculara çok yardımcı olan, yönlendiren bir yönetmen. Şu anda bu filmin yanısıra televizyon dizisi “Sahte Dünya"nın çekimlerine devam ediyorum. Yakında Londra'daki bir operaya konuk oyuncu olarak gideceğim. “Saraydan Kız Kaçırma'da Selim Paşa'yı oynayacağım. 

Oyunculuk olarak, bu fabrikadaki sahne- 


ler, filmin kilit noktalarından biri. Yavuz Bey'in çalışma tarzı da çok değişik. Bütün sahneleri baştan sona çekiyoruz. Oyunculukta aynı kan dolaşımını, aynı sürekliliği hissediyoruz”. 


“Burada Meral adındaki bir içmimar kadını canlandırıyorum. Bir ekip içinde, aynı ofiste çalışıyoruz. Eski bir fabrikayı diskotek haline getirmeye çalışıyoruz. Hülya Avşar'la aynı işyerinde çalışmanın getirdiği bir dostlugumuz var. Çok yakın arkadaşlarız. Ekonomik özgürlüğünü kazanmış ama istemeyerek de olsa yalnız kalmış bir kadını oynuyorum. 
Ama bu yalnızlığından hoşnut olmasa da, hiçbir şekilde bunu ifade etmeye yanaşmıyor. 
Çok duygusal ve çok hüzünlü olmasına rağmen, vurdumduymaz bir tavrı var... Ben de yalnız yaşıyorum, ama bu benim tercihim. 
Oynadığım kadının tercihi yalnız olmak deil. Aslında evlenip, çocuk sahibi olmak istiyor. Hayatındaki terslikler onu bu yöne itememiş. Kendimden pek bir sey katamıyorum bu role. Çünkü benim inanmadığım, “Yalnızlık güzel şeydir, “Aşk da neymiş canım?” gibi seyler söylüyor. Oysa ben çok inanıyorum aşka. “Aşksız yaşanmaz. Sevgisiz olmaz” diyorum. Gözlemlediklerimden yola çıkarak canlandırıyorum bu kadını...” m 
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IF AVNA RİP YAYINI ANIP 


GÜLÜN ADI 


Adıyla var, bir zamanlar gül olan. Salt adlar kalır elimizde... 
On yıl önce, bedeni morgdan alınıp yakıldı. 
Külleri, Catalina 
Kanalı'na savrulmak üzere küçük bir kasaya koyuldu. 
Yalnızca adı kaldı, 
“Rock Hudson. Ne garip, o da gerçek adı değil... 


NOSTALJİ 


ÖLÜMÜNDEN 


o N YI L 


SON RA 


ROCK 
HUDSON 


Zaman ne kadar çabuk geçiyor!.. Artık AIDS'e yenik düşen ilk yıldız olarak hatırlanan Rock 


Hudson öleli 10 yıl oluyor. Büyük yıldızdı, ancak iyi oyuncu olmadığı söyleniyordu. Oysa, 


imajını koruyabilmek için 35 yal eşcinselliğini gizleyerek sürdürdüğü dramatik “ikili” yaşamıyla, 


büyük bir oyunculuk performansı göstermişti... 


OCK HUDSON, 1985'de, 60. doğumgününe altı hafta kala ölmüştü. Yaklaşık iki metre uzunluğundaki iskele- te dönmüş bedenini cenaze arabasına yüklemeye çalışan- i lar oldukça zorlanmışlardı. 1983 yılına kadar on yıl bo- 


yunca onunla birlikte yaşayan ve son günlerinde ona bakmak amacıyla geri dönen en iyi dostu Tom Clark, 


arkadaşını cesedin bir fotoğrafını çekebilmek için arabayı yumrukla- ç yan gazetecilerden kurtarabilmek için arabanın arka kapısını sıkı sıkı | 


kapalı tutmuştu. 


Rock Hudson'ın en iyi filmlerinin yapımcılığını üstlenmiş ve son haftalarda onu yalnız bırakmamış olan Ross Hunter, tam da bu karga- 


şanın üzerine gelmiş ve olay yerinde bayılmıştı. Clark, Hudson yakıla- | na ve külleri iki hafta sonra Catalina Kanalı'na savurulmak üzere bir : 


kasaya koyulana kadar Glenview Morg'unda tutulan arkadaşının cesedinin başında nöbet tutmuştu. 


Hudsor'ı gözle görülür biçimde yıpratan ve ölümüne neden olan hastalık hakkındaki dedikodular aylarca sürdü. Nihayet 25 Temmuz : 
1985 tarihinde Paris'teki Amerikan Hastanesi'nden çıkan bir gazeteci | 
şu açıklamayı yaptı “Rock Hudson, yaklaşık bir yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde teşhis edilen bir hastalık olan ALDS'e yakalanmış- 


tır.” Birkaç saat içinde dünyadaki bütün gazeteler “Rock Hudson 


AIDS yüzünden ölmek üzere”, “Yıldız, öldürücü homoseksüel hastalığının pençesinde” gibi başlıklarla yayınlandı. Sadece birkaç günü kal- ; 


dığını düşünen Hudson, 35 yıldır sürdürdüğü “sahnelerin yürek hoplatan idolü” ve kendi deyimiyle “Charlie Movie Star” imajını korumakta güçlük çekiyordu. 

Yardımcısı ve en iyi arkadaşlarından biri Mark Miller'e “Seni gerçek bir belayla başbaşa bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm” dedi ama ondan sonra olanlar ikisini de şaşırttı. 30 bin kişinin yanısıra Başkan Reagan, Frank Sinatra ve Madonna'dan geçmiş olsun mesajları gelmişti. 

Yine de bu yoğun ilgi, birkaç gün sonra Ağustos'a kadar tedavi görmek üzere Los Angeles'a, oradan da ölümü beklemek için evine gönderilecek olan Hudson'ı rahatlatmaya ve iyileştirmeye yetmedi. İyi dilek kartları, mektuplar ve çiçekler gelmeye devam ediyordu. O zamana kadar AlDS hakkında pek birşey bilmeyen Amerikalılar artık bu korkunç hastalığı tanıyorlardı. AIDS konusunda halkı bilinçlendirmeye çalışanların yıllardır sonuç vermeyen çabaları, Hudson sayesinde ilerleme kaydetmeye başlamıştı. Hudson'ın 30 yıllık arkadası Elizabeth Taylor ve diğerleri, ALDS'le mücadele için bir Hollywood fonu oluşturdular ve AIDS'le mücadele birden bire moda oldu. 

Bu arada, magazin gazeteleri Hudson'ın ikili cinsel yaşamını kurcalamaya başladılar. Hudson'ın homoseksüelliği Hollywood'da uzun süredir bilinen ama açıkça ifade edilmeyen bir sırdı. Hastalığından sonra halka açıklanması, özel yaşamının oldukça ayrıntılı biçimde incelenmesine neden oldu. Eski sevgililerinden Marc Christian, AIDS 
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1954 - Son of Cochise... Rock Hudson, bu 
filmdeki rolüyle, gelmiş geçmiş en yakışıklı kızılderililerden biri oldu... 


teşhisini saklayarak, kendisinin yaşamını tehlikeye attığını iddia etti ve Hudson aleyhine tazminat davası açtı, fakat dava başarısızlıkla sonuçlandı. 1989 yılında dava görüşülürken Hudson'ın özel yaşamının en mahtem noktaları açığa çıktı ve Hudson'ın iyi ünü tehdit edilmiş oldu. 

Sinemanın romantik kahramanı olarak ünlenen Hudson'ın ününe ağır bir darbeydi bu. 
Hudson, 1955 ile 1965 yılları arasındaki en parlak döneminde şimdiye kadar hiçbir yıldızın hata Tom Cruise'un bile erişemediği bir hasılat rekoruna ulaştı. 

İlk anlaşmasını 23 yaşındayken Universal Pictures ile imzalayan Hudson Hollywood'un es- ğ ki stüdyo sisteminin ürettiği son yıldızlardandı. 
Tony Curtis ve Piper Laurie'nin de dahil olduğu Universal grubuyla birlikte eğitim gören Hudson, oyunculuk, şan, boks, binicilik, eskrim ve konuşma dersleri aldı. Dişleri yaptırıldı ve ko- 


lunda genç yıldız adaylarıyla birlikte film galala- 


1956 - Giant (Devlerin Aşkı)... J 
“Dean ve Elizabeth Taylor'la birli oynadığı bu büyük prodüksiyona,; Gregory Peck ve William Holdefi1 geçerek seçildiğinde, artık çiz geçmeyi başarmıştı... 


> 


rına gönderilmeye başlandı. Film galalarında tören pastalarının başında yüzlerce fotoğrafı çekiliyordu. 1950 yılında fotoğraf çekimleri ve ders saatlerinden artan zamanda bir film setinden diğerine koşturarak yedi filmde rol aldı. Birinde cesur bir kizılderiliyi, diğerinde bir kapıcıyı oynuyordu. 

1955 yılında “The Golden Blade”, 1954 yılında “Taza” ve “Son of 
Cochise” gibi Westernlerde ve Douglas Sirk'in “Magnificient Obsession” adlı filminde rol aldı. Bu filmde Rock, bir adamın ölümü ve bu adamın karısının kör edilmesinden sorumlu bir serseridir. Sonra vic- dan azabı duyar, kadının hayatını kurtarır, gözlerinin yeniden görmesini sağlar ve onunla evlenir. 

Bütün bunlar, fakir ve kendi halinde yaşayan genç bir çocuk için oldukça heyecan vericiydi. 17 Kasım 1925'te Winnetka, Illinois'te Roy Harold Scherer olarak doğmuş ve ilginç bir tesadüftür ki Charlton Heston, Hugh Brian ve yıllar sonra Ann Margret'in de devam ettiği New Trier Lisesi'nden mezun olmuştu. Rock'ın babasının bir garajı vardı, fakat Amerika'daki büyük krizden sonra iflas edince karısı Kay ve oğlunu bırakıp California'ya iş aramaya gitti. Rock ve annesi bir yıl sonrâ yanına gittiklerinde onlara boşanmak istediğini söyledi. 

Eve dönmek için yaptıkları otobüs yolculuğunda Kay, Wallace 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Fitzgerald ile tanıştı ve daha sonra onunla evlendi. Üvey baba, hem Roy'a hem de annesine kötü davranıyordu. Roy, ondan kaçabilmek için sık sık sinemaya gidiyor, sinema dergileri okuyordu. Bir süre sonra yeniden boşanan annesine yardım edebilmek için okuldan sonra çalışmaya başladı. 11. Dünya Savaşı'nın son iki yılında orduya katıldı. 
Terhis olduktan sonra 1946 yılında Hollywood'a gitti ve kamyon şöförü olarak çalışmaya başladı. Bu arada fotoğraflarını çektirmişti ve şehirdeki bütün stüdyolara gidip bu fotoğraflardan bırakıyordu. 

Yetenek keşfeden Henry Wilson, bu fotoğraflardan birini gördü, ona bilinen ismini verdi ve Rock Hudson'ı Hollywood'la tanıştıran kişi oldu. “Hiçbir şey yapamasa bile sahne dekoru olur” diyerek ilk deneme çekimini kabul eden yönetmen Raoul Walsh oldu. Walsh, 1948 
yılında çekilen “Fighter Sguadron” filminde bir rol verdi ona. Rock ancak 38'inci denemede rolünü doğru söylemeyi becerebildi. Walsh yine de onun bir yıldız olabileceğine inandı ve menajeri oldu. Daha sonra Willson ve Walsh, Hudson'la yaptıkları kontratı 9 bin dolara Universal'e sattılar. 

Hudson beceriksizdi ama yıldız olmaya kararlıydı ve saygıdeğer bir profesyonel olabilmek için çok çalışı. “Maghnificient Obsession”da 


60O'larda çevirdiği en iyi film “Seconds”da bir “panik atak” 
sahnesi (üstte)... 18 
yaşında, denizci 


baz ya da çapkın olamıyordu ve kimse de olmasını beklemiyordu artık. 

Bu arada, bir melodram yıldızı olarak, komedi oynayıp kariyerini riske atmak istemiyordu. Ta ki bir gün Doris Day ile karşıla- 


üniformasıyla, sana kadar. Onunla tanışınca, Universal'ın babası Roy karşı cinslerin savaşını konu alan romantik Scherer'le birlikte komedisinde yer almaya ikna oldu. 1959 yı- 
(altta solda). lında çekilen “Pillow Talk”ta (Yastık Sohbe- 
1954'te genç yıldız tü) çekici ve hilekar bir çapkın olan Rock, 


Mamie Van Dorem'le birlikte (altta sağda). 


utangaç ama şık ve güzel Doris'in peşinden koşar. Bu film, gösterim başına yarım milyon dolar kazandırarak stüdyonun altın yumurtlayan tavuğu oldu. Daha sonra Hudson, Gina Lollobrigida, Claudia Cardina- 


Hudson'ın çekimleri otuz-kırk kez tekrarlanmış, bu filmdeki rol arka- 


daşı Jane Wyman (daha sonra Bayan Reagan oldu) ona sabırla eşlik etmişti. 

Yönetmen George Stevens'ın, Edna Ferber'in romanından sinemaya uyarlanan “Giant” filminin başrolü olan Bick Benedict rolünü, Gregory Peck ve William Holden'ı atlayarak Rock Hudson'a vermesi Hollywood piyasasını şaşkına çevirdi. Hudson bu filmdeki rolüyle tek Oscar ödülünü kazandı. “Giant” her zaman için Rock Hudson'ın en sevdiği film, filmdeki rol arkadaşı Elizabeth Taylor da ömür boyu sevgili dostu olarak kaldı. 

Rol arkadaşlarından biri onun için “önce yıldız oldu, sonra rol yapmayı öğrendi” diyordu. Rock, büyük bir aktör olmak için gereken şeye sahip olmadığını anlamıştı, ama popüleritesinin sağladığı güven duygusu yeteneğini ve inancını 


güçlendirdi. Sıradan bir Joe, bir kumar- 


Hudson, o günlerde, eşcinsel olduğunu açıklarsa en iyi ihtimalle köye tavuk kovalamaya döneceğine inanıyordu... 


le, Leslie Caron ve yine iki kez Doris Day ile birlikte bu filme benzer romantik komedilerde rol aldı. 
Perdenin dışındaki hayatı bambaşkaydı. 50'li yılların başında magazin dergileri Hollywood'un en gözde erkeklerinden biri olan Hudson'ın aşk hayatıyla ilgili hikayelerle doluydu. Rock Hudson, sık sık göz kamaştırıcı kadınlara kavalyelik ediyordu ama, aslında Jack Novaar adında yakışıklı sarışın bir askerle birlikte yaşıyordu. 1954 yılında ayrıldıklarında skandal meraklısı dergilerden “Confidential” bu gizli ilişkiy- le ilgili aytıntılar elde etmek için Novaar'a yaklaşıp yüklü miktarda para teklif etti ama Novaar kabul etmedi. 
Daha sonra bir çok dergide Hudson'ın evlenmemesine dikkat çekildi. 
Bunun üzerine menajeri Henry Wilson, asistanı Phyllis Gates'i Hudson'la evlenmeye ikna etti. Rock Hudson, 1955 yılında onunla evlen- 


: di. Dedikodu gazeteleri haberi gelinle damadın annelerinden daha önce duymuştu. İki yıldan biraz daha fazla süren evliliğin tamamen hile olduğunu söylemek zor, çünkü Hudson ölüm döşeğindeyken arkadaşlarından birine hayatında aşık olduğu iki kişiden birinin Phyllis oldu-Sunu söyleyip durmuştu. 


Hudson, 1958 yılnda Phyllis'den ayrıldıktan sonra arkadaşı ve sev- 


* gilisi, şarkıcı-oyuncu Marilyn Maxwell ile evlenmeyi düşündü, ama 


Marilyn'e erkek sevgilileri konusunda açık davranmış olduğundan, evlenmelerinin hata olacağına karar verdiler. O günlerde, cinsel kimliklere yaklaşım, bugünkünden farklıydı. Hudson o günlerde, homoseksüel olduğunu açıkladığı anda en iyi ihtimalle Winnetkan'a tavuk kovalamaya döneceğine inanıyordu ve bu düşüncesinde tamamen haklıydı. Sadece yakın çevresindeki dostlarının yanında kendisi gibi davranabiliyordu. Bu dostların kimler olduğuysa tartışmaya açıktı. 
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“Yastık Sohbeti”nde (Pillow ki, Doris Day'le unutulmaz bir ikili 

far. Bu;filmin sinema tarihindeki mi? Tüm zamanların “en tatlı” 
j ji filmlerinden biri... 


« 


Hudson'ın 60'lı yıllarda rol aldığı en iyi film John Frankenheimer'in “Seconds” adlı filmiydi. Bu filmde, zengin ve mutsuz yaşlı bir 


adam yeni bir kimlik ve daha genç bir beden (Hudson'ın bedeni) ediniyor ve kendisini korkunç bir suikastin içinde buluyordu. Hudson'ın bu filmde şimdiye kadar görülen en iyi performansını sergilediğine inanılıyor ve filmin çok tutması bekleniyordu, ama öyle olmadı. Bu film yıldız için tam bir hayalkırıklığıydı. Ondan sonra seyircinin beklentileri farklılaştıkça Hudson'ın oyunculuk kariyerinde düşüş görülmeye başlandı. O günlerde Clint Eastwood, Paul Newman ve Steve McÇucen sinemanın büyük üçlüsü olarak kabul ediliyordu. Bunlar, yeni parlamaya başlayan Dustin Hoffman gibi “gerçek aktörler”di. 
Hudson ise eski moda bir stüdyo yıldızıydı artık. Hollywood, büyük mali krizden çok etkilenmiş, muhteşem stüdyolar devirlerini doldurmuştu. 1968 yılında çekilen “Ice Station Zebra” Rock Hudson'ın son vurgunuydu ama, bu filmin başarısı da ona değil, filmin senaristi olan yazar Alistair MacLean'e o günlerde gösterilen ilgiye bağlıydı. 

Gerçek sinema yıldızları televizyona geçmeye pek meraklı değillerdi ve geçenlerin pek azı başarı elde edebiliyorlardı. Kariyerini koruyamamaktan korkan Hudson, ünlü detektif dizisi “McMillan ve Karısı” ile televizyona geçiş yaptı. Bu dizi 1971'den 1977'ye kadar sürdü. 1981 yılında ağır bir kalp ameliyatı geçirdiği sırada 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Geçirdiği ameliyat sırasında kendisine yüklü miktarda kan verildi. Arkadaşları, AlDS'i bu 

kan nakillerinde kapmış olabileceğini söylediler. 


başka bir dedektif dizisi olan “The Devlin Connection”da oynuyordu. 


i West Hollywood'daki Cedars-Sinai Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat 


sırasında kendisine yüklü miktarda kan nakli yapıldı. Daha sonra arkadaşları, bu kan naklinin HIV virüsü kapmasına neden olmuş olmasından şüphelendiler. Hudson, ameliyattan sonra yeniden televizyona döndü ve “Dynasty” dizisinde rol aldı. 

Hudson'ın ölüm nedeni oyunculuğunun değerlendirilişini önemli ölçüde etkiledi. Hatta kimileri, Hudson'ın filmlerinde homoseksüel kimliğini ele veren bölümler aramaya adadılar. Filmler yanılsamalarla ilgilidir ve Hudson'ın perdedeki erkeksi yansımasının bunu hatırlattığı düşünülebilir belki. 

Bu arada Hudson'ın Douglas Sirk ile yaptığı dördüncü çalışma olan “The Tarnished Angels”daki (1958) ya da 1955 yılında çekilen “Captain Lightfoot”taki muhteşem oyunu gibi gözardı edilen oyunculuk gösterileri de vardır. William Faulkner'dan yapılan bir uyarlama olan bu filmde Hudson, içkici bir gazeteciyi çok başarılı canlandırmıştı... Hudson yıldız olmayı sevmişti ve öyle kalabilmek için çok fedakarlık yaptı. Başka bir adamı, başka bir kimliği oynadı. Kendisine “Charlie Movie Star” derken dalga geçiyordu ama, 
aslında böyle bir kişilik yaratmak ve 35 
yıl boyunca onu korumak bile, tek başına saygı ve hayranlığı hak eden önemli bir oyunculuk performansı demektir. Lİ 


Bilgisayar dünyasında öğrenmek istediğiniz herşey 
PC Magazine Türkiye'de... 


TÜRKİYE 
Bilgisayar Dünyanızın Ufkunu Genişletin 


irkaç ay boyunca, herkes 

dinozorlardan söz ediyor. 

Dinozorlu oyuncaklar, tişörtler, envai çeşit ürünler, 

gazetelerde ve televizyonlarda dinozorlarla ilgili “bilimsel” tantanalar... Sonra birden, vampirlere takıyoruz. Her yeri vampir hikayeleri kaplıyor, herkes vampirlerle ilgili birtakım “ayrıntı”lardan söz ederek hava atıyor... Daha ciddi konular mı istiyorsunuz? Yine aylarca, Avrupa'da, Amerika'da ya da Hollywood'u takip edebilecek aşamaya gelmiş 3. dünya ülkelerinde, hangi gazeteyi açsanız aynı konuyla ilgili bir yazı buluyorsunuz: “Kadın, erkeği cinsel yönden taciz eder mi? Ederse ne olur?” 

Onlar ne düşüneceğimizi, ne hayal edeceğimizi belirliyorlar. Hollywood'un tanrılarından söz ediyoruz. Ne kadar güçlüler değil mi? İçlerinden birinin aklına birşey geliyor, bunu beyazperdede canlandırıyor ve milyonlarca insanı etki altına alıyor... 

Bu fazla “soyut” mu yoksa? Peki... Gelelim en büyük güç ölçülerin- den “para”ya. Onlar bir film yapıyorlar, dünyanın dört bir yanındaki insanlar seyrediyor ve bir hesap yapılıyor... Trilyonlar, trilyonlar... Artık, oyuncular milyonlarca dolar alıyor film başına. Senaristler bile milyonlarca dolar kazanıyor. Hollywood dünyanın en büyük şirketi aynı zamanda... Devletleri satın alabilecek güçte... 

Bu yüzden, Hollywood'da büyük olmak, dünyada büyük olmak anlamına geliyor. İşte Hollywood'un en güçlüleri, Hollywood'un 100 tanrısı, modern mitoloji dersleri... 


ilk 10: Zeus ve yakın çevresi 


1. STEVEN SPIELBERG 

Geçen yıl: O “1 numara” olmak için doğmuş. Tabii ki geçen yıl da “İ numara”ydı... 

Ünvanı: Düşler Tanrısı 

Marifetleri: Ne yapsa olay oluyor. 


l 


VK 


dersleri 


“Premiere” dergisinin geleneksel “Power 100” araş- 


tırması, dünyaya hükmeden Hollywood'un en güçlü yüz ismini ortaya çıkarıyor. Güçleri abartılmış değil, onlar gündem belirliyor, moda üretiyor, kavramlar 


uyduruyor, kamuoyu yaratıyor. Hollywood'da en güç- 


lü 100 isim ya da “Modern Mitoloji Dersleri”... 


m m mn m 


insanları nasıl eğlendireceğini, nasıl heyecanlandıracağını, nasıl duygulandıracağını çok iyi biliyor. Gücü tartışılır gibi değil. O “E.T."nin, “Jaws”ın, “Indiana Jones”un, “Jurassic Park”ın babası. Milyonlarca insan onun filmlerine koşuyor, koşuyor, koşuyor. Coca Cola imparatorluğu gibi birşey Steven Spielberg, her 


gün dünyanın dört bir yanında kimbilir kaç insan onun ürettiği bir hayali satın alıyor. “Ciddi” takıldığı filmi “Schindler'in Listesi”yle Oscar'ları 


| topladı ve gücüne güç ekledi. Tabii 


bunlar gücünün kaynakları. Buralar- dan elde ettiği gücü yapımcılıkla maddeleştiriyor. En son, ortağı Jeffrey Katzenberg'le (bu listedeki 8. 


isim), “Dream Works” şirketini geliştirerek dünyanın en büyük düş fabrikası haline getirmek üzere, depderin cepli David Geffen'le güç birliğine gittiler. Bu dönemde, çok büyük yapımlarda onun parmak izlerini göreceksiniz, Örnekler mi? “Jurassic Park”, “Taciz” (Disclosure) gibi filmlerin hikayelerine imza atan Michael Crichton'un “Twister”inı çekmek üzere, “Temel İçgüdü”nün görüntü yönetmeni ve “Speed”in de yönetmeni olan Jan De Bont'u kiraladı. Crichton'a “Jurassic Park 2"yi yazdırıyor. 
Özel efekt şenliği “Sevimli Hayalet Casper” ve Clint Eastwood'la Meryl Streep'in oynadığı “The Bridges of Madison County” yolda... 


i Gücü; Başedilmez yeteneği ve muh- 


teşem reklam zekası... O ve ortakları, “Dream Works”e 100 milyon dolar yatırdılar. Küçük ortakların yatırımları da cabası... 

Zaafı:; Bakalım, bu hayalci Tanrı bu kadar büyük bir imparatorluğu idare edebilecek mi? “E.T.”yi ya da “Jurassic Park”ı yaratan ruh, disiplin, otorite ve “düz düşünme” yetilerini de içermeyebilir çünkü... 

Özel: “The Bridges of Madison County”ye kadın oyuncu bulmak için aylar harcadıktan sonra, Clint Eastwood'un kendisine danışmadan 
Meryl Streep'i seçtiğini öğrendi. 


2. MICHAEL OVITZ 

Geçen yıl: Hemen aşağıda, 3. basamaktaydı, buraya çıkmak için bir adım atması yetti. 

Ünvanı: CAA Ordusu Generali Marifetleri: Adrian Lyne, Eddie Murphy, Hugh Grant ve Billy Crystal'i kaparak, rakip ICM'e darbe indirdi. 
Bütün telekomünikasyon dünyasıyla çok güçlü ilişkiler kurdu. İŞ ilişkilerini sağlamlaştırma yöntemleri oldukça ilginç. Walt Disney'in başkanı Michael Eisner by-pass ameliyatı geçirdikten sonra, Michael Ovitz yanında oturuyordu. 

Gücü; Daima yığının ilerisinde, fazlasıyla atılımcı ve gözükara. Hollywood'un büyük güç oyununun oyuncuları arasında, düşmanlarını gerçekten 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cezalandıran bir tek o var. 

Zaafı: Yeteneğinin, hırsının kontrol altında tutulması çok zor. “Keskin sirke” durumuna düşme tehlikesi var... Ayrıca, her zaman göründüğü kadar etkili olamayabiliyor. Kevin Costner'ı “Waterworld”ün starı olmamaya ikna edemedi... Steven Spielberg'in ajanı olabilir ama, Dream Works ailesinin gerçek bir üyesi değil. 

Özel: Ajanları, rakip ICM'in müşteri listesini beşe böldüler, Ve çiftler halinde, her bir listedeki müşterileri etki altına alıp ele geçirmeye çalıştılar. 


3. MIĞHAEL EİSNER 

Geçen yıl: Perde arkasındaydı Ünvanı: Walt Disney'in Başkanı Maritetleri: “The Lion King” ve “Santa Clause” ile büyük bir Wall Street başarısı yakaladı. Animasyon olmayan ilk parlak yapımı “Guiz Show”la öylesine büyük bir başarı kazandı ki piyasada kendisini en sevmeyen adam sayılan Jeffrey Katzenberg'i bile bir anlamda altetti. 

Gücü: Hayalgücünüzü serbest bırakın: Siz ne kadarını yakıştırırsanız, O kadar güçlü. Hollywood'a küçük bir çocuğun oyuncaklarıyla oynaması kadar doğal bir şekilde oynuyor. 
Zaafı: Kendisine kötülük edildiğinde bunu unutmuyor, üstelik ahbaplarının sayısı da fazla değil. Katzenberg giderken ona 100 milyon dolarlık tazminatını vermedi. Ayrıca şirkette, Katzenberg'i sevenlere özellikle iş 


vermiyor. Bu da onun adına hiç de artı puan sayılmaz. 


4. BOB DALY VE TERRY 
SEMEL 


Geçen yıl: Biraz daha güçlüydüler. Yerleri ikinci basamaktL. 
Ünvanı: Warner Bros'un yönetim kurulu başkanları. 
Marifetleri: Yapımcılığını üstlendiği “Wyatt arp” ve “Love 
Affair” adlı filmlerinin çok başarılı olacağı sanılıyordu. Oysa sonuç hiç de öyle olmadı. 
Ama “Katil Doğanlar”, “Brave 
Heart”, “Tehdit”, “Taciz” ve “Vampirle Görüşme” parsayı toplayan yapımlar oldu. Şimdilerde ise “Batman Forever”, “Kuşatma Altında 11” ve “The Bridges of Madison Gounty” filmlerinden çok umutlu. 
Gücü; Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar... 
Hollywood'un çalkantılı ortamında bile sükunetlerini daima korumaları, onlara hep kazandırıyor. Sadece bu özellikleri sayesinde, kötü bir yılı bile karla kapatabiliyorlar. 
Zaafı: Ellerinde çok sayıda yıldız var, bu durumu sürdürebilmek için onlara zaman zaman gerçekten manasız kaçan miktarlarda paralar bağlıyorlar. 
Warren Beatty, “Love Affair” için tam 
9 milyon dolar alacak. Hiç de akıllıca 
bir yatırım sayılmaz. 
Özel: Semel, telefonda bırakılan notlara -özellikle bir yıldızdan gelmemiş- se- asla cevap vermiyor. 


5. JONATHAN DOLGEN 

Geçen yıl: Çok hızlı bir yükseliş. Geçen yıl 10. sıradaydı. 

Ünvanı: Viacom Entertainment Group'un Yönetim Kurulu Başkanı. 
Marifetleri: Hollywood'un 
Bobdole'u sayılır. Frenk Biondi'nin bütçesi 4 milyon doların üstündeki filmler sözkonusu olduğunda sergilediği cimriliği altetmeyi başardı. Douglas-Reut- 

her Production Company'yle 

bir sözleşme imzalamak için Londra'da tam 17 gün kaldı. 
Kathleen Kennedy'nin “An Indian in the Cupboard” adlı filminin çekimlerine 10 gün kala, 


projeyi iptal etti. Yeniden başlamak için tek bir koşulu vardı: Bir diğer stüdyonun en az 45 milyon dolarla projeye ortak olması. Bu koşulu Columbia ile sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi. 

Gücü: Çok kararlı. Bir sözleşmeyi imzalamak için masaya oturduğunda, sigaralarını, kurşunkalemlerini, haplarını ve uzun bir süre ayakta kalabilmek için gerekli herşeyini çıkarıyor ve sözleşme imzalanana kadar ne kendisi kalkıyor masadan, ne de karşısındakinin kalkmasına izin veriyor. 
Zaafı: Konuşurken, hiç temkinli sayılmaz. Dilini tutması gerektiği zamanlarda bunu asla başaramıyor. 

Özel: “Forrest Gump”'ın film haline getirilmesinin tamamen kendi buluşu olduğunu sanıyor (oysa değil). 


6. TOM HANKS 

Geçen yıl; Başarısını küçümsememek gerek. Geçtiğimiz yıl 29. sıradaydı. 

Ünvanı: Bay Popüler. 

Marifetleri: “Forrest Gump” gibi küçük bir projeyi, tüm zamanların en başarılı 4. filmi haline getirmeyi başarabilecek tek oyuncu oydu. Bu iş için canla başla çalıştı, hatta senaryonun yazılmasında büyük emeği geçti. Şirket maliyeti yüksek bulduğu için iki sahnenin çekimini iptal etmeye karar verince, o sahnelerin parasını kendi cebinden ödedi. Karşılığında da filmin tanıtım kampanyasında ken- 


di yüzünün kullanılmamasını talep etti. Yakında “Apollo 13” ve “Toy Story”de rol alacak. Şu sıralar üzerinde çalıştığı birkaç senaryo daha var. 
Gücü: Büyük oyuncu. Büyük insan. 
İstisnasız Hollywood'daki herkes onunla çalışmaya can atıyor. 

Zaafı: Çok eskilerde değil, daha birkaç yıl önce, son derece küçümsenmişti. En çok da “Şenlik Ateşi”nin başarısızlığı yüzünden. Kabul edersiniz ki büyük hata. 

Özel: Harvard Üniversitesi'nin geleneksel Puding Bayramı'nda yaptığı konuşmada “Burası ne kadar da iyi bir kolejimiş” demişti. 


7.TOM CRUİSE 

Geçen yıl: Değişen birşey yok. Geçen yıl da 7. olmuştu. 

Ünvanı: Vampir çocuk. 

Marifetleri: Bebek yüzlü bir yakışıklı olarak posterlerde ve gençlik dergilerinin renkli köşelerinde unutulup gidebilirdi. Oysa öyle olmadı. işinde son derece hırslı. Proje seçimlerinde çok titiz. Bu titizliğinin ve hırsının meyvelerini de alıyor elbette. “Vampirle Görüşme”nin kazandığı başarı ortada. Şimdilerde ikincisinin çekileceği konuşuluyor. Tabii ki başrolde gene Tom Cruise olacak. “Görevimiz: Tehlike”yi de unutmamak gerek. Ücreti giderek yükseliyor. 

Gücü: Yakışıklı. İyi oyuncu. Sadık. İyi bir senaryodaki tahtırevan -yani başrol- daima ona teklif ediliyor. 

Zaafı: Fazla kontrollü olduğunu söylemiş miydik? Bu da zaman zaman durumu eğlenceli olmaktan çıkarıp tam bir facia haline getirebiliyor. 
Özel: Paramount yetkilileri, “Görevimiz Tehlike”nin bütçesinden kesinti yapmak için üşenmeden kalkıp Londra'ya gittiler. 


8. JEFFREY KATZENBERG 
Geçen yıl: Kendisi için üzücü ama geçen yıl 4. sıradaydı. 
Ünvanı: Saltanatı kısa süren büyük patron. 

Marifetleri: Bazı düşüşler, aslında yükseliş demektir. Bakın, sizi işten kovduklarında neler olabilir. 
Hele portföyünüzde başarısı kanıtlanmış birçok ünlü yapım da 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varsa. Kendi şirketinizi kurarsınız ve bundan sonra yeteneklerinizi başkaarının para kazanması için de- 

011. kendi küpünüzü doldurmak 

için kullanırsınız. Hele yeni kurduğunuz Dream Works adlı şirketteki ortaklarınızdan biri Steven Spielberg olursa, keyfinize 

hiç diyecek olmaz. 

Gücü; Başarısı tamamen kendi gücünden kaynaklanıyor. Energizer pillerinin simgesi olan sevimli tavşancığin hiç etkisi yok. 
Disney firmasından ayrılırken ardında ulaşılmaz bir başarı rekorları listesi bırakmıştı. i 

Zaatı: İşinde başarılı ama iş konularında son derece saçma davranabiliyor. Disney'den hakettiği parayı almadan ayrılması gibi. 

Özel: Iyi bir film yapmak için parasını son kuruşuna kadar gözden çıkarabiliyor. 


9. SHERRY LANSING 

Geçen yıl: Uğursuz rakamdan kurtuldu. Geçen yıl 13. olmuştu. 

Ünvanı; CEO, Motion Pictures Group ve Paramount Pictures'ın Yönetim Kurulu Başkanı. 

Marifetleri: Bir ihtimal, o olmasaydı, “Açık Tehlike”, “Uzay Yolu” ve tabii ki “Forrest Gump” olmayabilirdi. Kafasına koyduğunu muhakkak gerçekleştiriyor. Mel Gibson ile Sophie Marceau'nun başrolleri oynadıkları “Brave Heart” da tümüyle onun çabaları sayesinde ortaya çıkabildi. 

Gücü: Eski ve başarısız bir fotomodel olduğu halde, yapımcılığı çok kısa sürede öğrendi. İşinde en iyilerden biri. 

Zaatı: Asla kötü ve sert olamıyor. Bir oyuncuya, başrolü oynayacağını sandığı filmin çekimlerini iptal ettiklerini söyleyemiyor sözgelişi. Bu tip angaryaları her zaman başkalarına yüklüyor. 

Özel: “Forrest Gump”! film haline getirmenin sadece kendi orijinal fikri olduğunu sanıyor (tabii ki yanılıyor). 


10. SID SHEINBERG 
Geçen yıl: Perde arkasındaydı. 
Ünvanı: MCA'in başındaki adam. 
Marifetleri: MCA Japonlara satıldığı 


zaman herşeyin bittiği zannedilmişti. 
Oysa hiç de öyle olmadı. O ve Lew Wasserman, şirketin yeni sahiplerine diledikleri herşeyi kabul ettirebildiler, 


© MCA artık devlerden biri. 


Gücü: Spielberg'le çok güçlü bağları ve sağlam bir dostluğu var. 

Zaafı; Eh, şirket satıldığından beri son söz artık ona ait değil. 

Özel: Dream Works'de hissesi olsun istiyor. 


11.J0E ROTH 
Ünvanı: Walt Disney Motion Picture Group'un Yönetim Kurulu Başkanı. 


12. JIM GARREY 

Ünvanı: Komik meteor. 

“Pat Detective”le iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ama “Maske” tüm 
masraflar çıktıktan sonra geride 70 
milyon dolarlık bir kar bırakınca, güç kazanmaya başladı. “Dumb and the Dumber”ın ardından “Batman Forever”da Robin Williams'ın rolünü alınca muhteşem bir yükseliş sergilemiş oldu. Yetenekleri tartışılmaz. Yüzünü şekilden şekile sokabiliyor. Üstelik öteki komedyenlerin aksine yakışıklı da. Özellikle gençlerin ilahı. Geçenlerde senaryosunu beğenmediği bir güldürü filminde oynamayı -kabul etseydi 18 milyon dolar alacaktı- reddetti. 


13. MEL GIBSON 
Ünvanı: Oyuncu-yönetmen-yapımcı. 

“Gelibolu” ve “Mad Max” gibi iki önemli Avustralya yapımı yakışıklı bir oyuncuyu tanıtmıştı sinemaseverlere, Zaman içinde yakışıklılığının yanısıra, ne kadar üstün yeteneklere sahip olduğunu da kanıtladı. İlk yönetmenlik denemesi olan “Yüzü Olmayan 


Adam” da çok iyiydi. Hala en seksi 

erkekler listesinde başı çekmeye devam ediyor. Üstelik sigarayı da bıraktı. Artık onu durduracak kimse yok. 


14. TOM POLLOCK 
Ünvanı: MCA Motion Pictures Group'un yöneticilerinden. 


15. PETER CHERNIN 
Ünvanı: Fox Filmed Entertainment'ın başındaki adam. 


16. MICKEY SCHULHOF 
Ünvanı: Sony Corporation of America'nın Başkanı. 


17. HARRISON FORD 

Ünvanı: Film yıldızı. 

Aksiyon filmlerinin aranan ismi. Ancak yakında onu, romantik bir güldü- 


I rüde de izleyeceğiz. Sidney Pollack'ın 


yöneteceği Sabrina'da başrolü Julia Ormond'la birlikte oynayacak. Bunun büyük bir riski göze almak anlamına geldiğini unutmamak gerek. Düşün- 


, senize 40 yıl önce Humphrey Bo- i gart'ın oynadığı bir rolü yeniden yo- 


rumlayacak. 


18. ROBERT SHAYE 
Ünvanı: New Line firmasının Yönetim Kurulu Başkanı 


19. HARVEY AND 

BOB WEINSTEİN 

Ünvanı: Miramax demek, onlar demek. 


20. RON MEYER 
Ünvanı; CAA'nın Başkanı. 


21. ROBERT ZEMECKIS 
Ünvanı: Tüm zamanların ikinci en başarılı yönetmeni. 

Uzun yıllar gişe geliri getireceği kesin filmlere imza attı ve ticari başarısını kanıtladı. Ancak küçük bütçeli ve fazla ilgi çekmeyecek sanılan “Forrest Gump”a, hem de birçok yönetmen reddettikten sonra el atınca, son yılların en başarılı filminin de yaratıcısı oldu. Kimse boşuna sahiplenmesin. 
“Forrest Gump” onun filmi. Şimdiler- 


de oyuncu karısı Mary Allen Trainor'! 
büyük bir yıldız haline getirmeye çalışıyor. 


22. DAVID GEFFEN 
Ünvanı: SKG'nin herşeyi. 


23. KEVİN GOSTNER 

Ünvanı; Kifayetsiz muhteris. 
“Kurtlarla Dans”la aldığı Oscar'lar onu galiba şımarttı. Ardından bir dolu büyük bütçeli projeye el attı ve hepsini batırdı. “Wyatt Earp”ün ardından bakalım daha başka hangi görkemli başarısızlıkların “parlak ismi” olacak. 
Sırada “Waterworld”, “The War”, “Fishtar” var. 


24. ALAN LEVİNE ve 

MARK GANTON 

Ünvanı: Sony Pictures'in Yönetim Kurulu Başkanı. 


25. ARNOLD 
SCHWARZENEGGER 

Ünvanı: Şöyle desek uygun olur mu? 
Alüminyum Adam. 

Tam bir para makinesiydi. Gene de öyle olmadığını söyleyemeyiz ama artık adı, görkemli aksiyon filmleri ya da bilim-kurgularla değil, yalnızca güldürü filmleriyle anılacak gibi görünüyor. Üstelik George Bush'un spor danışmanlığı görevinden de oldu. 


26. MİCHAEL DOUGLAS 
Ünvanı: Kocamış günahkar. 

“Temel içgüdü”deki şok yükselişinin ardından “Taciz”de Demi Moore'un tacizine uğramaktan da hiç şikayetçi görünmüyor doğrusu. Hollywood'da filmlerinin başarı kazanacağına kesin gözüyle bakılan üç beş oyuncudan biri. 


27. ROB REİNER 


Ünvanı: Castle Rock'ın kralı. 


| 28. DEMİ MOORE 


Ünvanı: Amerika'nın en çok arzulanan kadını. 

Listedeki ilk kadın oyuncu. “Taciz"in akıl almaz başarısının ardından “Striptease” filminde oynamayı kabul etti. Bunun için tam 12 milyon dolar alacak. Nathaniel Hawthorne'un 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“Scarlet Letter” adlı romanından uyarlanan filmde rol alacak. “Gaslight Addition” başarılı olursa, yapımcı olarak da yerini sağlamlaştırmış olacak. 


29. CLINT EASTWOOD 

Ünvanı; Son silahşör. 

Bruce Beresford kusura bakmasın. 
Eastwood, “The Bridges of Madison County”yi hem yönetiyor, hem de filmin başrolünü oynuyor. Üstelik başrolde kendisine eşlik edecek olan oyuncuyu filmin yapımcısı Steven Spielberg'e danışmadan seçebilecek kadar da güçlü. Akla şu Sorular gelmiyor değil: Neden Meryl Streep? 
Jessica Lange'in nesi vardı ki? Ama keyif onun, kim karışır... Eastwood'un bir özelliği de Sidney Lumet'dan sonra Hollywood'un ikinci en hızlı yönetmeni oluşu. Yukarıda sözünü ettiğimiz filmi 42 günde çekti. 


30. ROBIN WILLIAMS 

Ünvanı; Sevimli komik adam. 
iskoçyalı yönetmen Bill Forsyth'ın yönettiği “Being Human” ticari açıdan başarısız olunca, Warner 
Bros'un gözünden düştü. Böylece “Batman Forever”da oynayacağı rol, Jim Carrey'e gitti. Gene de aranan oyuncu olma özelliğini yitirmedi. 
Coppola'yla “Jack”i çekiyor. “Birds of a Feather” ve “Jumanji” de sırada... 


31. JAMES CAMERON 

Ünvanı; Geçen yılın Kevin Reynolds”ı. 

“Gerçek Yalanlar”ın tüm haklarını Fox'a devretti. Eski karısı Kathryn Bigelow'un yöneteceği “Strange Days” adlı filmin senaryosunu Ralph Fiennes ile birlikte yazdı. Ayrıca yapımcılığı da üstlendi. Şu sıralar Carolco için “Örümcek Adam”ın senaryosunu ve taslaklarını hazırlıyor. 


“Bayılırım Belaya” filminin başarısız olması hiç de onun suçu değildi. Aynısı “Hazır Giyim” için de geçerli. 
Ama artık zaman para kazanma zamanı ve Julia Roberts kendini yeniden kanıtlamak zorunda. Özellikle “Mary Reilly”nin iptalinden sonra... 
Şimdilerde önünde iki proje var. Biri, Calliga Khourie'nin “Thelma ve Louise"den sonra yazdığı ilk senaryo olan “Game of Love”, ikincisi “Özel Bir Kadın Il”... 


34, SYLVESTER STALLONE 
Ünvanı: Denizaşırı kas yığını. 
Amerikan seyircisi “The Specialist”den hiç hazzetmedi. Oysa Avrupalılar filme bayıldılar. Dolayısıyla Siy artık Avrupa'da ülkesinde olduğundan daha güçlü. Ya da başka bir deyişle, onun filmleri artık Avrupa pazarı düşünülerek tasarlanıyor. Şu sıralar “Judge Dredd”i çekmekle meşgul. 


35. FRANK MANCUSO 

Ünvanı; Metro Goldwyn Mayer ve United Artist firmalarının yönetim kurulu başkanı. 


36. ROBERT REDFORD 
Ünvanı; Bağımsız Güneş Kralı 

“Guiz Show"u yönetti. Eksiksiz bir başarıydı. Genç yönetmen adaylarına sağlam bir eğitim veren ve ardından filmlerini çekmeleri için onlara para ve imkan sunan Sundance Enstitüsü'nü kurduğundan beri bağımsız Sinemacıların ilahı haline 


geldi. Sadece ticari başarısı dolayısıyla değil, meslekdaşlarına kabul ettirdiği saygınlığı dolayısıyla da çok güçlü. 


37. RICHARD DONNER ve 
LAUREN SHULER-DONNER 
Ünvanı: Sırasıyla Yapımcı-yönetmen ve yapımcı. 


38. ARNON MILCHAN 
Ünvanı; Yatırımcı, ayrıca New Regency'de yapımcı. 


39. SCOTT SASSA 


Ünvanı: Ted Turner'ın sağ kolu. 


40. OLIVER 
STONE 

Ünvanı: Melankolik. 
“Katil Doğanlar” doğrusu başarısız Sayılmazdı. Ancak bu filmin başarısı, Stone'un 
“Evita” ve “Noriega” 
için para bulmasını sağlayamadı. “Nixon” 
için para bulmaya çalıştı, bu da mümkün olamadı. Şimdilerde hayli kırgın bir şekilde 
“Maymunlar Cehennemi” filmini yeniden çekmeye çalışıyor. 


41. JOHN HUGHES 
Ünvanı: Hafif Güldürüler Kralı 


42. SCOTT RUDIN 
Ünvanı: Paramount'un proje kaşifi. 


43. SEAN GÖNNERY 
Ünvanı: ihtiyar delikanlı. 


44. BRAD PITT 

Ünvanı: Gündüz yakışıklısı 
Sağolsun, “Vampirle Görüşme” 
ve “İhtiras Rüzgarları”... 


32. JEFF BERG 
Unvanı: ICM'in Yönetim kurulu Başkanı. 


Brad Pitt, onlar sayesinde artık bir yıldız. Tabii, menajeri Cynthia 
Pett'in çabalarını da göz 


33. JULİA ROBERTS 
Ünvanı: Talihsiz masal prensesi. 


ardı etmemek gerek. Sırada başrolünü oynayacağı iki proje var. David Fincher'ın yöneteceği “Seven” ve Terry Gilliam'ın yö- 


| neteceği “Twelve Monkeys”... 


45. TIM BURTON 

Ünvanı; Sapkın alim. 

Başrolde kadın giysileri giymeyi kabul eden Johnny Depp olmasaydı, 
“Ed Wood” ticari açıdan başarı kazanır mıydı bilinmez. Yapımcılar filmi pek de beğenmediler çünkü. Ama 
Tim Burton gene de bildiğini okumaya devam ediyor. Şimdilerde stop motion tekniğiyle, “James and the Giant Peach” adlı bir animasyon çekiyor. Onu tamamlayınca “Mars Attack” adlı bir filmi yönetecek. 


46. RON HOWARD 
Ünvanı; İyi çocuk. 


47. JODIE FOSTER 

Ünvanı: Oyuncu-yönetmen-yapımcı. 
“Maverick”in ardından “Gump'ın Gelini”nde, pardon “Nell”de oynadı. Robert Redford'un teklif ettiği “Crisis in ihe Hot Zone”da oynamayı da reddetti. Artık sadece kendi yöneteceği filmlerde rol almak istiyor. Ya da filmi başkası bile yönetecek olsa, oynayacağı rolün zorlayıcı bir yanı olmasını... “Home for the Hollidays” şu sıralar üzerinde çalıştığı proje. 


48. IVAN RETTMAN 
Ünvanı: Geleneksel Güldürülerin Kralı 


49. ADRIAN LYNE 

Ünvanı: Skandallar ustası 

Filmlerini saymaya gerek var mı? 
“Flashdance”, “Foxes”, “Öldüren Cazibe”, “Dehşetin Nefesi”, “Ahlaksız 


şekilde büyük başarı kazandı. Onun yöntemi skandal yaratmak. Eleştirmenler beğenmese de aldırmıyor. 
Seyirci beğeniyor ya. Şimdi üzerinde çalıştığı proje, “One Night Stand”. 


50. JACK RAPKE 
Ünvanı: Tim Burton, John Hughes, 


jeri. 


51. PAUL VERHOEVEN 


Ünvanı: Şiddet ve şehvet ustası 


52. MIGHAEL CRICHTON 
Ünvanı: Hollywood için en çok para eden romancı. Aynı zamanda senarist ve yapımcı... 


53. ED LIMATO 
Ünvanı: ICM'in aktör ajanı 


54. MARTIN SCORSESE 
Ünvanı: Amerikan sinemasının büyük ustası 


50. JAKE BLOOM 


Ünvanı: Aksiyon pazarlamacısı... 


56. OUENTIİN TARANTINO 


Ünvanı: X Kuşağı kahramanı 


57. BRIAN GRAZER 
Ünvanı: Yapımcı... 


58. JONATHAN DEMME 
Ünvanı: Hollywood'un en sevilebilir yönetmeni... 


59. KEANU REEVES 


Ünvanı: “Hız” düşkünü... 


60. CHRIS GOLUMBUS 
Ünvanı: Komedi yazarı ve yönetmeni... 


61. JOEL SCHUMACHER 


Ünvanı: İyi yönetmen 


62. KATHLEEN KENNEDY ve FRANK MARSHALL 
Ünvanı: Yönetmen ve yapımcı ikili... 


Teklif”... Yaptığı her film şu yadabu | 


Robert Zemeckis, Ron Howard, Ha- | rold Ramis gibi yönetmenlerin mena- | 


ş 


63. SYDNEY POLLACK 
Ünvanı: “Birinci sınıf” yönetmen... 


64. RENNY HARLIN 
Ünvanı: Finlandiya asıllı yönetmen... 


65. JAY MOLONEY 


den. Ona “Oviiz, JR.” da deniliyor. 
(Ovitz için listenin en tepelerine, 2. 
sıraya bakabilirsiniz...) 


66. JIM WATT 


Ünvanı: |CM'in yöneticilerinden 


67. BRUCE WILLIS 


Ünvanı: “Zor ölen” adam... 


68. JACK NIGHOLSON 


Ünvanı: Bay Karizma 


69. DANNY DEVITO 
Ünvanı: Oyuncu yapımcı... 
70. RICK NIGITA 


Ünvanı: CAA'nın ortaklarından 


71. STEVEN SEAGAL 
Ünvanı: Bay Aikido 


72. BERT FİELDS 
Ünvanı: Büyük yıldızların temsilcisi... 


| 73. MİCHAEL KUHN 


Ünvanı: PolyGram Filmed Entertainment'ın başkanı 


74. BARRY LEVİNSON 
Ünvanı: Kariyer tedavisi gören hasta yönetmen... 


80. ARNOLD KOPELSON 


Ünvanı: CAA şirketinin “genç”lerin- | 82. JOHN GRISHAM 


| Ünvanı: Warner Bros.'un yapım 
! başkanı 


75. SHARON STONE 


Ünvanı: Baştan çıkarıcı 


76. ARNOLD RIFKIN 
Ünvanı: William Moris Film Departmanı'nın başkanı... 


77. MICHAEL DE LUCA 
Ünvanı: New Line Cinema'da yapım başkanı... 


78. JOE ESZTERHAS 
Ünvanı: Senaryo ustası 


79. DENZEL WASHINGTON 
Ünvanı; Acil durumların adamı... 


Ünvanı: Yapımcı 


81. RIGHARD LOVETT 
Ünvanı: CAA'nın güçlü isimlerinden 


Ünvanı: Yazar, daha doğrusu “Hollywood'a yazar”... 


83. ANDY VAJNA 
Ünvanı: Cinergi Productions'ın sahibi... 


84. FRANCIS FORD COPPOLA 
Ünvanı: Büyük yönetmen, büyük işbilir... 


85. JOEL SİLVER 
Ünvanı; Yapımcı 


86. CASEY SILVER 
Ünvanı: Universal Pictures'iın başkani 


87. PETER GUBER 
Ünvanı: Yapımcı 


88. BRUCE BERMAN 


89. DON SİMPSON ve 
JERRY BRUCKHEIMER 
Ünvanı: Büyük olayların yapımcısı 


90. WINONA RYDER 


Ünvanı: X Kuşağı Prensesi 


91. TOM CLANCY 
Ünvanı: Aksiyon yazarı 


92. VİCTOR KAUFMAN 


Ünvanı: Savoy Pictures”ın başkanı 


93. MIKE NICHOLS 


Ünvanı: Yönetmen ve yapımcı 


44. AMY PASCAL 
Ünvanı: Turner Pictures'un başkanı 


95. JAMES L.BROOKS 


Ünvanı: Uzlaşmaz sinemacı 


96. NICK STEVENS 
Ünvanı: UTA ajanı 


97. LAURA ZISKIN 


Ünvanı: Fox 2000'in yöneticisi 


98. EDDIE MURPHY 
Ünvanı: Zayıf düşen süperstar 


99. WENDY FINERMAN 
Ünvanı: “Forrest Gump”'ın yapımcısı 


100. GLEN KEANE 
Ünvanı: Disney animatörlerinin “1 Numara”sı... 
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AZİRAN 
1995 


II... belirli roller için belirli klişeler vardı. 
Belki çok derin değillerdi ama, hem çok canlılardı, hem de toplumun bilincini ve bilinçaltını çok iyi yansı- 


tıyorlardı... Onları hatırla- 


maya ne dersiniz? Biraz 


nostalji, biraz eğlence... 


ürk sinemasında değişmez rollerin değişmez kişileri vardır. Örneğin iyi yürekli bir anne, içkiye 

düşkün baba, doktor, hakim, 

genç kızları uyuşturucuya alıştıran adam, aşçı, savcı gibi rollerde genellikle belirli kişiler rol alırlar. Artık sadece eski Türk filmlerinde gördüğümüz bu kural seyirciyi öylesine alıştırmıştır ki, bir oyuncuyu görür görmez filmin kendisi için sıkıcı mi, sıcak mı, heyecanlı mı, komik mi olacağını anlayabilir seyirci... 

Baba, anne ve kötü adamlardan bazıları yerlerine öyle oturmuştur ki, sinemacı o rolde bir başkasını düşünemez. 

Aslında, ayrıntılara inmeye kalkınca, Türk sinemasında birbirinden ilginç çok sayıda tip vardır. Sözgelişi, bırakın iyi adam - kötü adam ya da anne - baba gibi temel ka- 


tipler k 


Türk sinemasında arnavalı 


lıpları, “görgüsüz kızı sosyeteye girmek üze- 


re eğiten züppe öğretmen” bile, bir tip olarak yerleşmiştir Yeşilçam'da. Çatal-bıçak tutmayı öğretirkenki tavırları, güzel yürümeyi öğretme yöntemleri hep aynıdır. 
Umutsuz hastalıklar bile bir tip çerçevesin- 


de verilir: Kız film boyunca kısık kısık öksürür, filmin üçüncü çeyreğinde yatağa düşer, sonunda da ölür... 

Kısacası, ayrıntılara inersek, tipler saymakla bitmez. Biz yalnızca temel tipleri hatırlayalım dedik, iyi eğlenceler... 
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İnsan onları ya açıkça sever, ya gizlice... o kadar içtendiler ki, ailenin sevimli ve yaşlı üyesi gibi, yüzeysellik hir kusur oluşturmuyordu onlarda. 
Yeşilçam'ın en hatırlanmaya değer yanıydı onlar. Derin değildiler ama, çok canlıydılar. 


ANNELER 


İyi annelerin de kötü annelerin de kendi aralarında farklı farklı türleri vardır. En ilginç anne tipleri olarak, iyi uçta “Fedakar, tek varlık sebebi çocuklarının iyiliği olan” 


anneyi ve kötü uçta da “Maddi ve toplumsal hırsları çocuklarının iyiliğinin önünde gelen entrikacı anne” tipini gösterebiliriz. 
İyi annenin kaderi, kötü bir dünyanın tuzaklarına kapılmış oğluna, gecenin bir saatinde ağlamaklı bir sesle “Oğlum, gidiyor 


musun?” diye sorup, “N'evet anne, sen uyu, beni merak etme” yanıtını almaktır. (Eğer bu sahnede oğul dışarıya çıkmadan önce kamera biraz daha evin içinde oyalansaydı, annenin “Allah belanı versin, gidişin olsun da, dönüşün olmasın” diye beddua ettiğini duyabilirdik. Ama iyi annelerin bu tür zaafları gösterilmez...) 

Kötü annelerse, fakir ama altın kalpli (Wwe salak) delikanlıyı bertaraf edecek entrikalar çevirirler ve zengin ama yılan suratlı damat adayını göstererek “Aaa! Kızım, hadi ama, bak Engerek Bey bize ne güzel şeyler almış” derler. Bütün dertleri kızları sayesinde sınıf atlamak ya da daha zengin kötü anneler söz konusuysa sınıflarına zeval getirmemektir. 

Aliye Rona köy filmlerinin değişmez anasıdır. Hem iyi anne hem de kötü anne rollerinde görünür. İyi anneyse otoritesiyle dağılan aileyi toplar, kötü kalpli ağanın karşısına dikilip ailesinin hakkını arar. Aslında, iyi de kötü de olsa, görüntüsü o kadar belirleyicidir ki, anaerkil kabuslardan fırlamış gibidir. Onu asla silik ya da ılımlı bir tablo içinde düşünemezsiniz... 

Adile Naşit komedi filmlerinin iyi anne- 


si ve çocukların sevgilisi... Münir Özkul'la, 


unutulmaz bir ikili oluşturmuştur. Evin içinde anaç tavuk gibi yürür (gerçekten, Jean Reno'nun Leon'daki oyununu saymazsanız, Adile Naşit kadar “tavuksu” oyuncu yoktur), çocuklarının her birine suyuna göre şerbet verir, Münir Özkul'la didişip durur ama çok da sever... Nedret Güvenç şehirli zengin annedir. Kötü anne rolleri ağırlıktadır. Arada bir yumuşak, ama fazla teatral tavırlı, iç bayıcı iyi anne de olur... Kötü anne rolünde olduğunda, oğluna aşık, fakir ama altın kalpli (ve alık) kıza, hayallerini yıkıp bertaraf etmek için “Biricik oğlum Ceberrut, Parababasıgiller'in kızı Duyarga'yla evlenecek, lütfen onların saadetine engel olmayın Küçükhanım” der... Şükriye Atav orta halli veya fakirce, iyi annedir. Saçını süpürge etmekten çekinmez. Görüntüsünden, tavırlarından iyilik akar. Rol aldığı bir filmi rastgele bir yerinden açsanız, onu oğluna sarılmış ağlarken görebilirsiniz. Yüzüne bakar bakmaz düşüneceğiniz ilk şey şudur: “Ne kadın be, kimbilir ne güzel kek yapıyordur...” 

Mualla Sürer bazen iyi anne, bazen kötü anne olur. Ama en çok “cazgır anne”dir... 
Elini beline koyup da, zavallı saf kızını utandırarak rakibesine ya da dünür adayına 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“Kadının, kadının” diye bağırmaya başlayınca yer yerinden oynar. Sınıf atlama çabasıyla kızını “sevdiği”nden koparıp zengin birine “yamar”. Sonra zengin çevrelere dahil olur ve görgüsüzlüğün doruğuna çıkıp iyice bir dağıtır, genç kız yerin dibine girer... 


BABALAR 


Türk sinemasında, baba denilince ilk olarak “gençlerin kavuşmasını engelleyen zengin işadamı baba”lar gelir. Bu en çok rastlanan baba tipidir ve kendi içinde ikiye ayrılır. Birinci tip tümüyle kötüdür ve iflah olmaz, ikinci tipse filmin sonuna doğru “nadim olur” ve yumuşar. Bir de, fakir iyi baba vardır ki, adeta bir fazilet anıtıdır. Saçını süpürge etmekte “iyi anne”den aşağı kalmaz. 

Kötü babanın tipik numarası, “Benim artık Mirasyedi diye bir oğlum yok, seni evlatlıktan reddediyorum” diye bağırması ve yaralı boğa gibi öfkeli bir görüntüyle dehşet saçmasıdır. Bu sahnede, iyi kalpli ama kifayetsiz anne ağlar, reddedilen bahtsız evlat onurlu bir tavırla çeker gider (Aslında, bahtsız evlat, çekip giderken parasız pulsuz ne yapacağını düşünmektedir ve bir şekilde tekrar zengin babasının kanına girmenin planlarını yapmaya başlamıştır bile. Ancak bu, seyirciye hissettirilmez...) 

Vahi Öz, Horoz Nuri tiplemesiyle tanınan, komedi filmlerinin aksi babasıdır. Bu tiplemedeki performansı, kelimenin tam anlamıyla muhteşemdir. Öyle ki, bu tipin, canlılığıyla, Türk sinemasının en unutulmaz tiplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz... 
Hulusi Kentmen burma bıyıklarıyla, görkemli duruşu ve gür sesiyle, otoriter baba 


olmak için mükemmel bir donanıma sahip- 


tir. “Kötü” babadır ama, kötülüğü tırnak içinde kalır. Önce sert davranır, ilkelerinden taviz vermez, statüsüne ve aile adına gölge düşürmek istemez, ama sonunda yumuşar; hele ki, kendi adının verildiği bir torunu olduysa. Türk sinemasına biraz takılıp da, “babacanlık” deyince Hulusu Kentmen'i hatırlamamak mümkün bile değildir... Kadir Savun Orta halli ya da fakir ailenin iyi yürekli, mert, bileği sağlam babasıdır. Yıkılir, ama eğilmez... Nubar Terziyan pamuk gibi, insanın hiçbir kötülük bekleyemeyeceği, sulu gözlü ihtiyar babadır. Onu görür görmez insanın içi ısınır. Bu sevgi dolu tiplemesini, elinde çantayla son anda gelen, fakir odadaki yatağında kısık kısık öksüren hastayı muayene eden doktor rolüne de taşımıştır. 

Münir Özkul mu?... Ah o tatlı müzikler eşliğinde ailenin güzel günlere geri döndüğü sahneler! Keşke gerçek hayatta da, sıcak ve neşeli bir müzik eşliğinde geri dönülebilseydi güzel günlere... Münir Özkul ailenin babasıdır, Adile Naşit de anne tabii. Ailenin başına felaketler gelmiştir. Muhtemelen, zengin ve kalpsiz bir adamın kızına aşık olan oğul yüzünden felakete uğramıştır aile. 
Filmin sonuna doğru, Münir Özkul kötü adamla haysiyet, sevgi, iyilik, dürüstlük üzerine bir konuşma yapar ki, taş olsa dayanmaz. Bu konuşmanın ardından, Frank Capra filmlerinde olduğu gibi, iyilik kazanır, bir seferberlik ruhu içinde hayat topar- 


lanır... 
KÖTÜ ADAMLAR 


Kötü adam tiplemesinin, kendi içinde birçok türü vardır. En ilginç kötü adamlar, 


e 


Türk sinemasının unutulmaz 
“tipler"i o kadar basitti ki, taklit edilmeleri bile mümkün değil. Kötülük, cazibe, masumiyet, ihtiras, sadakat, kurnazlık... Herşey ilk bakışta anlaşılıyordu. 
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kötü kötü bakan, iyi adama saldıran, ama niye kötü oldukları bile belli olmayan kötü adamlardır. Bunlar durur durur kötülük kusarlar ve jönden dayak yerler. Süheyl Eğriboz bu kötü adamların en ünlüsüdür. 
Bunların gülüşleri, bakışları, yürüyüşleri, saçları sakalları hep kötülük etiketleridir, çizgi roman kötüleri gibi, suratlarına bakınca kötü olduklarını anlarsınız... Bir de kötülükleri daha derin, daha başarılı kötü adamlar vardır. Bu kötü adamlara en iyi örnekler, eski filmlerin Ahmet Tarık Tekçe'si, Turgut Özatay ve Erol Taş'tr. Yine eski ve önemli kötü adamlarımızdan biri Kenan Pars'tır. Kenan Pars'ı, ırz düşmanından tutun da düşman ülke subayına kadar her çeşit kötü adam rolünde izleriz... Kötü adamlar içinde, genç kızların meşrubatlarına ilaç koyarak uyuttuktan sonra “iğfal eden”, yılan bakışlı Önder Somer'in özel bir yeri vardır. Önder Somer ekolünün en başarılı takipçisi Nuri Alço'dur. (Bu arada, Önder Somer'in gerçek adının Önder Döşer olduğu da aklınızda bulunsun...) “Tecavüzcü Coşkun” olarak tanınan Coşkun Göğen'se, esrar içen ve ağzından salyalar akarak filmin güzel kızına bakan hippi tiplemesiyle, akıllara zarar bir imaj yaratmıştır... Hayati Hamzaoğlu da, her çeşit kötü adam tiplemesiyle, en çok izlediğimiz kötü adamlarımızdan biridir... 


UŞAK, HİZMETÇİ, 
AHÇI, BAHÇIVAN 


Tümüyle komedi unsuru olarak kullanılırlar. Küçük Yumurcak ya da Ayşecik'in etrafında dört dönerler. Evin beyi ve hanımı uzun süreli bir seyahate gittiğinde, yakışıklı şöför (Göksel Arsoy ya da Ayhan Işık) bey rolü oynar ve zengin bir kızı “kafaya almaya” çalışır, söz konusu hizmetliler de ona yardım ederler. Hep iyi insanlardır. Sadık, ürkek, sevgi dolu, fedakardırlar... Zengin ailenin başına bir felaket çöküp de köşk dagılma aşamasına gelince, yaşlı gözlerle bahçede ya da salonda sıraya dizilip “Bizi bırakmayın” derler ve ateşli kalemler istedikleri kadar bu adamların “burjuva değerlerinin tuzağına düştüklerini” söylesin, gözlerimizi yaşartırlar... Ahçı rollerinde Necdet Tosun, bahçıvan rollerinde Faik Coşkun ve Zeki Alpan, hizmetçi - uşak rollerinde Cevat Kurtuluş ve Sami Hazinses bu tiplemelerin 


en aranan isimleridir... 


Tip 
Fakir, 


iyi anne 


Fakir, kötü anne 


Zengin kötü baba 


Zengin çok kötü baba 


Fakir iyi baba 


Fakir yakışıklı genç 


Fakir güzel kız 


Irz düşmanı kötü adam 


Şımarık genç kız 


Ahçı, uşak, bahçıvan 


Harbi delikanlı 


Çöpçatan kadın 


Köy ağası 
Yaşlı doktor 
Babacan 


komiser 


İflah olmaz hasta 


Çok bilmiş çocuk 


Gözyaşları ve ev yemekleri 


Dedikodular, entrikalar 


Evden kovmak 


Evlatlıktan reddetmek 
İçtenliği ve hayat dersleri 
Azmi ve dürüstlüğü 
Güzelliği ve 


ürkekliği 


Şantaj, hile, kaba kuvvet 


Bedeni, cilveleri ve yetmezse parası 


Sadakat, ezik bakışlar, imalar 


Cafcaflı sözler, yumruklar 


Gevezelik ve entrikalar 


Toprak ve töreler 


Steteskop, endişeli yüz ifadeleri 


Herşeyi silah zaten 


Solgun yüzü ve baygın sesi 


Sapan, iğne, duygu sömürüsü 


“Oğlum, sen mi geldin?” 


“Hem ben de sonca dence rahat etsem fena mı olur?” 


“Ben ne dersem o olacak!” 


“Piçini de al, defol git bu evden.” 


“Belki sizi iyi yaşatamadım ama, insan olmayı öğrettim.” 


“Evet anne, ben geldim.” 


“Gok korkuyorum 
Ferit...” 


“Sen de istiyorsun, numara yapma” 


“Üff! Sen dersten başka birşey bilmez misin kuzum?” 


“Siz olmayınca bu köşkte hayat çekilmiyor Hanımefendi.” 


“Sen bize bakma ablaa, biz hayat üniversitesini bitirmişiz!” 


“Kız deli misin? Bu fırsat bir daha çıkmaz karşına...” 


“Otur hele 
Musa Emmi...” 


“Metin ol evladım...” 
“Eğer bir daha karşıma gelecek olursanız...” 


“Birşeyim yok, biraz üşütmüşüm...” 


“Anne ben bu amcayı çok sevdim.” 


TÜRK SİNEMASINDA TİPLER VE ÖZELLİKLERİ 


Yüksek okul diploması 


Zengin bir damat 
Bir erkek torun 
Aile adının 


korunması 


Dürüstlük, efendilik, namus 


Acımasız zengin adamın kızı 


Gelinlik, küçük bir ev 


Kalçalar, göğüsler, bacaklar 


İçe kapanık iyi aile yakışıklısı 


Yumurcak ya da 
Ayşecik'in şirinlikleri 


Mahallenin namusu, dostluk 


“Esas oğlan”ın arkadaşı 


Köyün dilberi 
Kısık kısık öksürükler 


İyi kalpli suçlular 


Ezan sesi, pahalı ilaçlar 


Camlar, hizmetçiler, küçük esnaf 


Başörtüsü ve şişmanlık 


Yüksek ses ve hafif şişmanlık 


Gür ses ve hafif göbek 


Robdöşambr, çelik para kasası 


Endişeli ama sağlam bakışlar 


Utangaçlık, karamsarlık, ciddiyet 


Düz uzun saçlar, sade giysiler 


Salya, yuvalarından fırlamış gözler 


Dekolte, spor araba, dans 


İş elbiseleri, sadık bakışlar 


Direksiyon, tesbih, vurgular 


Göz kırpmalar, dirsek vurmalar 


Nargile ve kırbaç 


Bavul büyüklüğünde siyah çanta 


Üniforma, masa, gür ses 


Kısık öksürükler, kanlı beyaz mendil 


Kirli bir surat, şort 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değişmiş olsa, herhalde akıl sağlığınızdan şüphelenirdiniz! 
Oysa Hollywood'un kurgu odalarında neler neler oluyor... Gelin filmleri bir de kurgu odasından çıkmadan 


önceki halleriyle seyredelim! 


Lİ GÜLENAY BÖREKÇİ 


ITCHCOCK ŞÖYLE DER: “Perdede Ja- ; mes Stewart'ın gülümseyişini düşü- | 


nün. Araya başka bir kare girsin, küçük bir bebek. Sonra gene James 


Stewart'ın gülümseyişi. İşte torununa sevgi dolu gözlerle bakan bir | büyükbaba. James Stewart'ın iki gülümse- : yişi arasına bikinili, güzel bir kız yerleştirin. : Şimdi ne görüyorsunuz.? Tabii ki kart bir ! 


Bir filmi seyrettikten bir hafta sonra tekrar seyretseniz ve filmin 


öyküsü tümüyle 


SİNEMADA DEVR-İ ALEM 


zampara.” Kısacası sinemada kurgu “her- ; 


şey”dir. Bir filmin malzemesinden, ayrı ayrı | 


kurgularla, ayrı ayrı filmler elde edilebilir... 
Kurgunun önemiyle ilgili en dramatik 


örneklerden biri, Al Pacino'nun ilk ve tek | 


yönetmenlik denemesidir. Al Pacino'nun da oyuncu yönetmenler arasına katıldığı haberi 


duyulmuştu birkaç yıl önce. Tiyatroya ilk | başladığı yıllarda okuduğu “Local Stigma- | 


rc” adlı oyunu okuduğunda çok etkilenen 


Pacino, bunun sinema için mükemmel bir malzeme olduğunu farketmişti. Hatta böyle bir filmi gerçekleştirecek kişinin kendisi olması gerektiğini de... 

Önce oturup senaryoyu yazdı. Sonra senaryoyu büyük şirketlerden birine götürecek bir yapımcı aramaya başladı. Ne var ki bu küçük projenin sorumluluğunu kimse 


8ÖSİINEMA:HAZIRAN 1995 


öslenmek istemiyordu. Üstelik o yıllarda Pacino, Oliver Stone'un ifadesiyle “kariyerini tuvalete atıp, sifonu çekmiş” sayılıyordu. 
Dolayısıyla afişte yönetmen olarak adının yazılması fazlaca bir anlam ifade etmiyordu. 
Gene de hayalinin peşini bırakmadı ve filmi xendi parasıyla çekmeye karar verdi. Başrolü de kendi oynayacaktı. Böylece “Local Srigmatic”, kısıtlı olanaklarla da olsa, tamamlandı. 


SLINA BAKILIRSA BU DURUM, birçok 

yönetmen için cennette sefa sürmek sayılırdı. Yapımcı baskısı, 

stüdyo dayatması, senarist mızıldanması, oyuncu kaprisleri yoktu. 

Derken sıra kurgu aşamasına geldi. 
Pacino, kurguyu defalarca yineledi. Bu iş nihayet tamamlandığında, bir deneme göstezimi ayarlandı. Ünlü oyuncular, yönetmenler, eleştirmenler davet edildi. Gösterimin sonunda Pacino dışında herkesin yüzü gülüvordu. O, kurguyu bir kez daha değiştirmeye karar verdi. Sonra bir kez daha... Ve bir kez daha... Bildiğimiz kadarıyla ortaya çıkan sonuçlardan bir türlü tatmin olmadığı için, filmi rafa kaldırmaya karar verdi. Ama gene de belli olmaz, belki “Local Srigmatic”, hala kurgu masasında tamamlanmayı bekliyotdur. 

İşte size her yönetmenin rüyalarını katartan kurgu cehennemine bir örnek. Tek farkla... Pacino, kafasındaki filmi perde üzerinde göremeyince ondan vazgeçebilecek kadar bağımsız olduğu için şanslıydı. Senaristin başına dikilip her sahneyi yüzlerce kez yeniden yazdıran bir yapımcı; yapımcıdan hesap soran stüdyo yetkilileri olsaydı; hepsi bir olup, ağır çalıştığı, sahneleri kafasına gö re çektiği, potansiyel seyirci kitlesi de dahil 


olmak üzere hiç kimseye kulak asmadığı i 


için kendisine çıkışsaydı, Pacino filmi çoktan bitirmiş ve gerçekte sahiplenmeyi istemeyeceği bir filmin sorumluluğunu üstüne almış olurdu. “Kahretsin, bitsin de kurtulayım” gibi birşey; yani bu yazıda sözü edilen yönetmenlerin (ve sözü edilmeyen daha birçoklarının) sıklıkla yaşadığı bir durum. 
“Filmin sahibi yönetmendir” denir. Övgüleri de o alır, eleştirileri de. Oysa, kendi parasıyla çekmemişse, film üzerindeki etkisi pek azdır. Parayı veren stüdyonun yetkilileri, yani Hollywood tanrıları, ortaya çıkan sonucu beğenmezlerse, filme dilediklerini yapma hakkına sahiptirler, beğenmezlerse rafa kaldırıp unuturlar, fena bulmazlarsa yeşil 


“Basic Instinct”, “The Exorcist 111” ve “Scarface”de bu sahneleri göremediniz. Çünkü, filmlerinin X sınıflandırmasına girmesini istemeyen yapımcılar tarafından kesildiler... 


bilecek durumdadırlar. Kendi zevklerine uymadığı için bir sahneyi bütünüyle çıkarıp atabilirler. Ya da siyasi bakımdan sakıncalı gördükleri için... Ya 


da tutucu Amerikan toplumu 


ışık yakarlar, kendi istekleri uyarınca filmde 


değişiklikler yapılırsa, karşılığında görkemli kampanyalar hazırlarlar... 

Aslında güçsüz tanrılardır. Bir senaryo yazamayacaklarını, rol yapamayacaklarını, kamerayı kullanamayacaklarını, kostüm tasarımının altından kalkamayacaklarını, film müziği besteleyemeyeceklerini ve bütün bu işleri idare edemeyeceklerini pekala bilirler. 
Yönetmen bunlar için gereklidir. 

Ama film biter bitmez güç kazanırlar. 
Neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar vere- 


için fazla cüretkar buldukları için... Yönetmen filmi değiştirmeyi kabul etmezse, kurgu masasına birini oturtur ve emirleri ona verirler. Kısacası Hollywood'da bir filmin çekiminin sona ermesi, asıl kabusun başlangıcıdır. 

Yatırımcılar dışında başka tanrıları da vardır yönetmenin. Mesela Motion Pictures Association of America. Ya da kısaltılmış adıyla MPAA... 
Her film, gösterime çıkmadan önce MPAA tarafından sınıflandırılır. Şanslı olanlar G sınıfına dahil edilir. Bu, “her yaştan seyirciye uygun” anla- 


mına gelir. M, “yetişkinler için” demektir. Bu, daha sonra PG olarak değiştirildi. Yani küçükler yanlarında bir yetişkin olmazsa bu filmlere gidemiyorlar. R, “17 yaşından küçükler, yanlarında bir yetişkinle seyredebilirler” anlamını taşır. X ise, “17 yaşından küçükler seyredemez” demektir. 
X sınıflandırmasına dahil edilmek, bir filmin ticari geleceği için olabilecek en kötü şeydir. Yaygın gösterime giremez. Salon bulunamaz, satılan bilet sayısı düşer, dolayısıyla da elde edilen gelir azalır. Böyle durumlarda çoğunlukla kur- 


gu bir kez daha gözden geçirilir ve filmin X sınıflandırmasına girmesine yol açan sahneler çıkarılır. Böylece film, en azından R sınıflandırmasına dahil edilerek gösterime girebilir. 

Tabii bir de asıl tanrılar, yani seyirciler vardır. Filmlerin, öncelikle onları eğlendirmek için çekildiğine inanan Hitchcock'un 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sözlerine yapımcıların hemen hepsi yürekten katılır: “Seyirci bir filmden çıktığında şunları söylemeli: “Akşam yemeği, bebek bakıcısı, biler ve taksi parası... Ama doğrusu hepsine 


değdi.” 


U YÜZDEN DAHA FILM gösterime girmeden, onların görüşleri alınır. Seyircilerin zevk, düzey ve görüşleri, 

yapımcı ve yönetmenlerin kullandıkları malzemeden seçtikleri oyunculara, ele alacakları hikayeyi işleme biçimlerinden film için düzenlenecek reklam kampanyasının tarzına kadar herşeyi etkiler. Bu yüzden çekimleri halen sürmekte olan filmlerin sinopsisleri ve set fotoğrafları ABD'nin her eyaletinden yüzlerce kişiye dagıtılır ve çekimler onların tepkilerine ve isteklerine göre sürdürülür. 

Sözgelişi bir zamanlar böyle bir ankette, “Ingrid Bergman ile Humphrey Bogart'ı “Casablanca” adlı bir filmde izlemek ister miydiniz?” sorusu sorulmuş, hem kadınlar, hem de erkekler ezici bir çoğunlukla olumlu cevap vermişti. Öte yandan bu tip araştırmaların sonuçları bazen yanıltıcı olabiliyordu. “Vadim O Kadar Yeşildi ki...” filmine 


para yatırmanın, vahim bir hata olacağını 


söyledikleri gibi. 

Deneme gösterimleri için halen kullanılan bir yöntem, ilk kez 1950'lerde geliştirildi. “Tele-oylama” adlı bu yöntemde, her kesimden, her kültürel ve toplumsal düzeyden özenle seçilmiş seyircilere kibrit kutusu büyüklüğünde elektrikli birer alet veriliyor. 
Filmin gösterimi başladıktan sonra seyirciler, hoşlandıkları sahnelerde aletin sağında- ki, hoşlanmadıkları sahnelerdeyse solundaki düğmelere basıyorlar. Aletin üzerinde “müthiş”, “ortalamanın biraz üstünde”, “çok sıkı- 


cı” ya da “dayanılmayacak kadar berbat” 


sahneler için de düğmeler var. Tabii başka şirketler tarafından kullanılan başka yönremler ve araçlardan da söz edebiliriz, ama hepsinin işlevi aynı: ABD genelini yansıtacak ortalama sonuçların alınması... 

Filmin kurgusu MPAA'ye gönderildiği zaman olduğu gibi, bu deneme gösterimlerinde elde edilen sonuçlara göre de değiştirilir. En büyük yönetmenler bile bunu yapmak zorundalar. Tabii filmlerini kendi stüdyoları için çekmiyorlarsa... 

Kurguda yapılan oynamalar neler neler 


sağlamaz. İşte bilinen bazı örnekler... “Arzu 


Tramvayı"nda tecavüz ve eşcinsellik bölüm- 


Pa 2 e ba ri 
“İhtiras Tramvayı”nda, eşcinsellikle ilgili sahneler ve Marlon Brando'nun tecavüzü kurgu aşamasında tümüyle değiştirildi. “Kayboluş”sa (The Vanishing), uyarlandığı Avrupa versiyonundan uzaklaştırılarak basit bir melodrama çevrildi... Kurgu herşeyi o kadar belirleyebiliyor ki kısacası, insan bir filmini sırf kurgu yüzünden tamamlayamayan Al Pacino'ya hak veriyor... 


ERE ea MR ME Pr AE EY 


leri atılır ve film rahatlıkla biraz tuhaf ve buruk bir aşk hikayesine dönüşebilir. “Spartacus”de eşcinsellik ana temalardan biri olmaktan çıkarılır. “Children's Hour” filminin adı değiştirilir ve “These Three” olur; kurguyla biraz oynanır, küçük çocukların masumiyetine halel gelmemiş olur, biraz daha oynanır iki kadın arasındaki lezbiyen ilişki ortadan kaldırılır. Film gösterime girdiğinde herkes, sıradan bir “iki kadın arasında kalan erkek” hikayesi seyrettiğini düşünür. “Rebecca” için de geçerlidir bu söylediğimiz. 
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La 


Lolita” ve “Taş Bebek” zaten küçücük kızları, iri yarı sarışın Amerikan güzellerinin ynaması yüzünden anlamlarından epey şey vitirmişlerdir. Kurgularıyla oynandığındaysa, birer masum aşk macerası olabilirler. 
Temel İçgüdü” gibi “asrın en cüretkar filmi” bile bundan payını alır. Amerika'da gösterime giren hali, Avrupa'da gösterime giren halinin yanında adeta peri masalı gibi 


durabilir. 


ERŞEY DENEME gösteriminin ardından belli olur. Deneme gösteriminde alınan tepkilere göre, kurgu aşamasında film öldürülüp küllerinden yeni bir film yaratılabilir... 
Birçok büyük yönetmen için çekti- 
Zi film, çekmek istediği film ve gösterime giren film birbirlerinden tümüyle ayrı şeylerdir. Hemen hiçbir büyük yönetmen, kurgu aşamasında filminin ellerinden kayıp gidişinin acısını yaşamaktan kurtulamamıştır. 
İnsanın çocuğunun alınıp, “Bu olmamış” denilerek, başka birileri tarafından, başka birisi olmak üzere yeniden şekillendirilmesi 


gibi... 


ALFRED HITCHCOCK 


Hitcheock'un döneminde nelerle uğraşılıyordu, bilseniz şaşarsınız. Sözgelişi, bir filmde bir suç işlenmişse, yasal olarak ardından mahkeme ahnesi gelmesi gerekebiliyordu ve burgu aşamaunda film baştan aşağı değiştiriliyordu... 


“tTopam”, 
“Trendeki Yabancılar”, “Vertigo”, 
“Notorious”, “Cinnet”, “Rebecca” gibi birçok filmi kurgu sırasında ya da 


bazen öncesinde 


değiştirilen Alfred 
Hitchcock da deneme gösterimlerinin gazabına uğrayan yönetmenlerden. Sözgelişi Spellbound”da Salvador Dali tarafından tasarlanan upuzun bir sekans, harcanan onca paraya rağmen, “denetim manyağı” yapımcı David O. Selznick'in emriyle çıkarılmıştı. 
Hitchcock'un en ünlü filmlerinden biri lan ve başrollerini Cary Grant ile Joan Fontaine'in oynadıkları “Şüphe” (Suspicion), Francis Iles'in romanından uyarlanmıştı. 


Roman, çeşitli ipuçlarını birleştirerek kocası- 


Kadın bacaklı masa ve çekim öncesi Hitehcock'la konuşan Ingrid Bergman... Hitehcock'un “Spellbound”unun rüya sahneleri Salvador Dali tarafından dizayn edildi. Ancak, yapımcı David 0.Selznick bu sahneleri acımasızca yok etti... 
name. m A MA Mm A A nın bir katil olduğunu öğrenen bir kadını anlatıyordu. Kadın, o kadar aşıktı ki, kendi- : sini de öldüreceğini bilmesine rağmen koca- : sını ele vermiyordu. Filmdeyse, romanın ak- : sine, şüphelerin gereksiz olduğu ortaya çıkıyor ve olaylar mutlu bir sonla bağlanıyordu. 
Bunu şöyle açıklıyordu Hitchcock: “Ber- : te Davis dışında, sonu mutsuz biten filmler- : de oynamaya cesaret eden oyuncu yoktu. 


Kimse, Cary Grant'i acımasız bir katil ola- : 


rak görmek istemezdi. Bu yüzden RKO yöneticileri, filmin ilk halini değiştirmemi istedi. Bu şekilde kesile kesile filmin süresi 50 : dakikaya indi. Ama küçük imaların yerinde 


olabileceğine ikna oldular da filmi kurtara- 


bildik. Şu da vardı: Yasalara göre filmlerde- : ki suçlular cezalarını çekmeliydiler. Bu da filmin bütün estetiğini yok ederdi.” Yani, bir adam bir suç işlediyse eğer, ardından bir mahkeme sahnesi de gelmeliydi ve bu Hitchcock'un istediği etkiyi yok ederdi. Bu yüz- 


den, film kurgu aşamasında tümüyle değiş- 


tirilerek, katil masum bir adama dönüştürüldü... 


ORSON WELLES 


Usta yönetmen Brezilya'da bir belgeselin çekimlerindeydi. Geri döndüğünde, filminin son 
45 dakikasının tümüyle atıldığını gördü... 


Bu konuda en 


çok yara alan yönet- 


men hiç şüphesiz Orson Welles. “Yurttaş 
Kane” de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün filmle- 


rin kurgusu, kendi 


isteği dışında, değiştirilmişti. “Muhteşem Amberson'lar” 
ise Welles için felaketti. Filmin deneme gösterimlerinde 
Welles yoktu; çünkü o sıra Brezilya'da bir belgesel çekiyordu. Tepkiler öylesine olumsuzdu ki, RKO yöneticileri, filmi alelacele değiştirdiler. Ortaya bambaşka birşey çıktı. 
Bunlardan habersiz olan Welles, döndüğünde gördü ki “Muhteşem Amberson'lar” arık onun filmi değildi. “Filmin “kalbi” saydığım 
45 dakikalık final tamamen atılmıştı, oysa 
ondan önce olanların hepsi bu 45 dakikalık bölüme hazırlıktan başka birşey değildi. Üstelik geri kalanı da mahvetmişler, inanılmayacak bir cüretkarlıkla, kimin elinden çıktığını bilmediğim yepyeni bir senaryo yazmışlardı. Olay örgüsü, karakterler, herşey tanınmaz haldeydi.” Yeni yazılan “uğursuz” senaryonun sahibiyse, Welles'in o zamanki kurgucusu, bugünün ünlü yönetmeni Ro- 


bert Wise'di. 
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KURGU GEÇEŞ 
KABI 


içinde belki 

de en tüccarı, deneme gösterimlerinde “Seyirci velinimetimdir” gibi mesajlar veren Coppola'ydı... 


STANLEY KUBRICK 


Kubrick'in “The Shining”ini gösterildiği ilk hafta seyrettikten sonra beğenip ikinci hafta bir daha gidenler neye uğradıklarını şaşırdılar, Film, gösterime girdikten sonra değiştirilmişti... 


Kubrick de kurgu odasının gazabına uğrayan yönetmenlerden... Başrollerini George C. Scott ve Peter Sellers'ın paylaştığı “Dr. 
Strangelove” ın finali bir deneme gösteriminin ardından değiştirildi. 

Pentagon'da yapılan bir zirvenin sonunda taraflar, yani Ruslar ve Amerikalılar birbirlerine kremalı pastalar fırlatmaya başlıyordu. Rus Büyükelçisi ile ABD Başkanı, yüzleri gözleri kremayla kaplı bir halde yere oturup pastadan kaleler yapmaya başlıyor, bir yandan da “He's a jolly good fellow” şarkısını söylüyorlardı. Bu sekansın çekimi iki haftayı geçmişti ve çok para harcanmıştı. 

Oysa bunca çaba, “bir hiç uğruna”ydı. 
Deneme gösterimlerinde seyircinin büyük tepkisi Kubrick'i hayalkırıklığına uğrattı. 
Bu sahne fazla alaycı bulundu ve hikayeden çıkarıldı. 

“2001: A Space Odyssey” de, Dr. Strangelove'ın kaderini paylaştı. Çekimler iki yıl sürmüş ve basın gösteriminden önce, kurgunun gerçekleştirilebilmesi için sadece sekiz gün kalmıştı. Geceli gündüzlü çalışıldı. Ortaya 150 dakikalık bir film çıktı. 
gösteriminde, ses ve müzik efektleri bile ha- 


Deneme 


zır değildi. “Seyircinin film seyrederken bu kadar kıpırdandığına daha önce hiç tanık olmamıştım” diye anlatıyor Kubrick, “Film fazla uzundu. Ortada o güne kadar alışılmış film kalıplarını kıran bir yapım olduğu düşünülünce, seyircilerin *2001'i neden sevmedikleri anlaşılır.” Böylece birçok bölümü 


atıp, filmi kısaltmaya karar verdi. 


“Spartacus”de eşcinsel içerikli sahneler yok edildi. 
“Dr.Strangelove”da üzerinde çok çalışılan pasta atma sahneleri çıkarıldı... “The Shining”deyse, inanılmaz biçimde, film bir hafta oynadıktan sonra değiştirildi... 


En “kurgu kurbanı” yönetmenlerden biri de Kubrick... 


Stephen King'in romanından uyarlanan “The Shining” (Cinnet) ise kurguda değiştirilen filmler arasında apayrı bir yer tutuyor. 
Özelliği, gösterime çıktıktan sonra değiştirilen ilk film olması. Film bir hafta gösterildikten sonra, hastanede geçen final tamamen atıldı. İlk hafta giden seyirciler arasında filmi çok sevip ertesi hafta bir daha gitmeye karar verenler çıkmışsa, kimbilir ne kadar şaşırmışlar, hatta hayalgüçlerinin aşırı çalıştığını sanmışlardır! 


FRANCIS FORD COPPOLA 


Coppola için kurgu odası bir “ticarehaneydi... Kurgu aşamasında filmini seyircinin 15- teklerine göre değiştirmekten çekinmeyen ender yönermenlerden biri Coppola... 


“Kıyamet” farklı salonlarda, iki ayrı finalle çıktı gösterime. İlkinde Marlon Brando'nun kampının yok edilişi, görkemli bir biçimde sondaki jenerik yazılarının üstüne biniyordu. İkincisindeyse bu daha üstü kapalı anlatılıyordu. Bu ikinci finalde ne patlamalar vardı, ne de son jenerik yazıları. 

Sebep, Coppola'nın tüccar kafasıydı. Sıradan seyirciyi entelektüel seyirciden ayırmış ve filmi buna göre iki ayrı kurguyla dağıt- 


mıştı, “Kıyamet'in deneme gösterimlerinde 


dağıttığı formların başınaysa şöyle bir not yazmıştı: “Yaptığım iş, son halini aldığı zaman, seyircileri nasıl etkilediğini görmeliyim. Kağıtta yazılı soruları, bu yüzden hazırladım. 

Aslında, filmi beraberce bitirebilmemiz için bir yardım çağrısıdır bu. Önerilerinizi değil ama, görüşlerinizi bekliyorum. Bunların filmi tamamlamamda çok işe yarayacagından lütfen emin olun. Benim gözümde sizler, çekim sırasında çalışan yüzlerce sanatçıdan farklı değilsiniz. Soru formunu doldurmanız, 'Kıyamet' çekimlerinin önemli bir aşaması. Şimdiden teşekkürler...” Kısacası, kurgu aşamasında tam bir tüccar gibi davranmayı bile isteye kabullenen ender yönetmenlerdendi Coppola... 


JO SINEMA:HAZİRAN 1995 


Goppola, deneme gösterimlerinin sonuçlarına dayanarak o kadar ince hesaplar yapıyordu ki, “Kıyamet” (Apocalypse Now) ayrı ayrı kurgularla, Avrupa ve Amerika'da farklı finallerle oynadı... 


İN, iğ 
Friedkin'in “Şeytan”ından, tutucu tepkiler nedeniyle 
20 dakika çıkarıldı; izleyemediğimiz cüretkar 
merdiven sahnesi, en çarpıcı bölümlerden biriydi... 
“Cruising” (Devriye) ise, eşcinsellerin saldırıları yüzünden defalarca değiştirildi... 


WILLLAM FRIEDKIN 


“Şeytan”ın 20 dakikası atıldı... “Devriye” : wwrerime girinceyse, eşcinseller ülkenin dört bir | anında ayaklandı ve film kurgu odasında yenisen yaratıldı. 


“Şeytan” yayınlandığında, birçok aile romanın yasaklanması için başvurularda bulunmuştu. Filme alınacağı duyulduğunda ortalık daha da karıştı. 12 yaşındaki Regan'ın ruhu Şeytan tarafından esir alınıyor, küçük kız bol bol küfür ediyor, açık saçık, hikayeler anlatıyor, hatta haç kullanarak masturbasyon yapıyordu. Peter Bogdanovich'in yönettiği “Kağıt Ay”, 9 yaşındaki 


Tatum O'Neal'ın söylediği “shit” sözcüğü 


yüzünden ABD'nin bazı eyaletlerinde ya- 


saklanmıştı. Bu yüzden, “Şeytan”dan kimse : 


umutlu değildi. 


Film gösterime girince, Katolikler dava açtılar; gazetelerde saldırgan ve suçlayıcı ya- : zılar yayınlanmaya başladı. Sonuçta Warner : 


Bros., filmin 20 dakikasını çıkardı. 
Gelgelelim “Devriye”ye gösterilen tepkilerle karşılaştırılınca, bütün bunlar bir pik- 


nik eğlencesi gibiydi. Seri cinayetler işleyen 


bir eşcinseli yakalamak için eşcinsel kılığına giren ve süreç içinde kendi eşcinsel eğilimlerini farkeden bir polisin (Al Pacino) hikayesiydi. 


Film, marjinal bit grubun örgütlü olarak 


tepki gösterdiği ilk yapımdı. Eşcinsel grupların sözcüleri, kendilerini “birer psikopat” olarak gösteren filmin gösteriminin durdurmaya çalışıyorlardı. Tepkileri giderek kitle- 


sel histeri boyutuna ulaştı. Bütün büyük şe- 


hirlerde gösteriler düzenleniyotdu. Grupla- 


rın, polisle ya da birbirleriyle çatıştıkları da | 


oluyordu. Olaylar sırasında, yüzlerce kişi yaralandı. 

Bu arada sinema salonları, sözleşmelere rağmen, tazminat ödemeyi göze alarak filmi gösterimden çıkarmaya başladılar. Bu durumda filmin kurgusunu değiştirmek şart olmuştu. Kimi bölümler çıkarıldı, kimi bö- 


lümlerse daha ılımlı hale getirildi. Ancak istenen sonucu elde etmek için bu da yeterli : olmadı. Tepkiler artarak sürdü. Ve filmin : 


kurgusu üçüncü kez değiştirildi. 

Friedkin'in içini rahatlatan tek şey, “Devriye”nin videolarda orijinal haliyle izlenebilmesi. 


STEVEN SPIELBERG 


O artık kendi filmlerini yapıyor. Ama bir 


zamanlar, oda kurgu aşamasında neler olacağını merak ederek yapımcıların gözünün içine bakıyordu. Sonra kendi kendine yemin eti: “Bundan sonra deneme gösterimlerinde yalnız olacağım...” 


Tüm zamanların en çok iş yapan filmle- 


Spielberg'in “Jaws”ı, deneme gösterimlerinde seyircilerden tam not alan, bir tek karesi bile eleştirilmeyen ender filmlerdendi. Yine de, bazı sahneler atıldı. Sözgelişi, yukarıdaki karenin yer aldığı bölüm, fazla dehşet vericiydi yapımcılara göre... 


“Close 
Encounters Of | the Third Kind” 
(Üçüncü Türle 
Yakın İlişkiler) 
hiç de umut vaa- 


rinden 


deder gibi görünmemişti Co- 


lumbia yetkililerine, Bu yüzden 
Spielberg'i epey zorladılar. O da birçok konuda uzlaşmayı kabullendi ve yazdığı senaryoyu değiştirdi. Daha da beteri, şirketin teknik işlemlere ayıracak yeterince parası yoktu. Bu yüzden post-production işlemleri tamamlanamadı. Meğer bunca büyük başarının sahibi, bitmemiş bir filmmiş. 

Yıllar sonra film, başlangıçta tasarlanan haline uygun olarak yeniden kurgulandı. 
Böylece “Close Encounters of the Third Kind: Special Edition” gösterime çıkabildi. 

İlk filmi “Bela” (Duel) da epey sorun çıkarmıştı. Yapımcı George Eckstein, sürücüsü görünmeyen kamyonun takibettiği iş adamının, karısıyla düzgün giden bir ilişkisi olduğu konusunda seyirciye ipuçları verilmesi gerektiğini düşündüğü için bizzat masa başına geçip senaryoyu değiştirmişti. 

Yönetmenin şansı, “1941”de de yaver gitmemiş. Deneme gösterimi tam bir faciaymış. Yapımcılar filmin tam 45 dakikasını gereksiz bulup çıkarmışlar. Spielberg, “Gösterime, Universal ve Columbia yöneticileri- nin geleceklerini hesaplamamıştım. Aslında yapımcılık yerine evde oturup 'Lavern ve Shirley” seyredecek adamlardı. Bundan sonraki filmlerimin deneme gösterimlerinde benden başka seyirci olmayacak” diyordu. 
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Zemeckis, filmini dediştiren tutucu yapımcılardan, filmlerinde gizli pornografik kareler birakarak intikam alıyordu. 


ROBERT ZEMECKİS 


masında canını sıkan yapımcılardan, filmde kare kare bakınca görünen “penis burunlu” adam- 


lar bırakarak intikam alıyordu... 


konuda enteresan serüvenleri var. 


Iğ9Ş 


KURGU © EÇESİ 
KABUSU, 


“Forrest Gump”dan sonra, arlık istediğini ; yapmakta özgür. Ama bir zamanlar, kurgu aşa- ' 


Hollywood'un en başarılı, ama aynı zamanda stüdyoların baskıcı denetiminden en ; 


çok etkilenen yönetmenlerinden biri. Bu : 


Herşeyiyle bitmiş bir film düşünün. Son : 


anda kurgusunun değiştirilmesine karar ve- : 


riliyor. Öylesine büyük bir kurgu değişimi ki, başrol oyuncusu filmden tamamen çıkarılıyor. 

Sözünü ettiğimiz film, “Geleceğe Dönüş”. Gösterimine az bir süre kala, başrol oyuncusu Eric Stoliz'un yerine Michael |J. 


Fox'ın oynamasına karar verildi. Tabii fil- 


min büyük bir bölümü yeniden çekildi ve : ikinci önemli rolü oynayan Christopher Lloyd, filmdeki bütün sahnelerini, Fox'la i 


tekrarladı. Bu arada, deneme gösterimlerin- 


de alınan tepkilere göre, başka değişiklikler 


de yapıldı. 
Zemeckis'in bir başka filmi “Tresspass”, 


Ice Cube'un canlandırdığı karakterin finalde 


Zemeckis'in “Back to the Future”, önce Eric Stoltz'la çekilmişti, sonra vazgeçildi ve Michael 1. Fox'ta karar kılındı. Stoltz'un oynadığı bütün sahneler bir kez de Fox'la çevrildi ve kurguda da herşey değiştirildi... 


ölmesi yüzünden, özellikle zenci gruplardan 


büyük tepki aldı. Bunun üzerine Universal 


şirketinden bir yetkili Zemeckis'e aynen şunları söyledi: “Ya filmin sonunu değişti- 


rirsin, ya da seni ve filmini raf köşelerinde : unutulmaya terkederiz.” Tabii bu tehditler : 


yerini buldu ve final değiştirildi. 
Ancak en garip olay “Used Cars”da yaşandı. Film kullanılmış araba satıcıları ara- 


sındaki rekabeti anlatan bir kara güldü- 


rüydü. Satıcıların, bir futbol maçı sırasında : 


Groucho Marx gözlükleri giyerek reklam yaptıkları sahne, yapımcıları çileden çıkardı. 
Groucho Marx gözlüklerini bilirsiniz. İki gür kaş ve bir burun vardır üzerlerinde. An- 


cak filmde kullanılan gözlüklerde burun yerine penis bulunuyordu. Zemeckis, filmi seyreden yapımcıların, bunu komik değil, pornografik bulduklarını anlatıyor. “Öyle tantana ettiler ki, başımı bir tepsi içinde onlara sunmuş gibi hissettim” diyor. Böylece sahne, bu kez normal Groucho Marx gözlükleriyle yeniden çekilmiş. Ancak Zemeckis, küçük bir oyun oynamaktan da geri durmamış. Filmin video kasetini ya da laser disc'ini bulursanız, o sahneyi ağır çekimle oynatın ve görüntüleri dikkatle seyredin. 
Penisli ilk çekimden kalan tek bir kareye rasılayacaksınız. Aynı numara, Zemeckis'in “Roger Rabbit”inde de var. Laser disk versiyonunda, çizgi “femme fatale” Jessica, bazı karelerde külotsuz görünüyor... 

Gene Zemeckis'in yönettiği “Ölüm Kadına Yaraşır”la da, kurgu sırasında epeyce oynandı. Yönetmenin deyişiyle, “Gördüğünüz film, görebileceğiniz film değildi.” Bu yüzden son derece manasız kaçan sahneler bile kaldı. Meryl Streep'in buzdolabında oturmaya katar verdiği sahneler gibi. Onu o vaziyette gören hizmetçiler, müthiş ürküyorlar, bunun üzerine Streep'in kocası Bruce Willis, her birine çok yüksek miktarlarda para verip gitmelerini rica ediyordu. Bu kısımlar çıkarıldığı için, evdeki hizmetçilerin bir gün içinde neden yok oluverdiklerini anlamak imkansız. 

İlk deneme gösteriminin ardından Universal yetkilileri oturup uzun bir toplantı yapmışlar ve filmde eksik (ya da fazla) buldukları bazı sahnelerin listesini çıkarmışlar. 
En beğenilmeyen sahnelerin başında final geliyormuş. Ve final tümüyle değiştirilmiş. 
İnanmazsınız belki ama, final böyle katledilmeseymiş, “Ölüm Kadına Yaraşır” güzel bir 


film bile olabilirmiş! 
JOHN BOORMAN 


Seyirciye “vahşi bayvan sürüsü” diyen Boorman'ı bu kadar kızdıran sey, beklentiler yüzünden bir filmini 6 bin mil öteden telefonla değiş-Hirmek zorunda kalmasıydı... 


“Şeytan'ın devamı olarak çekilen “The Heretic”, zaten bir dolu derdi, belayı beraberinde getirmişti. Çekim sırasında ölenler, intihar edenler, yaralananlar, John Boorman'ı aylarca yatağa çivileyen ve nereden geldiği bilinmeyen virüs vs... “Karanlıklar Prensi” ekibin peşini bırakacak gibi görünmüyordu. Çekimler tamamlandığında Boor- 


John Boorman'ın “The Heretic”i (Şeytan 2), tüm ekip 

için “uğursuz” bir filmdi... Tabii en büyük uğursuzluk, 

pek çok kişinin filme gülmek için gitmesiydi... 

aman am pe e mmm m ve rm lv 


man rahat bir nefes alacak gibi olduysa da aksilikler birbirini kovalamaya devam etti. 
Daha ilk haftanın sonunda, “tüm zamanlazın en hevesle beklenen filmi”, “tüm zamanların en nefret edilen filmi” haline gelmişti. 
Filmi beğenen tek bir eleştirmen, övgüyle söz eden tek bir seyirci yoktu. Daha da beceri herkes Boorman'la alay ediyor; film, kahkalar eşliğinde seyrediliyordu. 

Bir süre sonra filmdeki bazı sekanslar değiştirildi. Yeni kurguyu Boorman yapmısu: “Telefonla. İrlanda'dan, yani 6 bin mil öteden.” Boorman'a göre film, beklentilerin kurbanı olmuştu. “Hatam büyüktü, onlara istediklerini vermedim. Onlar kim mi? Dısarıdaki vahşi hayvan sürüsü, yani seyirciler. 
Bu arenayı ben inşa ettim, ama önlerine, 


parçalamaları için yeterince et atmadım.” 


en çok kazanan filmlerinden biri, ama deneme gösterimlerinde sıkıcı bulundu ve kurguda temposu yükseltildi... 


En çok da “entelektüel” seyircilerin tavrıydı onu inciten. Filme gülmek için gidiyor ve salondaki herkesin gülmesi için ellerinden 


geleni yapıyorlardı. 
ADRIAN LYNE 


“Öldüren Cazibe” 
Glenn Cove aslında güründüğünden daha ö/- dürücüydü, mezarda bile devam ediyordu Michael 
Donglas'ın yaşamını karartmaya. Ama kur- 


g# aşamasında... 


“Öldüren Cazibe” filminin finali yeniden çekildi. 


Deneme gösteriminin ardından, 


Sorun, sadece kurguyla oynayarak halledebilecekleri gibi değildi. İlk halinde, Glenn Close, üzerinde sevgilisi Michael Douglas'ın parmak izleri olan bir bıçakla kendini öldürüyor, Douglas da cinayet suçuyla tutuklanıyordu. Bu sirada kamera, küvette boğazı kesilmiş olarak yatan Glenn Close'un yuvalarından uğramış gibi duran ölü gözlerini gösteriyordu. “Lanetli bir finaldi” diyor Lyne, “Olağanüstüydü. Kadın, mezardayken bile adamın yakasını bırakmamıştı.” 
Ama ne yazık ki deneme gösterimindeki se- 


yirciler onunla aynı fikirde değildiler. 
JAMES CAMERON 


Tüm zamanların en başarılı hitlerinden biri olan “Terminator LL “nin, deneme gösterimlerinde sıkıcı bulunduğunu biliyor 


muydunuz? 


“The Abyss” ile “Aliens” 
yıllar sonra yeniden, ilk başta istediği gibi kurgulayarak gösterime çıkaran James Cameron'ın belki de en ünlü 


filmi “Terminator Il: Judge- 


ment Day”... Filmin ilk hali, uzunluğu yüzünden, stüdyo yetkilileri tarafından kesilmişti. Atılan bölümlerin başında rüya sahnesi geliyordu. Bu sahnede, Linda Hamilton'ın kocası rolünü oynayan Michael Biehn, hastanedeki hücresinde karısını ziyarete geliyor (rüyada tabii) ve ondan oğullarını korumasını, dünyanın ve insanlığın gelece-Sinin buna bağlı olduğunu anlatıyordu. 


Ridley Scott'ın bilim-kurgu klasiği “Blade Runner”ında Harrison Ford'un bir android tarafından vurulan arkadaşını ziyaret ettiği bu “soğuk” hastane sahnesi, kurgu aşamasında yok edildi... 


RIDLEY SCOTT 


Bugün eleştirmenler “Blade Runner”: tüm zamanların en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olarak görüyorlar. Deneme gösterimleriyse, keli- 


menin tam anlamıyla bir “felaker”ti... 


1982 yapımı “Blade Runner”, on yıl sonra, bu kez yönetmen Ridley Scott'ın gerçekleştirdiği ikinci kurguyla yeniden gösterime çıktı. 

Ridley Scott filmin ilk halinden hiç hoşnut kalmamıştı. “Blade Runner” fazla sofistike bulan yapımcı firma, birçok bölümün değiştirilmesini talep etmiş, sözleşme gereği Scott bu taleplere uymak zorunda kalmıştı. 
Bu talepler arasında filmin mutlu sonla noktalanması, Harrison Ford'un canlandırdığı karakterin bir android olduğuna ilişkin imaların kaldırılması gibi şeyler vardı. “Seyircilerin bir insan olmayan birini kahraman olarak kabul edebileceklerini mi sanıyorsun?” 
demişlerdi Scott'a. O tarihlerde “Terminator” henüz çekilmemişti elbette. Başrol oyuncusu Ford da onları destekleyince yapacak birşey de kalmamıştı zaten. Üstelik deneme gösterimleri tam bir felaketti. Seyirciler filmi fazla karmaşık, anlaşılmaz ve hatta zaman zaman da sıkıcı bulmuşlardı. Böylece 


film baştan kurgulandı. 
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Yönetmenliğe giden en kestirme yol: Oyunculuk 


OYUNCU 


YÖNETMENLER 


Oyuncuların önüne geçilmez yönetmen olma isteklerini yansıtmaya çalıştığım küçük afaştırmanın ilk bölümünü geçen ay okumuştunuz. 
ilk bölümde, “Yönetmenliği Öne Geçenler”, “İlk Yönetmenliklerinde Oynayanlar”, “ilk 
Yönetmenliklerinde Oynamayanlar” “Kadın Yönetmen-Oyuncular” ve 
“Tek Yönetmenlik 
Yapanlar” başlıklı kategorilerdeki yönetmenoyuncularla tanışmıştınız.İkinci ve son bölümde ise “İlk 
Yönetmenliğini Ortak Gerçekleştirenler”, “Oscar 
Alanlar”, “Oscar'a Aday 
Olanlar”, “Uyarlamayla İşe Başlayanlar”, “Filmlerini 
Yazıp Yönetenler”, “Türk 
Yönetmen Oyuncular” 
başlıklı kategorilerle birlikte ilk yönetmenliklerden 
oluşturduğum en iyi 10 
filmlik listemi bulacaksınız. 
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# MURAT ÖZER * 


İLK YÖNETMENLİĞİNİ ORTAK GERÇEKLEŞTİRENLER 


Bu kategorideki yönetmen-oyuncuların ortak özellikleri, filmlerini bir başka 


yönetmenle birlikte gerçekleştirmeleri. Az sayıda sanatçının bu yöntemle ilk yönetmenliğine giriştiği düşünülürse, bunun pek revaçta olduğu söylenemez. 

Bana göre bu bölümün en “baba” filmi, Dani Levy'den “Du Mich Auch” (Bugün Bana, Yarın Sana). 


m BusterKeaton......... The Three Ages (Eddie Cline'la birlikte m Dani Levy-Du Mich Auch 

e EMME (Anja Franke ve Helmut Berger'le birlikte) m Edmond O'BrienShield for Murder (Howard Koch'la birlikte 


mGenekelly................................ On the Town (Stanley Donen'la birlikte mlohnClements.................... Call of the Blood (Ladislas Vajda'yla birlikte m LösliS HOMO sinai a gysga Pygmalion (Anthony Asguith'le birlikte) 


m Margarethe Von Trotta 

maile Der Verlorene ehre der Katharina Blum (Volker Schlöndorf”la birlikte mNoelCoward......................... In Which We Serve (David Lean'le birlikte mRichardBurton............................ Dr. Faustus (Nevill Coghill'le birlikte 


” OSCAR ALANLAR 


İlk yönetmenliklerinde Oscar ödülüne uzanan yönetmen-oyuncuların sayısı 


pek az sayılmaz. Özellikle Robert Redford'un “Sıradan İnsanlar”la ve Kevin Cosiner'ın “Kurtlarla Dans”la bu ödüle “rahatlıkla” ulaştıklarını söylemek mümkün. 

Bana göre bu bölümün en “baba” filmi, Orson Welles'den “Citizen Kane” (Yurttaş Kane). 


MM Barbie 5 İLGİSİ ae al saa air elma Yenil (En iyi müzik) Mi e İNE aa m ml On the Town (En iyi müzik yönetimi) mKennethBranagh................................... Henry V (En iyi kostüm tasarımı) 


m Kevin Costner-Dances with Wolves 

e (En iyi film, yönetmen, senaryo, müzik, görüntü, kurgu, ses) im Ereni Ge 1S İNİSİ sd m mlm ül Henry V (Özel ödül) mleslieHoward................................ Pygmalion (En iyi öykü, senaryo) 


ME BİŞİ me elan The Producers (En iyi senaryo) leg a In Which We Serve (Özel ödül) mCOrsonWelles............................. Citizen Kane (En iyi senaryo) esleisiami elele) gel e Ordinary People En iyi film, yönetmen, senaryo, yardımcı erkek oyuncu) 


OSCAR'A ADAY OLANLAR 


k yönetmenliklerinde Oscar alan yönetmen-oyuncular, doğal 


olarak birçok kereler de bu ödüle aday olmayı başarmışlar. Bu 

<ategoride bu sanatçıların Oscar adaylıklarını bulacaksınız. 

3ana göre bu bölümün en “baba” filmi, Roman Polanski'den Noz w Wodzie” (Sudaki Bıçak). 


lele mia yz lee e e Yenil 
En iyi yardımcı kadın oyuncu, şarkı, sanat yönetimi) 

im Dcriniy DEMO simens sess Throw Momma from the Train En iyi yardımcı kadın oyuncu) 

Eg ge Easy Rider 
En iyi senaryo, yardımcı erkek oyuncu) mMlacklemmon-..................... Kotch (En iyi erkek oyuncu, şarkı) ml simi YİN mira ee Sa a a almiş The Alamo En iyi film, görüntü, müzik, yardımcı erkek oyuncu, şarkı, kurgu) m Kenneth Branagh-...... Henry V (En iyi yönetmen, erkek oyuncu) İY Dances with Wolves 


(En iyi erkek oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, kostüm tasarımı, sanat yönetimi) 


m üre Sİ İNE er sai ali Henry V 
(En iyi film, müzik, erkek oyuncu, sanat yönetimi) 

Kli sile ça e e ME A AMME NN Pygmalion (En iyi film, erkek oyuncu, kadın oyuncu) mMarlonBrandeo...................... One Eyed Jacks (En iyi görüntü) mMelBrooks-..................... The Producers (En iyi erkek oyuncu) miNoel Coward-............ In Which We Serve (En iyi film, senaryo) YA A Citizen Kane 


(En iyi film, yönetmen, görüntü, müzik, erkek oyuncu, sanat yönetimi, kurgu) 
m Pal İN a mame e lela ml Rachel, Rachel 


(En iyi film, senaryo, kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu) 


m Richard Benjamin-........ My Favorite Year (En iyi erkek oyuncu) m Robert Redford s.a eseseneeesesnsm ies inüreersüz nsz Ordinary People (En iyi kadın oyuncu, yardımcı erkek oyuncu) 

mRomanpPolanski-........................ Noz w Wodzie (Yabancı film) m WWarisn Bdsm minnie Heaven Can Wait 


(En iyi film, senaryo, yönetmen, görüntü, müzik, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, yardımcı kadın oyuncu) 


UYARLAMAYLA İŞE BAŞLAYANLAR 


Bu kategorinin özelliği, buradaki ilk yönetmenlik denemelerinin bir roman, öykü, oyun ya da başka bir sanat yapıtından 


uyarlanmış olmaları. Buradaki filmlerin sayısı, uyarlama işinin 


“tutulduğunu” gösteriyor. 
Bana göre bu bölümün en “baba” filmi, Bernard Giraudeau'dan “L'Autre” (Diğeri). 


mAlan/rkin-.............. Little Murders (Jules Feifer'in oyunundan) m Anthony Hopkins-........... August (Anton Çehov'un oyunundan) m Anthony Guinn-The Buccaneer (Aynı adlı 1938 yapımı filmden) mM Barbra Streisand- ..Yentl (Isaac Bashevis Singer'ın öyküsünden) mM Bernard Giraudeau..... -L'Avtre (Andre Chedid'in romanından) mBurgessMeredith-....................... The Man on the Eiffel Tower (Georges Simenon'un romanından) 

mBurtlancaster........ The Kentuckian (Felix Holtun romanından) mCarlReiner-....................... Enter Laughing (Kendi oyunundan) mCharleslaughton-............................. The Night of the Hunter (Davis Grubb'ın romanından) 


m Charlton Heston-;s.ss4 011000 area sas Antony and Cleopatra (William Shakespeare'in oyunundan) 

m Clive Brook-On Approval (Frederick Lonsdale'in oyunundan) m Cornel Wilde-Storm Fear (Clinton Seeley'in romanından) 

m Cyril Collard-Les Nuits Favves (Kendi romanından) 

David Hemmings-Running Scared (Gregory MacDonald'ın romanından) 

mGenekelly-............. On the Town (Fancy Free'nin balesinden) mlacklemmon-.......... Kotch (Katherine Topkins'in romanından) m James Caan-...Hide in Plain Sight (Leslie Waller'ın kitabından) 


GERARD DEPARDIEU 


BARBARA STREISAND 


BURT LANCHASTER 
DANY DE VITO 
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İM Jimes ASYA sesim sr arasi Short Cut to Hell (Graham Greene'in romanından) mlohnClemenis....................................... Call of the Blood (Robert Hichens'ın romanından) 

mlosetferrer-............ The Shrike Joseph Kramm'ın oyunundan) rün id a Oğan a dr Time Limit 
(Henry Denker ile Ralph Berkey'in oyunlarından) 

m Kenneth Branagh-Henry V (William Shakespeare'in oyunundan) M İKeyii GÖSİNEM en e imera seninim iz bine rakam Dances with Wolves (Michael Blake'in romanından) 

m LGİREMES: İİGMEYE e sn e eş gp zan The Ceremony (Frederic Grendel'in romanından) 

m Laiene$ ani ie sase alla il Olivier-Henry V (William Shakespeare'in oyunundan) 

ESİR. ear öl imi ai ali ği Howard-Pygmalion (George Bernard Shaw'un oyunundan) 
m Liv Ullmann- sn Sofie (Henri Hathansen'in romanından) m Margarethe Von Trotta-Der Verlorene ehre der Katharina Blum (Henrich Böll'ün kitabından) 


m Marion Hansel-........... Le Lit (Dominigue Rolin'in romanından) mMarlonBrande..................................... One Eyed Jacks (Charles Neider'ın romanından) 

m Max Von Sydow-...... Ved Vejen (Herman Bang'ın romanından) m Poz BOUEhileye een saman zmn sö a0 Lune Froide 


(Charles Bukowski'nin öyküsünden) 
Rİ İd deal kre Rachel, Rachel (Margaret Laurence'in romanından) 


m Paul Newman- 


m Peter Sellers-......... Mr. Topaze (Marcel Pagnol'un oyunundan) m Richard Attenborough......................... Oh What a Lovely War (Joan Littlewood ile Charles Chilton'in sahne şovundan) 


İM ehe Eri a b man a rin Yö km Dr. Faustus (Christopher Marlowe'un oyunundan) 

| le eye yi 23 Ne e AM RE EEE MANN A Bronx Tale 
Chazz Palminteri'nin oyunundan) 

MR ÖD Eri REEL O nd aram se iie alaka Ordinary People Judith Guest'in romanından) 

mRoddy McDowall............... Tam Lin (Robert Bums'ün şiirinden) Merci BOİS mermerin lke Sudba Cheloveka Mikhail Sholokhov'un öyküsünden) 

MV irsi BSĞİİYmn sre yeramameyarsmasılmanı vi eriie Heaven Can Wait Harry Segall'ın oyunundan) 


FİLMLERİNİ YAZIP YÖNETENLER 


Bazı yönetmen-oyuncular, filmlerini hem yazıp, hem de yönetmeyi seçmişlerdir. Genellikle “yaratıcı yönetmenler”in seçtikleri bu yöntem, birçok sanatçı tarafından uygulanmış ve çoğu da başarıyla sonuçlanmıştır. 

Bana göre bu bölümün en “baba” filmi, Charlie Chaplin'den “The Kid” (Yumurcak). 


mAlan Alda mBarbra Streisand.. 


e The Four Seasons 
Yentl (Jack Rosenthal'le birlikte) 


ANTHONY OLINN 


ROMAN POLANSKI 


JAGK LEMON 


m Bernard Giraudeau mCarlReiner................. 


| Besiaiei girl ye e 71 e ME A AM PAŞAM 

m Charlton Heston Antony and Cleopatra m Ghiriştine ROSE senaseveer Felicite o J.W. Coop 
(Gary Cartwright ve Bud Shrake'le birlikte) mCliveBrook............... On Approval (Terence Young'la birlikte) ii Öyri) Silence se yerimin sa sü Les Nuits Favves İYİ e inme isli a mm Du Mich Auch (Anja Franke ve Helmut Berger'le birlikte) 

m David Hemmings......... Running Scared (Clive Exton'la birlikte) a o) ol RE Easy Rider 
(Peter Fonda ve Terry Southern'la birlikte) 

MİLE ELE SE ee en im ei yk dn e m miz Heaven ir EEE al ayna neminağl Men at Work mGeneWilder.................................. The Adventure of Sherlock Holmes” Smarter Brother 

m Harold Ramis-Caddyshack (Brian Doyle-Murray ve Douglas 


Kenney ile birlikte) 


MESSİ ÜNEİS vaa ös e iğ Girl on the Bridge Ida Lupino-Outrage (Collier Young ve Malvin Wald'la birlikte) ME JE İNİ SİSSİN se sa se rası sa si aaa. Drive He Said 


Jeremy Larner'la birlikte) 
m Jacgues Tati-Jour de Fâte (Henri Marguet ile birlikte) 


m lehim Eleme Biaaeasdransinda di e se sö lamak Call of the Blood (Akos Tolnay ve Basil Mason'la birlikte) 

mkKennethBranagh....................... 0.001 Henry V mlcurenceOlivier....................... Henry V (Alan Dent'le birlikte) 


mliv Ullmann-Sofie (Peter Poulsen'le birlikte) 


m Margarethe Von Trotta Der Verlorene ehre der Katharina Blum /olker Schlöndorff'la birlikte) 


e ike e A EŞ le Lif 
Mel Be Sea balim ae The Producers m Michael Gwisdek... ...İreffen in Travers Ba lik iii Bİ YU ea sm a aaa aaa Lermontov İSE, KE GEMİ sarpa cas a raya In Which We Serve m Norma Bengeli........ Eternamente Pagu (Marcia de Almeid 


Geraldo Carneiro ile birlikte) 


m Orson Welles ..Citizen Kane (Herman J. Mankiewicz'le birlikte) m Patrick Bouchitey........... Lune Froide Jacky Berroyer'le birlikte) PM See İSİ yn miş alen anime ebeni School for Secrets İl go e A Reservoir Dogs m Richard PYO samim sase Jo Je Dancer, Your Life Is Calling 


Rocco Urbisci ve Paul Mooney ile birlikte) li b A Angelo My Love s Roman Polanski.....Noz w Wodzie (Jerzy Skolimowski ve Ja Goldberg'le birlikte) 


mRon Howard........ Grand Theft Auto (Rance Howard'la birlikte) Mi RE eri Sümen ei ei The Indian Runner MS YİESİSİ SİĞİİ GİNSi sas yarma Paradise Alley 


mler Gilliam... Jabberwocky (Charles Alverson'la birlikte) M Terry JONES ayas zman Monty Python's The Meaning of Life (Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric İdle ve Michael Palin'le birlikte) 

e e RE MM e Bob Roberts m Warren Beatty ..Heaven Can Wait (Elaine May'le birlikte) YA ay e Take the Money and Run 


TÜRK YÖNETMEN OYUNCULAR 


Bütün dünyada birçok yönetmen-oyuncu varken, Türkiye'de de olmaz mı? Bizde de Türk sinema tarihi boyunca ağırlıklarını hissettirmiş bu tür oyuncular mevcut. Ve bunlar birçok da başarılı ürün ortaya koymuşlar. 

Bana göre bu bölümün en “baba” filmi, Tunç Okan'dan “Otobüs”. 


mMAbdurrahmanPalay........................ Babaların Günahı (1955 mAâydemirAkbaş....................... Düş Yakamdan Osman (1987 Meli İŞİ Kn eee eni el lala naam Örgüt (1976 Mhl SERİ ia sam Vatan ve Namık Kemal (1951 MM Ga İS ea gap nl A Nyaralo (Tatilci-1991 NM ii EZEN m en öl mala Roberi's Movie (1991 ME yi Ai S5 İRİ gara nm amı a amme aaa (1976 m Düömüiyel Tepe sese gren Bir Haydutu Sevdim (1962 e ig 5k MM ER DE EM Camdan Kalp (1990) ie esim eo A EE ..Haram Oldu (1985 Meli Tİ Osm erir anasi Nasreddin Hoca Düğünde (1940) NM ie like iş amm Sürgünden Geliyorum (1971) Me ökhiri (ÜYEYİ a esya ya ni Can Yoldaşım (1987) milli DEME es es a na Bozuk Düzen (1965) 


© CAHİDE SONKU 


TÜRKAN ŞORAY 

mari “ENES aramama 
Hüseyin Peyelği sösessmarissnsen ( eca NE NEN A A ( o a EM Hayat Cehennemi ( e le MA Zavallı ( eke İgo in e ON e SARA KANE SENNA CAR MOM Ah Gardaşım ( artalTibet............... Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ( Sali SİS aa a a a AMA Oğlum ( 

e ler) ialeği erse ame zamana Bir Kadın Uğruna ( © Nisieluri Ömer Öp Babanın Elini ( Misinli İİ inc dama aim iii anla agir Samson ( © Müzeffer Telidi saemermmasisimesnese siena mesa Vahşi Kedi ( İl gi GEZE anes mai aşma nl Gülümseyen Dünya | İS GELİNEN omar amima akape Erkek Kâzım ( ice 1 A Bir Tren Yolculuğu ( lines lil ys Bi Gül Hasan ( a e Otobüs ( 
EK e Sö KM AYN RE PE Dönüş ( 
İLİN Gi la imc imei Kan Kardeşler ( NK 8 e Deniz Kızı ( eleği SELEM al el Kan Bağı ( 
© Yılmaz LİE a a mii At, Avrat, Silah ( : Zeki Alasya Aslan Bacanak ( 


i Türk filmleri için kaynak: Türk Filmleri Sözlüğü (Agah Özgüç) 


EN İYİ 10 İLK YÖNETMENLİK DENENMESİ 


1. Reservoir Dogs...Guentin Tarantino (Rezervuar Köpekleri- e e Charlie Chaplin (Yumurcak- 
2. Citizen Kane Orson Welles (Yurttaş Kane-1 SİMS aye ae John Cassavetes (Gölgeler-Si Nöz MEBİM eni Roman Polanski (Sudaki Bıçak- 
©. Los FRGİİS öm Patrick Bouchitey (Soğuk Ayyg A Dennis Hopper | 
8. Ordinary People........... Robert Redford (Sıradan İnsanlar- 
9. Hong Gaoliang .. Zhang Yimou (Kızıl Darı Tarlaları-RE Kl, EM Jodie Foster (Küçük Adam-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İSE YILLARINDA HOLLYWOOD'UN 
“gençlik filmleri”ni ya da “okul filmleri”ni seyrederken çok şaşırırdık. Biz sıkıcı okullarımızda “ruhsuz” okul kıyafetlerimiz içinde derslerle boğuşurken, Amerikalı yaşıtlarımız dersten başka herşeyi yaparlardı! 

“Havalı” ve sportif görünüşlü çocuklar sınıfın en güzel kızıyla yatmak için akıl almadık oyunlar oynar, kızlar bu oyunlara inanılmaz cüretkarlıkta yanıtlar verir, “hoca”lar da ya anlayışlı esptiler yapar ya da daha güzeli çaresizlik içinde saçlarını başlarını yolarlardı... Öğrencilerin sıralarının küçük bir gözü olurdu ama, o göze dersle ilgili birşeyler değil de aşk mektubu, iç çamaşır, prezervatif ya da fare ölüsü konurdu... 
Hele yatılı okul filmleri! Uygun aralıklar keşfedilerek ya da bizzat tuzaklar kurularak banyo yapan karşı cins seyredilir, kılık değiştrilip sevgilinin yatakhanesine gidilir, envai çeşit erotik entrikalar çevrilirdi bu filmlerde. 
Ya o şiddet; herşeyi istedikleri gibi yöneten, öğretmenlerin bile ödünü koparan, teenager 


The Last Picture Show: Timothy Bottom futbol koçunun karısıyla yatarak bir tabuyu yıktı. Koç'a bu yapılır mı? 


canilerden müteşekkil okul çeteleri? O korkunç gürültü, cehennemi muziplikler... Hollywood'un okul filmlerinden geriye açık bir soru kalıyordu: Okulları böyle olduğuna göre, Amerikalılar, bırakın genel kültürü, mesleklerini icra edebilmek için gereken şeyleri nereden öğreniyorlardı?.. Öyle ya, o okullar- da doğru dürüst ders yapıldığı asla görülmediğine göre, mezun olanların okuma yazmayı bile doğru dürüst bilmeleri beklenemezdi... 
Ayrıca okul filmlerinde öyle bir karışıklık hakimdi, tipler o kadar “düzen dışı”ydı ki, 


; Peggy Sue Got Married: Okul filmlerinde büyük aşkları ; başlatan “kitap taşıma” sahnesi, bu filmde de vardı... 


& 


3 


4 & 
I Was A Teenage Werewolf: “Küçük Ev”in Michael Landon'ı, bu filmde bir öğrenci kurtadam olarak, Michael J. Fox ve Jason Bateman'a öncülük etti... 


Amerikalı öğrencilerin toptan kafayı yediğini, dolayısıyla Amerika'nın da hemen bir kuşak sonra heba olacağını düşünmek işten değildi... 

Kısacası, Hollywood şu “Okulun en haşarı sınıfı bizimkiydi, bütün öğretmenler bizim sınıfa düşmekten korkardı” şeklindeki geyik muhabbetini fazla abartmıştı galiba. 

Her okul filminde, birtakım klişeler ısrarla tekrarlanıyordu: Cani ruhlu, acımasız, sapkın öğrenciler ve çeteler... Bütün işi şamata olan öğrenciler... Seks delisi erkek öğrenciler ve onların arzularını fettanca kamçılayan afrodit gibi bir - iki kız öğrenci... Hep komik duruma düşen, senaristin insafa gelip filmin sonunda “onore ettiği”, kalın gözlüklü ve kafaları dersten başka hiçbir şeye “basmayan” inekler... Sınıfın güzel kızının en yakın arkadaşı olarak, genç “homo erectus”ların bu tanrıçayı yatağa atmasını engelleyen anti-patik 


: ve çirkin kızlar... Toplumsal konumu kötü 


ama “ruhu güzel”, biraz el atılıp bu pislikler- den korunursa “adam olmaya aday” bir-iki öğrenci... 

Bunlar öğrencilerle ilgili klişelerdi, tabii 


bir de öğretmenlerle ilgili klişeler var: Öğ- 


rencilerden korkan, “Bana dokunmasınlar da ne olursa olsun” diyen ve sık sık küçük düşürülen “sarsak” öğretmen... Katı, acımasız, sebeplere hiç aldırmadan yalnızca sonuçlara bakan ve bu sonuçlardan yola çıkarak “sürüdeki kara koyun” tarzı öğrencilerin geleceklerini yok etmekten çekinmeyen öğretmen ya da okul yöneticisi... Sosyal ilgiyi abartıp herkese nüfuz etmeye çalışan, mide bulandırıcı derecede olgun, erkek öğrencilerin cinsel tacizle- 


rine hayranlık verici derecede “kişilikli” ve güçlü bir tarzla karşı koyan, ama en nihayetinde o da insan olduğu için bir noktada ağlama krizine yakalanan kadın öğretmen... 
Kötü olmalarının temelinde aile faciaları, yoksulluk gibi sebepler yatan öğrencilere kol kanat geren; tümüyle kötü, “sistem dışı”, serseri öğrencileri kararlı bir mücadeleyle bertaraf eden ve filmin sonunda bütün öğrencilerle birlikte seyircinin de uçsuz bucaksız hayranlığını kazanan erkek öğretmen... 
Hollywood'un okul filmlerinin ilginç yanı, bu klişelere yer vermeleri değil, birçok okul filminde bu klişelerin birçoğunun birarada kullanılmasıydı. Üstelik, bu klişeler, en kaba biçimleriyle, filmin atmosferine göre çok dramatize ya da karikatürize edilmiş olarak ortaya çıkıyorlardı... İster 50'lerde yapılmış olsun ister 80'lerde, bu filmlerin çıkış ve varış noktaları aynıydı: Gençlik yozlaşmıştır; eğitimciler ilgisiz ve ruhsuzdur; okul tümüyle yararsız ve anarşik bir kurumdur; yalnız bir tane kahraman eğitimci vardır ve o sınır- 


sız erdemleriyle öğrencileri doğru yola soktu- 


Su gibi, diğer eğitimcilere de iyi örnek olur... 


| X m 


Grease: John Travolta, Olivia Newton John ve “mezuniyet balosu” klişesi. 


Toplumcu takılan okul filmlerinin de aşagı kalır yanı yoktu: Bütün çocuklar sınıfta uyuyorlardı, çünkü alkolik babaları evle ilgilenmediği için geceleri binlerce arabayı yıkamak zorundaydılar ya da akla gelebilecek en kabasaba insanların mekanı olan restoranlar- da servis yapıyorlardı sabahlara kadar. Bütün “fakir” gençler bir üst sınıfa özenerek kıvrım kıvrım kıvranırdı, bu “üst sınıf” çocuklarıysa olabilecek en şımarık tiplerdi. Öyle davranışları vardı ki, spor arabalarının üstüne “Biz zengin çocuklarıyız, genciz, güzeliz, havalıyız. Siz fakir yaşıtlarımızdan nefret ediyoruz” yazsalar pek yerinde olurdu... 

Kısacası, okul filmlerinde herşey “kör kör parmağım gözüne” anlayışıyla yapılıyordu. 
Öyle ki, yemek tarifi gibi, bir okul filmi yapmak için neleri biraraya getirmek gerektiği hemen hemen belliydi. Hele bazı klişeler vardı ki, insan “Bir okul filmi olsa da, şu klişeye rasılamasam” diyordu... 


HAYDİ BİR 
“OKUL FİLMİ 
YAPALIM! 


Hollywood'un okul filmleri, tam 

anlamıyla birer “klişeler | 

| geçidi”ydi. Öyle ki, birtakım 
şeleri yan yana getirince 


The Blackboard Jungle: 1955'de Glenn Ford'un kahraman eğitimciyi oynadığı filmde, daha sonra “Sevgili Öğretmenim”de bu tipin klişelerini doruğa çıkaracak Sidney Poiter yalnızca öğrenciydi... 


Kahraman Eğitimci: Sistem bağıra çağıra çöküyor, okullar tam anlamıyla birer kaos laboratuarı ama... Yine de Amerika'da da eğitim işi bir biçimde yürüdüğüne göre, her okula bu istisnai “kahraman eğitimci”den bir tane tahsis ediliyor demek ki! “Yozlaşan sistemin 


açıklarını tek başına kapatan kahraman”, en 


iç bayıcı örneklerinden birini buluyor Holiywood'un okul filmlerinde. İnsan bu adamın öğrencilerine acıyor: Çocuklar, kendini peygamber gibi hisseden, iki - üç tane sıkı adam numarasıyla hayatınızdaki bütün sorunların hallolacağını sanan bu vitrin kahramanına nasıl katlandınız Tanrı aşkına? O yalnızca kendine aşık... 


Asi: Diğerleri gibi net ve coşkulu konuşmaz, gizemli bir biçimde mırıldanır, söyleyeceği şeyleri ağzında geveleyerek derin ve uzak görünür. Beyimiz kalabalıktan uzak du- 


rur ama, asla görüş mesafesinin dışına çık- 


Hemen her filmde bir “parti” sahnesi olur ve bu sahnede dünyanın en önemli işi yapılıyormuş gibi bir 


tavırla bira içilirdi. “Americ: i'de olduğu gibi. 


maz; çünkü, birileri onu izlemediğinde, bu kasıntı pozlarının da bir anlamı kalmayacaktır. O yaşlarda bu tür numaraları yutmaya her zamankinden daha eğilimli oldukların- dan, kızlar ondan garip bir biçimde etkilenir- 


ler... 


Okul kabadayısı: Tam bir zorbadır. Öyle ki, yetişkin zorbaların bile bu teenager zorbadan öğrenecekleri çok şey vardır. Bıçak taşır, iyi çocuğun babasından zar zor ödünç aldığı arabanın boyasını çizer, korkak ama sevimli öğrencilere çelme takıp herkesin önünde yere düşürür (ve küçük düşürür), kız meseleleri gibi ciddi durumlarda ölümcül kavgalara davetiye çıkarır, iyi niyetli kadın öğretmenler- den birine sarkar... ÖfF! Yazarken bile insanın içine fenalık geliyor... Yine de, beterin beteri var. “O da neymiş?” demeyin. Bir başka klişe, zorbalardan oluşan bir okul çetesi... 


İnek: Bildiğiniz gibi, efendi ve çalışkandır, bırakın öğretmenleri okul müdürü bile onu sever. Dahice işler yapacağının garantisi olmasa bile, diğerlerinin kapıldığı ihtiras rüzgarları onu es geçecek ve ortayaşlarında cn azından “Sizin maaşınız benim verdiğim vergilerle ödeniyor, şimdi lütfen bana...” diye konuşan Amerikalılar'dan biri olmayı başaracaktır... Bu tipin yerine, bazen “moron” tipler konur okul filmlerinde. İşin aslı şu: Bu tipi yaratan senaristler, şişman ya da kalın gözlüklü herkesin ruhsuz olduğunu düşünebilecek kadar ruhsuz kimselerdir! 


Bayan Utangaç: Çok güzeldir ve güzelliğinden de utanır. Film ilerledikçe bu kızın bir sırrı olduğunu anlarız. Bastırılmış bir geçmiş olabilir. Bir aile faciası, hapisteki bir baba, al- 


kolik bir baba, ilgisiz ve herkesle yatan bir anne v.S... Bu sırrı korumaya çalışır ama, kahraman eğitimci, sevgilisi olacak çocuk ya da kahraman eğitimcinin kadın versiyonu “Bayan Sosyal”, kızın ruhunu deşip sırrı ortaya çıkarır. Kız sırrıyla yüzleşir, söz konusu kahramana sarılıp ağlar, artık güçlüdür, hayat onu beklemektedir, başaracaktır... Burada yazı yetmiyor , insanın içinden artık her Amerikan filminde en az 50 kere duyulan o dört harfli sözcüğü söylemek geliyor. 


Bayan Öldüren Cazibe: Öldürmese de süründüren cazibe... Adı Phoebe Cates değilse eğer, sapsarı saçları vardır. Okul bahçesinde onun üstünde yoğunlaşan şehvet miktarına bakılırsa, okuldaki çocukların birçoğu, masturbasyon yaparken onu hayal etmektedir... 
Film boyunca seyirci ona sinir olur: Çocuklarla oynar, onları cezbetmek için herşeyi yapar, acımasızlığı doruğa ulaşınca karşısındakini beş santim ötesinde tutup ne kaçar ne de daha fazla yaklaşılmasına izin verir. Televizyon reklamlarındaki iştah kabartıcı yiyecekler gibidir, görürsünüz ama... nafile. Böyle kızlar için bir deyim vardı ama neydi, argo birşeydi galiba... 
$0'lerin başında yapılan okul 

filmlerinde, bütün erkeklerin çıplak görmek 

ya da “bir umut” yatmak | için peşinden koştuğu bir kız olurdu. Phoebe 


ri'ni kutsamaktır... 


Kötü erkek öğretmen: Gençlere dayanamaz. 
En masum zevkleri bile yozlaşmışlık olarak görür. Eğer şişmansa, nedense yüzü kırmızı 


olur ve öğrenciler kendisini zor duruma dü- 


 şürdüğünde mendille terini siler... Bu tipin 


bir de ciddi filmler versiyonu vardır ki, düşman başına. En kirli çalışan istihbarat örgütlerinde bile böylesi bulunmaz: Dürüst ama sosyal konumu gereği başarmak zorunda olan çocuğa, arkadaşlarını ispiyonlaması için şantaj yaparken “Sizinle geleceğiniz üzerine konuşmak istiyorum delikanlı” der. Alkolik babasının eziyetleri yüzünden sınava hazırlanamayan Bayan Utangaç'a “Biz burada sizin mazeretlerinizi dinlemek istemiyoruz” diye- 


. rek seyircinin nefretini garantiler v.s... 


Bayan Sosyal: O kadar iç bulandırıcı ki, otobüs tutması gibi birşey. Kahraman Eğitimcinin kadın versiyonu. Herkesle yakın ilişkiler kurup, bütün olgunluk kalıplarıyla saldırarak, iyilik ve erdem kusar. Kötü baba 15 
yıldır karısını dövüyordur, Bayan Utangaç 


| bu yüzden derslerinde başarısızdır ve Bayan 
i Sosyal kötü babayla on dakika konuşup her- 
© şeyi halleder... Uzun yolculukta yanınıza Otu- 


ran ve yol boyunca konuşup canınızı sıkan iyi 


| niyetli tacizcinin bir benzeri. 


Earth Vs The Spider: Filmin has kızının ve has oğlanının 
dev bir örümcekle boğuştukları filmde, oyuncular 35 
civarında gösteriyordu. 


Bay ya da Bayan Prensip: Disiplin ve disiplinsizlik üzerine vaaz verir. Erkekse ince, kadınsa orta kalınlıkta çerçeveli gözlükleri vardır. 
Her nedense sivri burunludur. Kafası, sanki boynu kırılmış da alçılar yeni çözülmüş gibi dik ve sabit durmaktadır. Arada bir öğrenciler tarafından komik duruma düşürülür. Bu durumu kaldıramayıp verdiği aşırı tepkilerle, komikliği daha da acınası boyutlara ulaşır... 
Bazı filmlerde, son birkaç dakikada, okul balosunda biraz sarhoş olup kendisine aykırı şeyleri yapması, bir “kafa dengi” gibi davranması sağlanır. Senaristin Bay ya da Bayan Prensip'e son dakikada bahşettiği bu yersiz sevimliliğin işlevi, asıl olarak “laçkalığın zafe- 


American Graffiti: Şekilci okul filmlerinde, kalın gözlükler sahibini ya “inek”, ya “korkak” ya da en iyi 


> ihtimalle “iyi ama sönük” yapıyordu... 


Futbol ya da basketbol koçu: Babacanlık sirki- ne hoş geldiniz! Bazen Bayan Sosyal ya da Bay Kahraman'ın yerini alır, bazen de “Döver de, sever de” yaklaşımını herşeyiyle sahte bir “ilericilik” kılıfı altında kutsamak için kullanılır. Sıkı adamdır; hem beyni, hem kalbi, hem bileği güçlüdür. Halden anlar. Azmin zaferi üzerine nutuklar verir, güzellikle yola sokar, dostça sertleşir. Hem “hayat”ta hem sporda kazanmak değil de adam gibi oynamak önemlidir ama, kazanmazsanız onun anlayışlı hayat dersi gösterilerine maruz kalıp kafanız şişeceği için, kazansanız daha iyi olur! 


Okula kitap taşıma sahnesi: Siz bu teferruat çağı çocuklarının okula giderken yanlarında bir sürü şey götüreceklerini sanıyorsunuz degil mi? Öyle ya, modern bir eğitim sistemin- de, onlara Uzakdoğu tarzı “bilgiden geçmeyen bilgelik” eğitimi verilmediğine göre, okula giderken yanlarında bir sürü şey olmasını beklersiniz. Oysa, yanlarında hepsi hepsi bir iki kitap vardır. Sanırsınız ki, bu kitaplar bir Borges öyküsünden fırlamışlar ve içlerin- de dünyanın bütün bilgisi kayıtlı... Neyse, yakışıklılardan biri bir kızı tavlamak istiyorsa, ona kitaplarını taşımayı teklif eder. Bu zahmetsiz hamallıkla ödüllendirilirse, gerisi de bir biçimde gelir zaten... Eğer teenager dilberimiz bir çocuğa kafayı taktıysa, onun karşısına geçip kitaplarını yere düşürür. Çocuk kitapları yerden alır, kıza verirken gözleri karşılaşır... Bir süre sonra, parmaklarında birer yüzük vardır ve kız hamiledir! 


Okul balosu: Dı-nı-nı-nuım! Mezun olunur, okul biter, film de bitmek üzeredir. Eski komedilerdeki gibi bütün kahramanlarımız toplanırlar, bütün düğümler çözülür, meseleler hallolur. Bayan Utangaç açılıp saçılır ve 


gecenin yıldızı olur, film boyunca Bayan Öldüren Cazibe'yle yatmaya çalışıp beceremeyen çocuklar harika bir planla onu komik duruma düşürürler, o da sinir krizleri geçirerek, histerik bir sesle, okulun bilmemne derneği- nin onur üyesi ya da başkanı olan zengin babasına “Çabuk buradan gidelim baba” diye bağırır... 


İşte parti: Erkekler bira içer, kızlar abattılı tavırlarla ruj sürerler. “Sınıfın ineği” bile dağıtır bu partide. İrili ufaklı cinsel maceralar, istisnaları saymazsanız ya hayalkırıklıklarıyla ya da büyük tatminsizliklerle sonuçlanır. LP döner ve bir rock'n'roll parçasının kıvrak notaları ya da sulu bir romantik parçanın uyuşuk çığlıkları kaplar atmosferi. Bay Asi ortalarda görünmemektedir. Tabii bir bahaneyle parti mekanının yakınına gelip, motorsikletiyle havalı bir hareket yaparak o “cool” görüntüsünü herkesin gözüne sokmayı ihmal 


SLÜİNEZ 


grup okulun spor salonunda bir konser verirdi. Okul filmi seyretmenin en zahmetli yanlarından biri de bu konserlere katlanmaktı zaten... 


Ebeveynler: Bir “günlük” işleri bilirler, bir de çocuğun ya da kızın arkadaşlarını kötülemeyi. Başka da hiçbir seyden anlamazlar. Sınıfın en uyuz çocuğuyla arkadaş olunmasını isterler. “Hayatım, Mızmız tatlı bir çocuğa benziyor”, “Anneeeee, bunu nasıl söylersin, o salağın teki”, “Benimle bu tarzda konuşma Küçükhanım!”... Derken baba eve gelir, koltuğuna oturur, piposunu yakar, “Ohh! Bu ne güzel bir koku. Rosto, en sevdiğim yemek!” 
diye bağırır... Evde parti verileceği zaman bir sürü sorun çıkarırlar. Tatile gitmek için onlardan izin almak da, dünyanın en zor işlerin- den biridir... Bu tablolar birbirlerine benzer ama, Hollywood'un okul filmleri, ailelerle ilgili mesajlar açısından ikiye ayrılır. Bir: Arada sorunlu aileler olmakla birlikte, gençliğin yozlaşması karşısında aileler çaresiz kurbanlardır... İki: Ailelerin yegane varoluş sebebi, dünyanın merkezi olan teenagerların keyfini kaçırmaktır... 
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AN 


50'LERDEN 
80'LERE... 


50'lerden 80'lere uzanırken, okul filmlerinin klişeleri pek değişmedi. Ancak yıllar içinde klişeler daha eğlenceli ve daha 
“sulu” işlenmeye başladı. 30 
yılda elde edilen tek şey, daha fazla dejenerasyondu! 


The Blackboard Jungle (1959)... işte kliselerin yerli yerine oturduğu ilk Hollywood okul filmi. Üyelerinin her biri en az 28 yaşında gösteren bir okul Rock'n'roll grubu bile vardı filmde. Teenagerlık dönemini daha yaşlı kuşakların canını sıkmak için kullanılacak yıllar şeklinde gösteren ilk filmlerden biri olarak da dikkat çekici... Bu filmde Kahraman Eğitimciyi Glenn Ford oynuyordu. Daha sonra “Sevgili Öğretmenim”le en ünlü Kahraman Eğitimci'lerden biri olacak Sidney Poiter'sa, bu filmde öğrencilerden biriydi... Glenn Ford, gramofonun etrafında dolaşıp “Cool it, Daddy-o!” gibi seyler söyleyen öğrencileri disipline sokmaya çalışıyordu... 


Rebel Without A Cause - Asi Gençlik (1955)... 
James Dean'in bu filmdeki okul asisi tipi, daha sonraki kuşaklar için model oluşturdu. 
Konuşması, hareketleri... Yaptığı herşey bu modelin parçası oldu... Bıçak taşıyordu, çünkü ailesi onu anlamıyordu. Arabayla ölümcül bir oyun oynuyordu, çünkü eğitimciler onu anlamıyordu. Tek istediği filmin güzel kızı Natalie Wood'la bir aşk yaşamaktı... Ne tuhaf! James Dean araba kazasında öldü, Natalie Wood denizde boğularak ve filmde Dean'ın arkadaşını oynayan Sal Mineo da bıçaklanarak öldü... Hayat! Anlamsız... 


I Was A Teenage Werewolf (1957). Michael Landon'ın başı derttedir. Bir okul asisidir. Çekici Bayan Utangaç'la da arası iyidir ama, psikolojik sorunlarla başedemez ve bir psikiyatriste gider. Psikiyatrist onu bir kurtadama dönüştürür. O da, Bayan Utangaç'ın gömleğini parçalar... Aşağı yukarı böyle birsey işte... 
Mizahi okul filmlerinin klişeleri de bu filmle 


ipuçlarını verdiler. Ama ne mizah! 


Rebel Without A Gause: Asi Gençlik... “Sosyal” derinlik de yakalamaya çalışan filmde, okul dönemi kaosu 

© ölümcül boyutlara ulaşıyordu. Dean'in genç ölümü, filmin etkisini de genişletti ve derinleştirdi. 


Earth Vs The Spider (1958). Aa, işte Mike ve Carol, ellerinde kitapları, okula gidiyorlar. 
Umarız derslerine konsantre olabilirler, çünkü ikisi de rahat rahat 35 gösteriyorlar. 
Neyse, zaten derse konsantre olamıyorlar, çünkü öğretmen elektrotlarla ilgili heyecanlı şeyler anlatırken, onlar birbirlerine not yazıp duruyorlar. Öğretmen onları cezalandırmak için sınıftan atıyor. Aman Allah! Nereden çıktı demeyin, dev bir örümcek onları yemeye kalkıyor. Öğretmen örümceği öldürüyor ve “belki lazım olur, inceleriz” diye ölüsünü spor salonuna koyduruyor. İş burada bitmiyor. Okulun rock'n'roll grubu salonda çalarken, örümcek canlanmasın mı! Evet, canlanıyor ve tekrar Mike ve Carol'ı yemeye çalışıyor... Allah kahretsin, ne yazık ki yiyemiyor... 


Rock, Rock, Rock (1956). Spor salonunda çalıp duran bir Rock topluluğu var. Çalıyorlar, çalıyorlar... Filmde başka da pek birsey yok. 
Bu filmin özelliği de, bu tür gürültülü müzik faaliyetlerinin öne çıktığı okul filmlerinin klişelerini belirlemesi... 


Superman (1978). “Bunun neresi okul filmi?” dediğinizde, gayet haklı bir insan 


Okul filmlerinin en karikatürize klişelerinden biri olan “gizemli” okul asisi tipi, James Dean'la oluştu. Oyuncuyla canlandırdığı rol birbirine o kadar yakındı ki, bu tip bir “efsane” oldu... 


olacaksınız. Bu filmde çok az okul muhabbeti var ama, gayet yerinde kullanılmış, mesaj manalı... Futbol takımının züppeleri “sünepe” Clark Kent'i taciz ederler, ona kirli elbiselerini toplatırlar. Zavallı, boyun eğer. Derken, Superboy'un babası yerine koyduğu Glenn Ford, bir kalp krizi neticesinde ebediyete intikal eder. Aslında, “Blackboard Jungle”daki korkunç tansiyona bile dayandıktan sonra, bu çok şaşırtıcıdır. Her neyse... Superboy okuldan ayrılır ve dünyayı kurtarır. Bildik mesaj tekrarlanmaktadır: “We don't need no edukayshun.” (Türkçesi: Egütüme ihtiyacımız yok...) 


The Last Picture Show (1971). Aslında bu da okul filmi değil ama, yönetmen Peter Bogdanovitch, asi gençlikle ilgili doğru dürüst şeyleri bir tek bu filmde söyler gibi oluyordu: Timothy Bottom, futbol koçunun karısıyla yatıyordu! 


American Graffiti (1973). 1962 yılı yazı, okullar tatil, ancak herkes, yüksek okula başlayıp eğlenmenin ve sevgili bulmanın derdinde. 
Richard Dreyfuss, Wolfman Jack, Ron Howard, Cindy Williams ve Charles Martin Smith... Bu filmde, aşk-meşk meseleleri üzerinde yoğunlaşıyor ve ortaya bu konuda bir karmaşa çıkıyordu... 


Carrie (1978). Stephen King'in ilk romanından sinemaya uyatlanan film, “okulda dehşet”in en iyi örneklerinden biriydi. Şımarık öğrencilerin belirgin ve saldırılması kolay zayıtlıkları olan öğrenciler üzerinde yoğunlaşan ölümcül alaycılıkları, cinsel gelişimin yarattı- 


Carrie: Stephen King'in ilk romanından uyarlanan Brian De Palma filminde, Sisy Spacek'in ilk adet kanaması travması büyük bir dehşete dönüşüyordu. Filmin bir ilginç yanı da, Grease'in ilahı Travolta'nın “iğrenç” bir rolde oynamasıydı... 


$ı derin sorunlar... Sisy Spacek, fanatikçe dinsel inançları olan annesi ve zorba okul arkadaşları yüzünden ilk adet deneyimini tam bir travma olarak yaşayan Carrie'yi canlandırıyordu. John Travolta da, Carrie'nin üzerine domuz kanı boşaltan zorbalardan birini oynuyordu filmde... Carrie'nin saçtığı dehşetin ardından, insan “Hakettiler ama” diyordu 


doğrusu... 


Grease (1978). John Travolta, ilk adet deneyimini yaşayan Olivia Newton John'un üzerine domuz kanı boşaltıyordu... Pardon, o “Carrie”de oluyordu... John Travolta bu filmde domuz kanı yerine sesini kullanıyordu dehşet saçmak için... Hemen herkesin kötü olduğunu kabul ettiği, “Ama yine de...” deyip çok sevdiği, klasik olmaya müsait bir ruh 


taşıyan filmlerdendi... 


Grease 2 (1982). “Grease”den bile daha kötüydü. Üstelik Grease'inki gibi güçlü bir ruh da taşımıyordu. İnsan nerede duracağını bilmeli... 


i J. Fox. 24 yaşında. Okul asiliği yetmeyin- 


Fast Times At Ridgemont High (1982). Phoebe Cates, bu filmle liseli gençliğin erotik idollerinden biri olmuştu. Filmde peşinde koşan çocuklar kadar, filmi seyreden genç çocuklar da onu bir parça çıplak görmek için neler neler vermezdi. Eğlenceli, hafifmeşrep, ortasın- dan sonra sarkıp romantikleşen okul filmlerinden biriydi. Kadroya dikkat: Phoebe Cates, Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Judge Reinhold... 


Risky Business (1983). Eski kafalı ebeveynleri şehir dışına çıkınca, o zamanın çaylak Tom Cruise'u askılarını çıkartıp maceralara koşuyordu. Tabii maceradan kastimiz, Indiana 


Jones'unki gibi maceralar değil. Sarı saçlar, 


mavi gözler, kırmızı dudaklar... 


High School USA (1983). Michael J. Fox oku- un asisiydi (pek de yakışır ya!)... Okul zorbaarına karşı direnişi örgütlüyor ve bizzat yönetiyordu... A çocuk, ne işin var senin böyle küçük oyunlarla! İstesen, zamanda yolculuk yapıp, o zorbaların kaderlerini daha onlar doğmadan değiştirirsin... 


İşte en iyi okul filmlerinden biri... Neredeyse bütün okul filmi klişeleriyle çok iyi dalga geçiyor. 
Ghristian Slater ve Winona Ryder harika. 


Teen Wolf (1985). Budalalığın sınırlarını zorlayan bir okul komedisi. Yine Michael 


ce, kurtadam olup piliçlerin peşine düşüyor. 
Aynı zamanda en uydurma kurtadam filmlerinden biri... Genç Michael, Burt Reynolds'ın arada bir en seksi erkek seçilmesine bakıp, kılların çekiciliğini fazla abartmış galiba... 


Back To The Future (1985). Bıktınız ama, yine 


© Michael J. Fox... Yalnız bu kez formunda. 


Zamanda yolculuk yaparak, 50'lerde annesinin ve babasının gittiği okula uçuyor. Spor salonunda sahneye çıkıp, gençleri rock'n'rol!'la tanıştırıyor. 


Peggy Sue Got Married (1986). Karhleen Turner 60'lara uzanıp Beatles'la tanışıyor. Nicholas Cage'le birlikte oluyor. Onun için çok iyi... Filme gelince. Sanki iyi filmmiş de biraz kötüymüş gibi, ya da tersi. Yine de, enteresan “okul yılları” filmlerinden biri... 


Teen Wolf Too (1987). Beterin beteri var, insan bu filmi seyredince “Yoksa Teen Wolfa haksızlık mı ertik? Acaba Michael J. Fox çok iyi miydi?” gibi abuk subuk şeyler düşünüyor... Jason Bateman, bu filmde, Michael J. 
Fox'tan bile daha münasebetsiz durmayı başarmıştı! 


Heathers (1989). Nihayet. En büyük okul filmi. Muhteşem bir parodi. Bütün klişeler, başarılı bir biçimde, büyüteç altına alınarak görünüyorlar bu filmde. Vampirle görüştükten sonra ünü iyice büyüyen Christian Slater'ın performansı mükemmel. Winona Ryder hem tatlı, hem zeki, hem çekici... Slater başarılı bir James Dean karikatürü. Bilge Öğretmen klişesiyse, “Bir tennager'ın yaşamındaki en önemli karar, intihar edip etmeme kararıdır” diyecek kadar altı çizilerek canlandırılıyor. Teenager - ebeveyn ilişkileriyle ilgili klişelere gelince, Winona Ryder'ın “Şu cenaze törenine hazır olmak istiyorsam bir an evvel harekete geçmeliyim” sözleri herşeyi açıklıyor... 


İşte okul filmlerinin gediklisi! Bebek yüzlü sempatik yakışıklı, 
80'lerde art arda çevirdiği okul filmleriyle “genç kızların sevgilisi” 
oldu. Asıl ününü kazandığı “Back 
To The Future” 
larda da, bazı okul filmi klişeleri yerli yerinde kullanılmıştı... 


KÜRESEL DÜŞLER 


İmparator Şirketler ve Yeni Dünya Düzeni 


Richard J. Barnet ve John Cavanagh 


Sabah Kitapları, daha önce yayımladığı Küresel Düşler, Avrupa Gümrük Birliği Global Paradoks'tan sonra şimdi de anlaşmasını imzalayarak küreselleşmeye Küresel Düşler'le gelecek yüzyılın bir adım daha attığımız şu günlerde, eşiğindeki dünyamızı biçimlendirecek gündemdeki tartışmalara ışık tutacak en önemli kavram olan küreselleşmeyi nitelikte bir kaynak kitap. 


büyüteç altında tutmayı sürdürüyor. 

Yeni Dünya Düzeni'ni, bu sistemde sivrilen 

dev şirketlerin küresel rekabetinden yola 376 sayfa, 1. hamur kâğıt çıkarak ayrıntılı biçimde inceleyen bez ciltli ve şömizli, 475.000 TL 


Filmografi 


ANOUK AIMEE 


UYGUSAL AMA SEKSİ; ve kendi jenerasyonunun yıldızları Catherine 
Denevuc ve Bridget Bardot gibi, Anouk Aimee de, 
Fransız sinemasının en büyük kadın 
yıldızlarından biri. 27 Nisan 1932 
de doğduğu bilinse de, o doğum tarihinin 1937 olduğunu söylemektedir. Aimee, sahneye ilk kez 14 
yaşındayken çıktı. (Kendi hesabına göre 9 yaşındayken). En beğendiği ve filmlerinde de oynadığı yönetmenler Vittorio De Sica ve Federico Fellini olmasına rağmen, Claude Lelouch'un “A Man AndA 
Woman” adlı hareketli komedisiyle 
1966 yılında Akademi Ödülü 
kazandı. Tasarımcı Emanuel 
Ungaro ve Sonia Rykiel'ın arkadaşı olmasının yanı sira Avrupa'nın en iyi kadın oyuncularından biri olması 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da Robert Altman'ın “Pret a 
Porter” filminde oynaması için yeterliydi. Birçok defa evlenen sanatçı, son evliliğini Albert Finley ile yaptı. İlk kocası yönetmen Nicos Papatakis'den bir kızı olan Anuok Aimee, Paris'te yaşamaktadır. 


1946 LA MAISON SOUS LA MER 
1950 THE GOLDEN 
SALAMANDER 

1951 THE LOVERS OF VERONA 
1951 NOCHE DE TORMENTA 
1952 LA BERGERE ET LE 
RAMONEUR (VOİCE ONLY) 
1952 TNE PARIS EXPRESS 

1953 LE RIDEAU CRAMOJSI 
1955 ICH SUCHE DICH 

1955 CONTRABAND SPAIN 
1955 LES MAUVAISSES REN 
CONTRES 

1956 NINA 

1957 LOVERS OF PARIS 

1958 TOUS PEUVENT ME TUAR 


 Boksörlükten aktörlüğe zum bir ara verip sessizliği tercih edi 


söylemizler karşısında daha fazla dayana, 


Aktör, 
1958 THE LOVERS OF 
MONTPARNESSE 
1958 HEAD AGAINST THE 
WALL 
1959 LES DRAGEURS 
1959 THE JOURNEY 
1960 LA DOLCE VITA 
1960 LOLA 
1961 LTMPREVISTO 
1961 OUAI NOTRE DAME 
1961 1IL GUIDIZIO UNIVERSALE 
1962 SODOM AND 
GOMORRAH 
19638 1/2 
1963 OF FLESH AND BLOOD 
1963 IL GIORNO PIU CORTO 
1963 IL TERRORISTA 
1963 THE SUCCESS 
1964 LA FUGA 
1965 1. MORBIDONE 
1965 LO SCONDALO 
1966 A MAN AND A WOMAN 
1966 A VERY HANDY MAN 
1968 UN SOIR UN TRAIN 
1969 THE MODEL SHOP 
1969 THE APPOINTMENT 
1969 JUSTINE 
1976 A SECOND CHANCE 
1978 NON PREMIER AMOUR 
1980 LEAP INTO THE VOID 


ekrar kameraların karşısında... 


1981 TRAGEDY OFA 
RIDICULOUS MAN 

1982 WHAT MAKES DAVID 
RUN? 

1983 THE GENERAL OF THE 
DEAD ARMY 

1984 SUCCESS 1S THE BEST 
REVENGE 

1984 LONG LIVE LIFE! 

1986 A MAN AND A WOMAN: 
20 YEARS LATER 

1988 LA TABLE TOURNANTE 

1988 ARRIVEDERCI E GRAZIE 

1990 BETHUNE: THE MAKING 
A HERO 

1994 PRET A PORTER 


MIGKEY ROURKE 


ICKEY ROURKE, Eylül 

1955 yılında New York'da 

doğdu. Ön adı Philip olan 

Rourke, Disney'in çizgi 

kahramanı Mickey'den 

esinlenerek adını değiştirdi. Florida'da büyüyen Rourke, New York'a dönmeden önce dört yıl boyunca amatör 


olarak boks yapar. New York'ta oyunculuk dersleri aldığı sırada 


gece kulüplerinde çalışan Mickey Rourke, 1980 yılında Los Angeles'a taşınınca TV dizilerinde rol almaya başladı. Aynı yıl, “Fade To Black” adlı filmle, sinemaya adımını da attı, 1981 yılında Lawrence Kasdan'ın yönettiği “Body Heat” ilminde Kathleen Turner ve 
William Hurt ile birlikte oynadı. 
Mickey Rourke filmde, aşkından çılgına dönerek sevgilisinin kocasını öldürmeyi göze alan bir avukatı oynayan William Hurt'e, yasal olmayan yollardan patlayıcı madde 
satan birini canlandırdı. 1980 
yılında çekilen “Heaven's Gate” adlı film ise beklenen başarıyı getirmemişti, 1985'da “Year Of The 
Dragon”, 1986'da “9.5 Weeks” Rourke'un popülerliğini iyiden iyiye arttırdı. 1987'de çekilen “Angle Heart” filminde Robert De Niro ile başrolleri paylaştı. Rourke, Hollywood oyuncuları içinde; alışılagelmişin dışındaki tipi, oynadığı karakterler, bir de maço davranışlarıyla, seyircinin gönlünde cok farklı bir yer edinmiştir. 


80 FADE TO BLACK 


1980 HEAVENS GATE 

1981 BODY HEAT 

1982 DINER 

1982 EUREKA 

1983 RUMBLE FISH 

1984 THE POPE OF GREEN 
WICH VİLLAGE 

1985 YEAR OF THE DRAGON 

1986 9.5 WEEKS 

1987 ANGEL HEART 


1987 BARFLY 

1987 A PRAYER FOR THE 
DYING 

1989 FRANCESCO 

198) HOMEBOY 

1990 WILD ORCHID 

1990 JOHNNY HANDSOME 

1990 THE DESPERATE HOURS 

1991 HARLEY DAVIDSON AND 
A MARLBORO MAN 

1992 WHITE SANDS 

1994 FTW 


TIM ROBBINS 


EKİM 1958 
doğumlu aktör kısa zamanda küçük rollerden başrollere geçmeyi başardı. 


Daha çok oyunculuk yönüyle dikkati çekti. Ancak aynı zamanda yazarlık, yönetmenlik ve yapımcılık gibi bir çok dalda da kendisini denedi. “St Elsewhere” ve “Hill Street Blues” adlı TV dizilerinde misafir oyuncu olarak rol almayı başardı. Ve sonunda 26 yaşında ilk büyük ekran filmi “Toy Soldiers”la sinemaya girdi. Bunu Demi Moore ve Jon Cryer'la birlikte oynadığı “No Small Affair” izledi. Ancak bu film ona pek uğurlu gelmedi ve filmden sonra aniden ortadan kayboldu. Bundan sonraki ortaya çıkışı 1985'te John Cusack ve Daphne 
Zuniga ile birlikte oynadığı “The Sure Think” filmyle oldu. Bu film Tim Robbins için bir başarıydı. 


Daha sonraları tekrar bir iki filmde küçük roller alarak gerilese de, 1988'de “Bull Durham”la çok iyi bir dönüş yaptı. Bu filmde birlikte rol aldığı Susan Sarandon'la bir ilişkisi oldu. “Erik The Viking” filminde iyi bir oyun çıkardı. Her ne kadar bu rolünde bir başarı sağlayamasa da bundan sonra yine çok iyi teklifler aldı. Bundan sonra ki filmi “Cadillac Man”de de 
Robbins sezonluk bir komedyen olmadığını kanıtladı. Ve 1992'de 
Tim Robbins, Cannes Film Festivalinde en iyi aktör ödülünü 


aldığı bir Robert Altman filmi olan “The Player”de performansının doruğuna ulaştı. Robbins'i en son bir şirket komedisi olan “The Hudsucker Proxy” filminde izledik. 


1984 TOY SOLDIERS 

1984 NO SMALL AFFAIR 

1985 THE SURE THING 

1985 FRATERNİTY VACATION 

1986 TOP GUN 

1986 HOWARD THE DUCK 

1988 FIVE CORNERS 

1988 TAPEHEADS 

1988 BULL DURHAM 

1989 MISS FIRECRACKER 

1989 ERIK THE VIKING 

1990 CADILLAC MAN 

1990 JACOB'S LADDER 

1992 THE PLAYER 

1992 BOB ROBERTS 

1993 SHORT CUTS 

1993 THE HUDSUCKER 
PROXY 

1993 PRET A PORTER 


Müthiş " Oyuncu". V7/7 a&/ör Tim Robbins, son yıllarda sergilediği üstün performansıyla yapımcıları arkasından koşturuyor. 
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C 


İMMORTAL 


BELOVED 


Y Üsipmi kariyerine 
80'lerin başında videoklipler çekerek başlamıştı Ber- 


nard Rose, Hem de ne şarkıla- 


Hani şu “çok güzel kadın” olup olmadığı tartışılan Marisa Tomei'nin oynadığı “Only You”nun (Çılgın Aşk) şarkılarının yeraldığı albüm, romantik, yavaş ve sıcak... 


şk başkadır... Roman- | tik bir Avrupa ken- | tinde aşk daha başkadır... | 


Beyazperdede romantik bir 


Avrupa kentinde aşk daha 


daha başkadır... Norman | 
Jevison'un yönetiminde be- 


yazperdede romantik bir | 


Avrupa kentinde aşk daha daha daha başkadır... 
Stop!.. 


Geçen sezon gösterime giren “Only You”dan (Çılgın Aşk), filmi seyredenlerin duyguları ve düşüncelerinin yanısıra, 


bir de “Marisa Tomei ne kadar güzel bir 


ra, ne video klipler. Sözgelişi, Frankie Goes To Hollywood'un en güzel parçalarından biri olan “Two Tribes"ın klibi 


The Motion Pictüre 


kız yaa” diyenlerle “Ayy, neresi güzel ya- 


— 
Beethoven'a mükemmel bir giriş 


Gary Oldman'ın Beethoven'ı canlandırdığı “Immortal Beloved”'ın (Ölümsüz Sevgi) 


a” diyenlerin tartışmaları kaldı. Romantik, hafif ve zekice bir filmdi, 50'lerin sinemasından bir ruhu yaşatıyordu. Filmin müzik albümü de, epey romantik bir ruh taşıyor. Louis 
Armstrong, filmin ruhuna, ilk bakışta olmasa da, derinlemesine bakınca çok uygun; onu dinlemek de, insanın içini ısıtan birşey zaten. Jose Carreras ve Agnes Balta, birlikte epey bir uçuyorlar, dikkat. Eğer tanımıyorsanız, Rachel Portman'a da dikkatli kulak 


verin, bu kaseti dinleyecek bir ruha sa- 


Bernard Rose'undu. Daha çok solisti Jimmy Sommerville'le hatırlanan özgün ve parlak 
New Wave grubu Bronskie 
Beat'in, küçük bir kasabanın 
“ofta sınıf” zihniyeti altında ezilen duyarlı bir eşcinsel çocuğu anlattığı şarkısı “Smal!- town Boy”da da onun imzası vardı... 

Bernar Rose, Gary Oldman'ın Beethoven'ı canlandırdığı “Immortal Beloved”ı 
(Ölümsüz Sevgi) yönetirken, tabii ki ağırlık verdiği şeylerin başında müzik geliyordu. Bu 


CD sinde, Beethoven müziğinden en güzel parçalar, çok çarpıcı bir yorumla canlanıyor... 


yüzden, 82 yaşındaki efsanevi orkesta şefi Sir Georg Solti'nin yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın müziğinden unutulmaz parçaları çok çarpıcı bir biçimde yorumladı. 

Sololarda da, büyük isimler enstrümanları kanatlandırdı. Böylece Eroica, Ayışığı Sonatı, Kreutzer Sonatı ve tabii ki Kader Senfonisi'yle, Beethoven'a mükemmel bir giriş ya da mükemmel bir Beethoven anmalığı çıktı ortaya. Tabii ki CD olarak alınmalı... 


hipseniz, onu çok seveceksiniz... 


Eh, bu güzel şeylerin hatırına, Michael Bolton'a da tahammül edersiniz aruk. Hem “REW” ve “FFWD” tuşları ne 


güne duruyor? 
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Paramonnt'un yıldız adayı kızları... Bisiklet yolculuğu sahnesinden önce, enerjik ve neşeli görülmeleri için uzun uzum uğraşılıyor... 


ONLARI ASLA BÖYLE GÖRMEDİNİZ 


Deklanşöre 


akalananlar 


“Hollywood Movie Sıills”de, önlü filmlerin setlerinden, stldyo fotoğrafçılarının çektiği çok özel fotoğrafları bulacaksınız. Kitabın en ilginç yanlarından biri, o parıltılı sahnelerin “hazırlık” aşamalarını da göstermesi... 


erhangi bir “filmlerden kareler” ki- sevdiğiniz ve artık bütün fotoğraflarını ez- (Hollywood Movie Stills: Golden 
H tabından farklı olarak, “Hollywood bere bildiğiniz oyuncuların, hiç görmedi- Age... Beyoğlu Pandora Kitabevi'nden 20 
Movie Stills”, sinemanın hastaları için Ziniz fotoğraflarına kavuşacaksınız... sterlin'e alabilirsiniz...) 
30'ların, 40'ların, 50'lerin Hollywood : ünü il — ma A setlerinden çok özel kareleri biraraya ge- 


z â ; Warner tiren bir hazine. Kitapta, stüdyo fotoğraf- 


Bros'un 
4O'larda yıldızlaşirrm 


çılarının çektiği, filmlerde asla göremediginiz kareleri göreceksiniz. Bu karelerde 


neler neler var: Yıldızların makyaj önce- # aya çalıştığı 


kadın oyunculardan birinin 
Jotoğrafları çekilmeden 


sinde ya da makyaj sırasındaki yüzleri, ilginç bazı sahnelerin daha da ilginç hazırlıkları, bazı film karelerinin “hatalı” versiyonları... Bu muhteşem fotoğraflar, bilgilendirici yazılarla uzun uzun açıklanıyorlar “Hollywood Movie Stills”de. Bu kare- 


önce, çok de ne oluyor? Bu kadının yüzü neden bu “i 


özenli hazırlıklar yapılıyor... 


kadar komik? Elinde şu garip aleti tutan adam kim? Ve o gatip alet nedir, ne işe yarar?.. 

“Hollywood Movie Stills: The Golden Age”, sizi Hollywood'un görmediğiniz odalarında dolaştıracak. En önemlisi, çok 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SİNEMA BİLETİ 


BEDAVA! 


2 kişi gidin, sayfadaki kuponu gişeye verin, bir bilet parasb ödeyin, 


ikinci bileti bedava alın... ; 


UT BREAK 
(TEHDİT) 


STRIĞ ii ALLROOM e) 


OYUNCULAR 
Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman YÖNETMEN 
Wolfgang Petersen 


POPÜLER SİNEMA DERGİSİ 


BEDAVA SİNEMA BiİLETi KUPONU 


GEÇERLİ OLDUĞU SİNEMALAR 
İstanbul: Beyoğlu Emek, Şişli Kent, Bakırköy 74, Kadıköy Kadıköy Ankara: Akün İzmir: Şan 
GEÇERLİ OLDUĞU TARİH: HAZİRAN 1995 
GEÇERLİ OLDUĞU GÜNLER: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri GEÇERLİ OLDUĞU SEANSLAR: Belirtilen günlerdeki her seansta GEÇERLİ OLDUĞU FİLMLER 
OUT BREAK, DANS VE AŞK 


Bu kuponla birlikte bir bilet parası ödeyenler, yukarıdaki geçerlilik şartları dahilinde, bir kereye mahsus olmak üzere, ikinci bileti bedava alacaklardır. Bu kupon başka bir kuponla birlikte kullanılamaz. 


OYUNCULAR: 
Paul Merçurio, Tara Morice, Bill Huntter YÖNETMEN 
Baz Luhrmann 


KUPONUN GEÇERLİ OLDUĞU SİNEMALAR İstanbul Beyoğlu Emek, Şişli Kent, Bakırköy74, Kadıköy Kadıköy, 
Ankara Akün 
İzmir . Şan 


KUPONUN GEÇERLİ OLDUĞU AY HAZİRAN 1995 
KUPONUN GEÇERLİ OLDUĞU GÜNLER .... Pozortesi, Salı, Çarşamba, Perşembe KUPONUN GEÇERLİ OLDUĞU SEANSLAR . Belirtilen günlerdeki tüm seanslar 


KUPONUN GEÇERLİ OLDUĞU FİLMLER. ....OUT BREAK DANS VE AŞK 


SCAR ÖDÜLLERİNDEN en önemlilerine aday gösterilmesine karşın, yalnızca Özgün Senaryo Oscar'ıyla yetinmek zorunda bırakılan Çuentin Tarantino'nun son harikası, ilk kez CINE 5'te sıcağı sıcağına gösterime giriyor. 90'lı yıllarda adını “Rezervuar Köpekleri” adlı ilk yönetmenlik denemesiyle duyuran Tarantino, “Ucuz Roman”da kendi özgü kurgusuyla şiddeti bir nakış gibi işlemesini ve kült haline getirmesini biliyor. Anlattığıysa, alt kültür ya da sınıflaraltı insanlar olarak tanımlanabilecek, suç dünyasının tipik 


karakterleri... Bu karakterleri, diğer gangster filmle- 


PULP FICTION 


Jcuz Roman 


rinde olduğu gibi bir figüran olarak işlemektense, onları konuşturup önemseyerek hayata geçiren Tarantino; John Travolta, Bruce Willis ve Uma Thurman başta olmak üzere, tüm oyuncularını da beceriy- le yöneterek onları zirveye taşıyor. Ülkemizde vizyona girdiğinde, seyirciyi şoka sokan, kimilerinin filmin yarısında sinemayı terketmelerine yol açan ama tüm sinema yazarlarının Amerikan sinemasının son dönemde ürettiği en nitelikli film, hatta başyapıt olarak yorumladıkları “Ucuz Roman” kuşkusuz has sinemaseverler için doyumsuz bir ziyafet özelliği taşıyor. 


24 Haziran Cumartesi CİNE 5 21.00 


IV REHBER 


FOUR WEDDINGS AND 
A FUNERAL 


Dört Nikah 
Bir Cenaze 


İNGİLİZ SİNEMASININ usta yönetmeni Mike Newell, bu yıl 


En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen eğlenceli filmiyle ATV'de. Öyküde, adından da anlaşılacağı gibi, dört nikah ve bir cenaze olayı anlatılıyor. Ancak bu nikahlar raslantısal olarak bir di-Zerine hatta yaşlıca bir adamın ölmesine neden oluyor. Kadınların gözdesi olmasına karşın, evlenmemekte kararlı olan Charles 


için nikah törenleri rutin bir vazi- 


fe haline gelmişken, hiç de beklemediği bir gelişme olur, esrarlı ve çekici Amerikalı Carrie ile tanışır ve Charles, Carrie'ye sırılsıklam aşık olur. Görünüşte Carrie de aynı duyguları paylaşmaktadır ama sabah kalktığında, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranır ve Amerika'ya doğru yola koyulur. 
Charles ve Carrie'nin ancak nikah törenlerinde gerçekleşen buluşmaları, finalde onları bir sürprize sürükleyecektir. Carrie rolündeki Andie MacDowell ve yakışıklı aşığı Hugh Grant'in seyirciyi sariveren oyunu, sıkça kullanılan çılgın esprileri ve sağlam senaryosuyla, keyifli bir seyirlik “Dört Nikah Bir Cenaze”... 

1 Haziran Perşembe ATV 


Sinema 100 Yaşında 


Her pazar TRT 2 


Sevilen kuşakta bu ay da şok klasikler var. Bunlardan ilki 4 

Haziran'da ekrana gelecek olan, geçtiğimiz ay yüzyılın en iyi filmi seçilen Orson Welles'in “Yurttaş Kane”i (Citizen Kane, 1941). 
Kuşakta ayrıca, 11 Haziran'da “Şafakla Beraber”, 18 Haziran'da “Helzapoppin” ve 25 Haziran'da John Huston'ın ölümsüz yapıtı “Malta Şahini” (The Maltese Falcon, 1941) izlenebilecek. 


İki Film Birden 


Her cumartesi TRT 2 


Vecdi Sayar'ın TV'de sinema kuşaklarına renk katan kuşağı 


"İki film birden" haziranda da dünya sinemasından ilginç 


örnekler getirecek küçük ekrana. 3 Haziran'da “Elveda” ve “Aurora”, 10 Haziran'da “Tin Blue Line” ve “Police”, 17 Haziran'da “Toto Le Heros” ve “Mortelle Randelee”, 24 Haziran'da ise “Kaharij” ve “Vivement Dimanche” gösterilecek. 
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TU.REHBER d 


Jamon Jamon 


Jambon Jambon 

Gösterinin ilk filmi, İspanyol sinemasının en önemli ve popüler yönetmenleri arasında yer alan, sinemalarda ise son filmi “Altın Toplar” ile seyircisiyle buluşan Bigas Luna'nın geçtiğimiz yıl sinemalarda beğeniyle izlenen bir filmi. 
Venedik Film Festivalinde Gümüş Aslan ödülünü kazanan “Jambon Jambon”, İspanya'dan ilginç bir kesit sunuyor ve beyazpardeye, 19 yaşındaki genç, seksi yıldız Penelope Cruz'u armağan ediyor. Kutsal aile kavramına el atan yapıt, çarpıcı sahnelerle dolu. 


Gomo Agua Para Chocolate 


Acı Çikolata 

Sx Meksika sinemasının önde gelen yapımcı, yönetmen, oyuncularından Alfonso Arau'nun yapıtı. ABD sinema tarihinde hasılat rekoru kıran ender yabancı 


filmlerden biri. Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Altın Küre'ye aday olan film, daha çok 


ABD ya da İtalya yapımı westernlerle tanıdığımız Meksika'nın devrim yıllarından çarpıcı bir kesit sunuyor. Geleneklerle örülmüş bir toplumun devrim sancıları çektiği dönemi fon alarak, tutkulu bir aşk öyküsü anlatan “Acı Çikolata” (1991) sinema eleştirmenlerinden de tam not almıştı. 


Almodovar'dan 2 film 

Ak İspanyol sinemasının tanınan yönetmeni Perdo Almodovar ise iki filmiyle GİNE 5'e konuk oluyor. “Kika” (1993) ve “Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar” (1988). 
Kısa filmlerle işe başlayan, 1980'den itibaren bir dizi uzun metraj filme imza atan yönetmen , kullandığı kitsch renkler, sürrealist ögeler ve hepsi de ilginç karakterlerle filmlerinde son derece özgün bir atmosfer yaratmayı başararak, “Kika”da medyaya ucu zehirli oklarını fırlatıyordu. 

Her pazartesi GİNE 5 21.00 
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felsefesini bitün 


Usta italyan yönetmen 
Bertolucci'nin olay yaratan 
Jilmi "Lale TE 
Buddha", | 
Budizm 


dünyaya | lanıllı. 


Küçük Buda 


m talyanların eski tüfek yönetpiresi Bernardo Bertolucci'nin 

halen formdan düşmediğini ispata koyulduğu son filmi. “Hız 


BAY E 


7 ilmin yönetmeni Sinan Çetin ile, senaryonun kendi- 


sine ait olduğunu öne süren Bedri Baykam'ın medyadaki ağız dalaşı kadar, alabildiğince zengin kadrosu (şarkıcılardan mankenlere, sinemacılardan sunuculara kadar herkes bu filmde) kimi iddialara göre 'kofluğu' ama ille de Sinan Çetin'in geçmişte yaptığı sinema üzerine savları ile seyirciden hayli ilgi gören, yepyeni bir Türk filmi. 
Tatile giderken, karısının kendisini terketmesi üzerine, Kafka'nın “Dava”sındaki Bay K'yı aratmayacak sekilde amansız ve tuhaf yolculuğa çıkan, bu arad ülkesini de tanımayı ihmal etmeyen Bay E'nin maceraları, en azından 


yarattığı sansasyonla izlenir. 

27 Haziran Salı 
CINE 5 21.00 


“Bay E” bir çok eleştiriye Maruz kalsa da seyirciyi 
Türk filmine çekmeyi başardı. 


Tuzağı”nın (Speed, 1994) parlayan oyuncusu Keanu Reeves ile ünlü şarkıcı Chris Isaak'ın başrolleri paylaştıkları yapıt, ölen 


bir Budist rahibin ruhunu taşıdığına inanılan Amerikalı bir çocuğun ailesiyle birlikte Tibet'e gidişini anlatırken, Budizm felsefesi üzerine de seyirciyi bilgilendiriyor. Yakın dönemde sinemalarda gösterilmiş, ilginç bir seyirlik. 

30 Haziran Cuma CİNE 5 21.00 


ALIVE 


Yaşamak İçin 


EN 


Yaşanmış bir olaydan yola çıkarak “Örümcek Korkusu”nun (Arachnophobia, 1990) yönetmeni Frank Marshall tarafından sinemaya aktarılan “Yaşamak İçin” (1993), And Dağlarında uçak kazası geçirdikten sonra, arama çalışmalarının durdurulması üzerine yaşama mücadelesine girişen, bu arada ölen arkadaşlarını yemek z0- runda kalan bir grup insanın ilginç 


öyküsünü anlatıyor. 


16 Haziran Cuma CİNE 5 21.00 


SHADOWLANDS 


Kathryn Bigalow kadın yönetmenlerin aksiyon filmlerinde de ne denli usta olduklarını gösteriyor. 


ölge Topraklarda 


“Uzaktaki Köprü” (A 
Bridge Too Far, 1977), 
“Gandi” (Gandhi, 1982), 
“Özgürlük Çığlığı” (Cry 
Freedom, 1987) ve “Chaplin” (1992) gibi görkemli filmlerin yönetmeni Richard Attenborough'un Anthony 
Hopkins ve Debra Winger gibi iki usta oyuncuya baş- 


rol vererek ortaya çıkardığı, seyrine doyum olmayan bir duygu seli. Kuralcı bir yazarla, ona uzaktan hayran olan bir kadının imkansız aşkını anlatan film, birkaç ay önce sinemalarda seyirciyi hayli hüzünlendirmişti. 


3 Haziran Cumartesi GINE 5 21.00 


Hocus Pocus 


Kış aylarında sinemaya giren “Hocus Pocus” küçük ve büyük tüm çocuklara seslenen, ilginç bir fantezi. Kenny Ortega'nın 1993'de imzaladığı, Bette Midler, Sarah Jessice Parker ve Kathy Najimy'nin cadıları canlandırdıkları film, 300 yıl önce lanetlenmiş üç cadının kötü bir tesadüf sonucu günümüze gelmelerini ve ortaya çıkan curcunayı anlatıyor. 

4 Haziran Pazar CINE 5 21.00 


KIRILMA NOKTASI 


fişinde yer alan yüzde 100 Adrenalin iba- 


esiyle, ne derece heyecan yüklü olduğuna işaret eden “Kırılma Noktası”, Patrick Swayze ve Keanu Reeves'in başarıyla sürükledikleri sıkı bir macera filmi. Yaptıkları her soygundan sonra pantolonlarını indirerek popolarını gizli kameraya gösteren dört kişilik bir ekibin, adım adım yakalanma sürecini anlatan, heyecanın finale doğru doruğa yükseldiği 1991 yapımı film, Kathryn Bigelow imzasını taşıyor. 


10 Haziran Cumartesi CİNE 5 21.00 


İ TV REHBER 


Defending Your Life 

k Albert Brooks'un 1991 tarihli filminde, yine kendisi, Meryl Streep ve Rip Torn başrolleri paylaşıyorlar. Öldükten sonraki yaşam üzerine ilginç bir öykü anlatan “Defending Your Life” ilk kez ekrana geliyor. Kaçırılmaması gereken, gerçekten çok eğlenceli bir seyirlik. 

Kanal D 


Coneheads 
Sivri Kafalar 


*# Kış aylarında sinemalara gelen “Sivri Kafalar” (1993), dünyayı zaptetmek üzere başka bir gezegenden gelen ama araçlarının arıza yapması üzerine dünyalı normal bir aile numarasına yatan sivri kafalı uzaylıların eğlendirici öyküsünü anlatıyor. 
Yönetmen Steve Barron'un filminde Dan Aykroyd, Jane Curtin ve Michelle Burke başrolda. 

18 Haziran Pazar CİNE 5 21.00 


Prisoner Of Second Avenue 


2. Gadde Mahkumları 

e Birkaç yıl önce TRT 3'te izlenen 
sevimli bir Melvin Frank filmi. 40 
yaşlarındaki bir adamın büyük şehirde nasıl 
delirme noktasına geldiğini anlatan 1974 
tarihli yapıt. Kimler yok ki: Jack Lemmon, Anne Bancroft, Gene Saks, Sylvester Stallone, F. Murrey Abraham. 

AM 


la Piscine 


Sen Benimsin 

İç Jacyues Deray'ın efsane filmi. Alain delon ve Romy Schneider'ı birbirine aşık eden “Sen Benimsin” (1970) Fransız Riviera'sındaki bir villada, hafta sonunda biraraya gelen iki kadın ve iki erkeğin birbirleriyle olan ilişkilerini ve seks oyunlarını anlatıyor. “Sen Benimsin”de ayrıca Maurice Ronet ve Jane Birkin de unutulmaz bir oyun sergiliyor. 

SHOW TV 
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HAPPY END 


SARIŞIN ÖLÜM 


imilerine göre Hitchcock'un en iyi 


filmidir... Üstadın o keskin mizah 

duygusunu bir yana bırakıp, bilinç dışının karanlık alemine girmesini yadırgayanlar da vardır ve onlar filmi sevmezler. Gerçekten de, güneşli ve ferah San Fransisco caddelerinin varlığına rağmen karanlık ve soğuk bir filmdir bu. Ama filmi seven sevmeyen herkes tek bir noktada kesin bir ittifak içindedir: Kim Novak... Açık bir nekrofilinin kol gezdiği filmde, üstadın soğuk sarışın takıntısını o benzersiz varlığıyla ölümsüzleştirir. Kumralken hayata yakın durur, sarışınlığı ise bir nev'i ölümdür... Uzun lafın kısası, yeteneği her zaman tartışılan Kim Novak, “Vertigo”ya zamanın bile asla silemeyeceği o soğuk, karanlık ve sarışın 


damgayı vurmuştur. 


VER ili & G 
ALFRED Hırcucocgk, 1958 
XX KIM NOVA K *X James SE GA Re 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EMLAK BANKASI 


“Daha Uygar Bir Yaşam 


